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15 
INFO 
Bir markanın tanıtım yüzü olmasıyla 
kaderi bir gecede değişen, son 
dönemin popüler yüzlerinden biri olan 
su Özdemir ile geçmişini, şu 
klarını ve biraz da gelecek 


SAAT 
Yaz mevsimi çoğu kişi için su sporları 
demek! Biz de 2017'nin öne çıkan dalış 
saatlerini sizler için bir araya getirdik. 


28 . 
TEKNOLOJİ 
Geleceği şekillendirmesi beklenen 
sürücüsüz araçlar yeniden gündemde. Bu 
teknolojiyi hayatımıza adapte etmeden 
önce, sürücüsüz araçları derinlemesine 
inceledik. 


32 
LİSTE 
“Liste” sayfalarımızda bu ay Derin 
Design'ın ortağı, tasarımcısı ve art 
direktörü Derin Sarıyer var. Sarıyer'e 
stilden tasarıma kadar hakkında 
bilinmeyenleri sorduk. 
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74 
KAPAK 
EWAN MCGREGOR 
Kapağımızda bu ay, 
zamanı tersine çeviren 
adam, Ewan McGregor 
var. “Trainspotting” 
serisi ve oynadığı 
diğer 76 filmden 
Evet, toplamda 
781) tanıdığın 
yıldız hakkında tüm 
bilinmeyenlerbu , 


y oğğiniğile 
Ii - 
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33 
CHECK-İN 

“Deha-Picasso'nun yapımcıları ile özel 
bir söyleşi, şimdilerde şansını ABD'de 

deneyen yönetmen Gönenç Uyanık 

ile yaptığımız özel röportaj, müzik 

dünyasından haberler ve çok daha fazlası 
bu ay Checkin sayfalarımızda! 


44 
YEMEK 
Balık restoranları ile ünlü Arnavutköy'e 
yepyeni bir soluk getiren Hudson bu ay 
yemek sayfalarımızda! 


49 | 
OTOMOBİL 
Okumadan karar vermeyin! Ayın öne 
çıkan otomobillerinin incelemeleri 45 
sayfa uzağınızda. 


58 | 
EKONOMİ 
Obamacare'in iptalinin suya düşmesinin 
ardından piyasalar Trump'ın diğer 
vaatlerini sorguluyor. Bu gelişmenin 
ardından, sizce de, para ile ilgili 
alışkanlıkları gözden geçirmenin vakti 

gelmedi mi? Cevap bu sayfada... 


59 
STİL 
Yazın son ayında sizler için “yaz bitmeden 
mutlaka gardıroplara girmesi gereken” 
parçaları derledik! Bu listeye bakmadan 
geçmeyin! 
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41 

SEYAHAT 

PORTO 
Konuklarına her 
seferinde kendi 
evindeymiş hissi 
yaşatan; içe işleyen 
melankolik ruhu 

ve ağır havasıyla 
“Eski Dünya'nın son 
durağı, Portekiz'in 
ikinci büyük kenti 
Porto bu ay seyahat 
sayfalarımızda! 
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83 
N DOSYA 
DÜNYA VEGAN OLSA 
NASIL BİR YER OLURDU? 

Son yıllarda epey gündemde olan vegan 
yaşam biçimini gelecek kurgusu ile 
birleştirdik. Ortaya cevaplanması gereken 
birçok soru çıktı. Sorular, cevapları ve 
tüm detaylar bu sayfalarda! 


88 
ERKAN AVCI 
“Karadayı” ve “Cesur ve Güzel 
dizilerinden tanıdığımız başarılı oyuncu 
Erkan Avcı ile bir gün geçirdik. 


97 
DENİZİN ÇAĞIRDIĞI ADAM: 
TOLGA PAMİR 
Dünya'nın en tehlikeli yarışına katılacak 
ilk Türk olmaya hazırlanan Tolga Pamir 
iledünyanın en büyük 100 açık solo deniz 
yarışçısından biri olma hikâyesini ve 
sonrasını konuştuk. 


104 
FUTBOL 
SEBASTIAN LOCO ABREU 
Futbol sayfalarımızda bu ay, 23 yıllık 
kariyerinde 10 ülke gezerek şaşırtıcı bir 
yol izleyen “El Loco lakaplı futbolcu 
Sebastian Loco Abreu var. 


108 
HİKAYE 
ESOGUIRE REMAKE: İNSANLAR 
CEHENNEMİNDEN KAÇIŞ 
“Remake? bölümümüzde bu ay 
“Maymunlar Cehennemi: Başlangıç” 
filminin uyarlamasına yer verdik. 


112 
MODA 
Artık, teknolojik kumaşlarla üretilen 
tasarımlarla iyi geçinmeyi, hatta 
onları en iyi şekilde taşımayı bir görev 
edinmelisiniz. Farklı olmayı da göze 
alarak... Ayın öne çıkan stil kodları moda 
sayfalarımızda! 
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HreeGarden 


“Burada her yer balıçe' 


Kavacık'ın hemen vanı başında, doğanın tüm seslerini şehrin gürültüsünden uzak, 


özgürce dinleyebileceğiniz huzurlu bir yaşam çok vakında başlıyor. 
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Kayıplara Karışmak 


EYLÜLE KADAR, YANİ İŞLERİN NİSPETEN DAHA DA YOĞUNLAŞMAYA BAŞLAYACAĞI VE 
SENENİN SONUNU SOLUKSUZ GETİRECEĞİMİZ BİR SÜREÇ ÖNCESİ KAYIPLARA 


KARIŞMAYA NE DERSİNİZ? 


Metrekareye düşen insan sayısının “hiç'likten hesaplanamadığı huzurlu bir ortamda; 
gündemsiz, sorunsuz, Sorusuz, cevapsız geçirilecek birkaç hafta içintam zamanı değil mi? 
Bir nevi kayıplara karışmak, güzel olmaz mı? 

Bunu yapacağımdan; daha doğrusu “yapabileceğimden ötürü yazmıyorum bunları. Yapabileceklere olan inancım (belki de onlara 
karşı hissettiğim negatif duygular) beni burayanot düşmeye zorluyor. Yapın! Çıkın, gidin. 

Gerçekten çok isterdim, bir aylığına fişi çekmeyi. Yaptığım iş, buna mani elbet ama inanın, tüm bahaneler arasında küçücük bir yeri kaplıyor. En baştaki sebep ise plansızlığım. 
Keşke yılın daha en başından Ağustos ayımın 
kaçış planını kurgulayabilseydim, ama es geçtim. Gerçi bir ayı kurgulamak da bir mesele 
ama laf aramızda, kesintisiz 15-20 gün bile bana yeterdi. 

Şimdi beni bırakın da siz ne durumdasınız? Kayıplara karıştınız mı, yoksa bekleme- 
de misiniz? 

Asıl canımı yakan, Ewan McGregor'ın kapaktaki fotoğrafı. Ay boyunca, bakıp durdum, 
o kareye. Çeşit çeşit hayaller kurmama, yüzünden okunan o keyifli hali vesile oldu. Kayıplara karıştınız, gideceğiniz yere vardınız. Gece yattınız ve güne, işte bu sırıtışla başladınız. 

İnanın, güneşin altında yatayım, denizden 
çıkmayayım gibi bir derdim yok. Zaten onu ara 
ara yapıyorum. Ama bu, farklı; yoksunuz bir 
kere, “Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.” 
diyor o tanıdık ses. 

Bence, Ağustos'un bu anlamda bir çağrısı 
var. Kışkırtıcı bir ay. “Köprüden önce son çıkış” gibi. Zaten kendi adıma, ne zaman Eylül 
olsa, bir şeyleri eksik yapmış, ardımda bir şeyler bırakmış gibi hissederim. Demek ki buy- 


muş, kayıplara karışmayı istemiş ama hiçbir 
zaman becerememişim. 

Becerebilenler arasındaysanız, bir ara elinizi sıkmak, tebrik etmek isterim. Ancak, detaylara çok girmeyin, “Gittim, kayıplara karıştım, döndüm.” deyin yeter. Kıskanırım, nazar 
değdiririm. Tekrarını yaparken, bir aksilik çıkar falan, aman diyeyim. Biliyorum, sonra ne 
ahınızı aldığım kalır ne de... Neyse, elinizi s1- 
kayım ben sizin. Uzatmayalım. 

Bu ay, içerik anlamında ağırlıkla profillere 
denk geleceksiniz. Tam da ayaklarınızı uzatıp 
oturduğunuz yerde elinizden düşürmeden okuyacağınız cinsten profiller, hikâyeler bunlar. 

Eylül içinse, hazırlıklarımız çoktan başladı. 
“Big” ile başlayan yayımlarımız da yolda. Eylül- 
Kasım arasında kendi tarzımızda kayıplara karışacağız, orası kesin! 

Bu arada, atlamayalım; Ağustos, gardıroplarda değişiklik zamanının geldiğini işaret eder. 
Hazırlıklar başlasın, tüyolar alınsın! Doğru 
sayfalara geldiğinizde, bu konuda size ne kadar yardımsever olduğumuzu kanıtlayacağız. 

Ama şu an, Ağustos'un keyfini çıkarmaya 
odaklanın. Hiç olmazsa, bol kaçamaklı hafta 
sonlarınız olsun. Biz de bu konuda elimizden 
geleni yapacağız. 

Umarım! 


Görüşmek üzere. 
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HAZIRLAYAN BARAN ALIŞKAN 


DİNLEYİN! 

Nejat Dimili, uykuyla uyanıklık arasında görülen 

bir rüya olarak tanımladığı ilk alpümü Ambivalans” 
ile karşımızda. Söz, müzik ve prodüktörlüğünü 
kendisinin üstlenmiş olduğu albüm Türkiye başta 
olmak üzere ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa 
gibi pek çok ülkenin dijital platformlarında satışa 
sunuldu. Dinleyelim, paylaşalım... 


İZLEYİN! 

15. Uluslararası Bodrum Bale Festivali bu yıl 
birbirinden önemli sanatçıları ağırlıyor. Klasik 

rolleri ustaca yorumlamasının yanı sıra çağdaş 
koreografiyi benimsemesiyle de dünyanın en önemli 
primadonnalarından biri olan Svetlana Zakharova 7 
Ağustos'ta Amore' ile sanatseverleri bekliyor. 


OKUYUN! 


Önde gelen yazarlardan Şilili Isabel Allende'in son 
kitabı Japon Sevgili, uzun bir süredir bekleniyordu; 
çıkınca da bu kez Türkçeye çevrilmesi için 
beklememiz gerekti. Kahramanın dünya savaştayken 
Japon bahçıvanın oğluyla yaşadığı aşkı anlatırken 
arka planda da ABD-Japonya ilişkilerini konu eden 
kitap, 20'den fazla dile çevrildikten sonra İnci Kut 
çevirisiyle Can Yayınları'ndan çıktı. 


Gündemimizi meşgul eden ya da ortamlarda 
bahsi geçen sendromları bir araya getirdik. 


Tükenmişlik Sendromu 

Geçtiğimiz dönemlerde gündemimize bir 
hayli ipotek koyan bu sendrom aslında iş 
yaşamımızla bağlantılı. Aşırı yorgunluk, 
yoğun motivasyon kaybı ve mutsuzluk bir 
araya geldiğinde bu sendroma yakalanmış 
olma ihtimaliniz doğuyor. Uyandığınızda 
yorgun, işe giderken mutsuzsanız ve 
yaptığınız işi önemsememeye başladıysanız 
busendroma hoş geldiniz. Depresyon ile 
benzer yönleri olması sebebiyle bu sendromu 
sahiplenmemekte fayda var. Kendinize yeni 
hobiler edinir ve daha sağlıklı yaşamaya 


çalışırsanız bu durumu tersine çevirebilirsiniz. 


Alice Harikalar Diyarında Sendromu 
Dev gibi bir yatakta uyandınız ve kapıya 
yöneldiğinizde onun kibrit kutusu kadar 
olduğunu gördünüz... Bir şeyler yolunda 


SENDROMUM VAR, ASABİYİM BEN! 


gitmiyor ve siz rüyada değilsiniz, öyle mi? Adını 
Alice Harikalar Diyarında kitabından alan 

bu sendromda cisimleri olduğundan büyük 
yada küçük görme gibi durumlar oluşuyor. 
Migren, beyin tümörü ve yoğun antidepresan 
kullanımının da tetiklediği sendrom maalesef 
adı kadar sevimli değil. 


Aşırı Empati Sendromu 

“Elalem ne der?”ciler bu sendromda 
buluşuyor... Çünkü her şey gibi empatinin 
aşırısı da bünyeye zarar veriyor. Bu sendroma 
sahip kişiler kişiliğini karşısındaki kişiye göre 
şekillendirip onu mutlu etme arzusuyla yanıp 
tutuşuyor. Toplumda kabul görmek adına 
sergilenen bu davranış biçimi, bir tercih değil 
aksine psikolojik bir rahatsızlık. Bulunduğu 
ortama göre kendini düzenleyen ve kişiliğini 
yansıtmaktansa karşısındakine göre değiştiren 
bu kişiler sürekli olarak sevgi ve saygı görmek 
amacıyla yaşıyor. Ağır depresyona sürükleyen 
bu sendrom hafife alınmayacak türden. 


KOMŞU 12 PUAN VERİR Mİ? 


Yıllar yılı tüm aileyi televizyon başına toplayan bir müzik yarışması vardı hatırlar mısınız? 
Herkes komşusuna oy veriyor sitemini, en yüksek puanları komşu ülkelere dağıtan bir milletin 
Eurovision'u unutması tabii biraz zor oluyor. Kimine göre siyasetin kimine göre sadece müzik 
kültürlerinin yarıştığı Eurovision, her ne şekilde olursa olsun bizi hâlâ çok heyecanlandırıyor, 
kabul edelim. 'Everyway That I Can' ile bayrakları astıran, 'Rimi Rimi Ley” ile puan hesapları 
yaptıran yarışmaya katılmayalı tam beş yıl olmuş... 2012 yılında Can Bonomo'nun Love Me 
Back' isimli eğlenceli şarkısıyla 7. sırada yer bulup geçici bir süreliğine bu defteri kapatmıştık. 
Geçtiğimiz günlerde Sertab Erener'in “Önümüzdeki yıl Eurovision'a dönüyoruz.” mesajı ise bizi 
fazlasıyla heyecanlandırmaya yetti. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı, fakat katılmamamıza 
rağmen yarışma günlerinde hâlâ ülkemiz insanının Twitter'da en çok konuştuğu konunun 
Eurovision olduğunu da unutmayalım. Hal böyle olunca Bülend Özveren'in anlatımına hasret 


bu nesil heyecanla resmi açıklamayı bekliyor. 


EUROVISION'DA NE YAPTIK? 


1975 - Semiha Yankı - Seninle Bir Dakika: 
ilk defa katıldık ve sonuncu olduk. 


2003 - Sertab Erener - 'Everyway That| Can': 
T.olduk. 


2004 - İstanbul - Abdi İpekçi Arena: 
Yarışmaya ev sahipliği yaptık. 


2010 - maNga - We Could Be The Same": 
2. olduk. 


2011 - Yüksek Sadakat - 'Live It Up': 
Yarı finalde elendik. 


> www.esguire.com.tr 
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Türk Telekom — 10GB 
Prime'dan cepte (o 7000sms 
kat kat internet o ilkay 


eN | INTERNET 


Türk Telekom 


Yeni gelene, 12 ay kalma sözünüze : z 
Taahhütlü fiyatlardan yararlanabilmek için, SOZ Yazıp Sİ t ıle 
gerekir. Faydalar, sonraki döneme devretmez. Aşimlar le i Ç 

AKN'li ilk ay sınırsız internet faydası 31 gün ile sınırlidir Vek Ny 

için tarifeye gelen müşterilerimizin SIM kart ve cihazi k İ 


gerekmektedir. Telsiz kullanım ücreti alınır. KDV ve (o) KAT KAT HAYAT 


Tüm detaylar için: turktelekomprime.com 


İstanbul'da lüks denince 
akla ilk gelen isimlerden 
olan Conrad İstanbul 
Bosphorus Hotel, daha fit 

ve daha sağlıklı bir vücuda 
sahip olmak isteyen tüm spor 
tutkunlarını sağlık kulübüne 
bekliyor. Sporu lüks algısı ile 
birleştiren otel, son teknoloji 
spor aletleri, açık ve kapalı 
yüzme havuzları, kişisel 
antrenörler ile özel çalışma 
programı oluşturabileceğiniz 
veya grup pilates derslerine 
katılabileceğiniz stüdyosu, 
spor sonrası kaslarınızı 
rahatlatabileceğiniz sauna 
ve buhar odası ya da Latin 


MEKÂNI DEĞİŞTİRİN, 
HAYAT GÜZELLEŞSİN! 


Mekân ve insan arasında ayrılmaz bir 
bağ olduğu felsefesinden yola çıkarak 
mekân ve insan ilişkisini düzenleyen 
Feng Shui, bu düzenlemeyle pek çok 


LÜKSİÇİNDE SPORZAMANI 


dansları öğrenebileceğiniz 
özel dersler gibi birçok 
imkânı tek çatı altında 
topluyor. Lüks, konfor ve 
sağlıklı ortam deneyimini bir 
arada sunan Conrad İstanbul 
Bosphorus, spor salonunda 
bulunan özel Ferrari 

derisiyle kaplanmış internet 
bağlantılı spor aletleri ile 
kullanıcılarına bambaşka bir 
deneyim sunuyor. Otel ayrıca, 
kardiyo yaparken uluslararası 
kanalları izlemeyi, internette 
gezinmeyi veya sosyal medya 
hesaplarını kullanmayı 
mümkün kılması ile spor 
yapmayı çok daha eğlenceli 


AYIN FESTİVALİ 


hale geliyor. Katılımcılarının 
kişisel antrenör eşliğinde 
özel fitness dersleri de 
alabileceği Conrad İstanbul 
Bosphorus spor salonu, 
misafirlerin ücretsiz 
kullanımı için deodorant, 
saç jeli, saç spreyi ve vücut 
losyonu içeren dolapları 

ile işçıkış saatlerinde 

spora gelen üyelerin spor 
sonrasında hazırlanmalarını 
kolaylaştırıyor. Beşiktaş'ta, 
şehrin kalbinde 
konumlandırılmış Conrad 
İstanbul Bosphorus Otel, 
birçok merkeze de sadece 
yürüme mesafesinde. 


konuda hayatınızı değiştirebileceğinizi 
söylüyor. Aksilikler yaşıyorsanız, iş 
hayatınızda başarısızsanız Feng-Shui 
uzmanı Zeynep Akçay'a göre 'hasta' bir 
evde yaşıyorsunuz ve evinizi yeniden 
düzenleyerek şansınızı artırabilirsiniz. 
Feng Shui uzmanı Zeynep Akçay'ın Feng 
Shui adlı kitabı size bu konuda yardımcı 
olacak. www.monakitap.com 


Yemyeşil bir yerde, çimlere uzanarak müzik 
dinlemek isteyenlere tam da bu ay gerçekleşecek 
bir festivali önerelim: Greenify Fest 2017. Bu yılki 
festivalde 'Simply Falling' adlı şarkısıyla listeleri 
altüst eden ABD'li şarkısı Iyeoka, “Kaybedenler 
Kulübü'nün müziğinin bestecisi Can Gox, kendi 
tarzına sahip müzisyenler Evrencan Gündüz, 
Adamlar ve Dj setinde de Siyabend Süvari var. 


Festival, 11 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Bahçe'de 
gerçekleşecek. www.kucukciftlikbahce.com 


.. AĞUSTOS 2017 / BAŞLAMADAN ÖNCE 


WAYNE ROONEYI 

18 yaşında Everton'dan Manchester United'a 27 
milyon sterlin karşılığında transfer olan Rooney, 13 yıl 
sonra yuvasına geri döndü. Kaptan dümene geçti! 


EMILIA CLARKE 

“Game of Thrones'ta 'Ejderhaların Annesi' olarak 
arz-ı endam eden oyuncu bu ay başlayan 7. sezon ile 
radarımıza takıldı. Ejderhaların ipini sıkı tut! 


DANIEL CRAİG 


Craig, James Bond Spectre' filminin ardından, 
“Tekrar Bond olmaktansa bileklerimi keserim!” 
demişti. Fakat şu sıralar, yeniden Bond olmaya ikna 
olduğu yönünde dedikodular dönmeye başladı. 007, 
karar ver 007! Tamam! 


> www.esguire.com.tr 
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BESTEMSU ÖZDEMİRİİN KADERİ BİR 
ITIM YÜZÜ OLMASIYLA 

EĞİŞMİŞİ BUGÜN ARTIK 
GÜZELLERİNDEN BİRİ VE 

ADIMLARINI SAĞLAMATMAK İÇİN ÇOK 
ÇALIŞIYOR. 

fj ; 


; 
/körorudu TÜRKAN DOĞAN 
FOTOĞRAFARDA GÜ LDOĞAN 
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info | soru&cevap / Bestemsu Özdemir 


ESOUIRE: Senin hikâyende annenin önemli bir rolü var. Küçükken annen ve baban ayrılmış ve sonra hayatına annenle devam 
etmişsin... 

BESTEMSU ÖZDEMİR: Annem ve babam, büyük bir aşkla evlenip ben iki yaşındayken boşanmışlar. Beş yaşına kadar anneannemin yanında, Ankara'da yaşadım. Annem yastığıma 
parfüm sıkıp “Bu koku geçmeden seni görmeye 
geleceğim,”derdi ve dediğini de yapardı. Annem 
benimle bir hayat kurabilmek için tek yapabileceği işi yapıp emlakçı olmuş. Bir gün, bir ayakkabı markasının sahibine ev satmış ve diksiyonu düzgün diye o kişi anneme işteklifettikten 


sonra annemin hikâyesi bütünüyle değişmiş. 
Durumunu biraz düzeltince beş yaşındayken 
beni de yanına aldı ve İstanbul'da annemle yeni bir hayata başladık. 

ESO: Peki sen çocukluğundan itibaren oyuncu olmak isteyen o küçük kız mıydın? 

B.Ö: Hayır. Oturduğumuz sitede futbol oynayan, erkeksi hareketlerim ve tipimden dolayı 
“Saint Benoit'da okuduğuma inanılmayan küçükbir kızdım. Ne olduysa liseden sonra oldu. 
ESO: Hala Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde öğrencisin... 

B.Ö: Aslında mücevher tasarımı alanında eğitimalmak istiyordum, ancak üniversiteye gideceğim yıl, Mimar Sinan'daki mücevher tasarımıbölümü, takı tasarımı olarak değiştirildi. Bu 
yüzden moda tasarımını tercih ettim. 

ESO: Seni ilk olarak ünlü bir markanın tanıtım yüzü olarak gördük. Ardından ekran maceran başladı. Gerisini senden dinleyelim mi? 
B.Ö: Herşeyannemin beni arkadaşının ajansına 
kaydettirmesiyle başladı. Pek ilgim ve alakam 
olmamasına rağmen henüz lisedeyken markaların katalog çekimleri için görüşmelere gidip 
gelmeye başlamıştım. Bir sabah, İstanbul'un bütün billboard'larında kendimi görmemle başladı her şey. Modelliği çok sevmeyince oyunculukta şansımı denemek istedim. Sonra zaten 
her şey hızlıca gelişti. “İstanbul Hatırası”, Araf 
Zamanr,, Sakarya Fırat” ve “Kara Para Aşk isimlidizilerderol aldım. 

ESO: Yeni sezonda 'Meryem' isimli dizide 


genç bir avukata hayat vereceksin. Rolüne 
nasıl hazırlanıyorsun? 

B.Ö: Meryem' dizisinde Beliz isimli bir avukatıcanlandıracağım. Çok dişi” bir karakter ve ilk 
bölümde ona hayat verirken bir hayli zorlandım. Avukatların nasıl davrandıklarını ve giyindiklerini görmekiçin adliyeye gittim. Erkek arkadaşım Can (Yaman) daoyuncu olmasının yanı 
sıra avukat. Onun da bana yardımları oluyor. 
Oyunculuk konusuna çok kafa yoruyorum. Çok 
fazlagözlem yapıp sürekli insanları izliyorum. 
ESO;: Bu yıl, 'Biz Size Döneriz' isimli bir sinemafilminde gördük seni. Sinemafilminde oynamak nasıl bir tecrübeymiş? 

B.Ö: Sinema deneyimi çok farklıymış çünkü çok 
“temiz” oynaman gerekiyor ve perdede, kaçırdığın her anı çok net görebiliyorsun. Uzun bir 
çalışma döneminde provanı gerektiği gibi yapıp istediğin gibi çalışabiliyorsun. “Biz Size Dö- 


neriz” dışında geçtiğimiz yıl oynadığım, Ahmet 
Karaman'ın yönettiği, “Baba Kayboldum Nerdesin? isimli film de önümüzdeki aylarda vizyona girecek. Şu anda ise başka bir sinema filmi için görüşmeler yapıyorum. 

ESO: Şu anda hayatının nasıl bir 
dönemindesin? 

B.Ö: İyi hissediyorum. İşim, ailem, özel hayatım ve diğer her şey, yolunda gidiyor. Şükrediyorum. Altı ay öncesinde her şey çok kötü ve 
belirsizdi. Kötü tecrübeler yaşamıştım. Özel 
hayatımda sıkıntılı bir süreç yaşıyordum. Şu 
anda çok daha netim. 

ESO: Erkek arkadaşın Can Yaman çok beğenilen, yeni jönlerden biri. Mutluluğunun kaynağı biraz daomu? 

B.Ö: Can kişiliğime ve fikirlerime saygı duyan, 
çok anlayışlı biri. Kendinden yola çıkıp sürekli 
“Ben, ben...” diyen biri değil. Sürekli dinler ve 
karşısındakini anlamaya çalışır. Çok fazla ortak noktada bulaşabildiğim biri. İkimiz de birbirimizi değiştirmeye çalışmıyoruz, birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz. 

ESO: Şu anda 26 yaşındasın. 30'larına doğru hangi özelliklerini törpülediğini 
düşünüyorsun? 

B.Ö: Öteleme huyum vardı. Problemin çözümünü ötelemek yadadurumun kendisinden kaçmak gibi... Onların hepsi geçti. Artık her konudaçokdahanetim. Sıkıntı duyduğum her neyse 
onu söyleyebiliyorum. 

ESO: Hayır demeyi mi öğrendin? 

B.Ö: Evet. Hayır demeye başladıktan sonra çok 
rahatladım. Çokılımlı bir tavır takınarak söylesem de bir şekilde söyleyebiliyorum. Hayır diyebilmek sandığım gibi “kötü bir tavır olarak 
da algılanmıyormuş. Korktuğum gibi bir şey 
de değilmiş. Tam tersine insanlar sana saygı 
duyuyor. Bir şeye hayır diyebildiğinde bu senin karakterini gösteriyor. Her şeye evet demek bir çeşit kaypaklık gibi de algılanabiliyor. 
ESO: Hepimizin pişman olduğu durumlar var. 
Sende durum nedir? 

B.Ö: Tüm yaşadıklarımı yaşamam gerekiyormuş diye düşünüyorum. O yaşadıklarım beni 
şu andaki Beste yaptı. Yine olsa yine yaşardım 
herhalde. Yaşadıklarım ve yaptıklarıma dair pişmanlıklarım yok. Yaşanan her şeyin bir sebebi olduğunu ve daha iyi bir şeye vesile olacağını düşünüyorum. Kötü şeyleri aşamasaydım 
ne Can'ın ne de işimin kıymetini bilebilirdim. 
Sonyıllarda yaşadıklarımdan çok şey öğrendim. 
ESO: 35'ten önce mutlaka neleri gerçekleştirmek istiyorsun? 

B.Ö: Her şeyden önce oyunculuğumun rüşdünü ispatlamak istiyorum. “Bestemsu Özdemir 
iyi oyuncudur,” denilmesini istiyorum. Ve bir 
de eğitimini de aldığım alanda bir şeyler yapıp 
mesela bir moda markası yaratmak ya da bir 
denim koleksiyonu hazırlamak istiyorum. En 
önemlisi de hayvanlar için sahiplendirme gerekliliği olmayan bir barınak açmakistiyorum.# 


Bestemsu Özdemirin'in Instagram Hesabı: instagram.com/bestemsuozdemir 


TURKISH AIRLINES © 


Miles “Smiles $tGaranti 


RIXos. 
e terprise LALA 
rent-a-car 


Ekstra Mil kazanımları Opet, CarrefourSA, Arçelik, Beko, TeknoSA, Watsons, Enterprise üye işyerlerinde 1 TL harcama karşılığında 2 Mil, Rixos'ta 4 Mil olarak gerçekleşecektir. Mil kazanımı 
sadece Garanti Bankası POS'larından Miles&Smiles programı üyesi işyerlerinde Miles&Smiles Kredi Kartı ile yapılacak işlemlerde geçerlidir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri 
1 ayda Opet, CarrefourSA, Watsons ve Enterprise harcamalarından en fazla 5.000 Mil, Arçelik, Beko ve TeknoSA'dan 10.000 Mil kazanabilir. Rixos otellerinde yapılacak harcamalarda 
Mil kazanımında sınır yoktur. Firmalardan yapılan alışverişlerden kazanılan Mil'ler harcamaların yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar yüklenecektir. 


info | kültürsanat / çizgiroman 


LÜTUF YA DALANET: YAPAYZEKÂ 


göz atmak olsa gerek. 


Stephen Hawking ve Bill Gates gibi dâhiler akıllı makinelerin insanlığın 
sonunu getireceğini söylerken Transhümanizm savunucuları yapay 
zekânın bizi ölümsüzlüğe kadar götürebilecek bir kurtuluş umudu olduğu 
konusunda hemfikir. İşin doğrusunu ise ancak zaman gösterecek. 

O zamana kadar bilim dünyasında konuyla ilgili yaşanan bu tartışmalara 
vakıf olmanın en eğlenceli yollarından birisi, çizgi roman Yapay Zekâ'ya 


YAZUYKUSU 

Murat Menteş'ten Mahir Ünsal Eriş'e, 
romancıların kitaplarının çizgiye uyarlandığı; 
Hasan Ali Toptaş'tan Sema Kaygusuz'a 
yazılmadık hikâyelerin çizerlere fısıldandığı, 
birbirinden parlak karikatürist ve çizgi 
romancıları buluşturan renkli antoloji Yaz 
Uykusu, arşivde saklanmayı hak ediyor. 


Kardeşin Kardeşe Ettiği 


ÖDÜLLÜ ÇİZGİ ROMANCILAR FÂBIO MOON VE GABRIEL BÂ TARAFINDAN BREZİLYA'NIN EN ÖNEMLİ ÇAĞDAŞ 
YAZARLARINDAN BİRİ OLARAK GÖRÜLEN MILTON HATOUM'UN ROMANINDAN UYARLANAN ÇİZGİ ROMAN İKİ KARDEŞ, ÇİZGİ 
DÜŞLER TARAFINDAN OKURLA BULUŞUYOR. 


Süper kahramanlar, mutantlar, canavarlar ve kötü 
adamların olmadığı bir çizgi roman düşünün. Ancak temposu bir an olsun düşmeyen, sayfaları çevirdikçe sürükleyiciliği gitgide artan bir çizgi roman. İki Kardeş'e bu özelliği kazandıran en önemli 
etken, hiç kuşkusuz bir roman uyarlaması olması. 
Tabii romanın yazarı Milton Hatoum kadar, onun 
eserini büyük bir titizlikle çizgi romana uyarlayan Fâbio Moon ve Gabriel Bâ'nın da hakkını vermek lazım. Daha önce yine bu sayfalarda yer verdiğimiz Moon ve Bâ Kardeşler, bir çizgi romanın 
yazının başında değindiğimiz alışılageldik unsurlar olmadan da ilgiyle okunabileceğini zaten Güngezgini ile kanıtlayıp prestijli Eisner Ödülü'nü de 
kapmıştı. İki Kardeş'te de yine hayatın içinden 

bir hikâyeyi çizimleriyle ve masalsı anlatımlarıy- 
la çizgi roman okuruna bambaşka bir tatta sunmayı başarıyorlar. 

Hikâye, Amazon'un nehir kıyısındaki liman 
şehri Manaus'ta geçiyor. Omar ve Yagub, Manaus'ta yaşayan Lübnanlı bir ailenin ikiz çocukları. 
Aralarındaki benzerlik ise dış görünüşleriyle sınırlı. Çünkü benzer görünüşte olsalar da aslında 


18 ESO 08:17 


YAZI EGE GÖRGÜN 


ÇİZERLERİNİN AĞZINDAN 
İKİ KARDEŞ 

* Milton'ın şiirsel tarzını 

siyah-beyazla daha iyi 

yakalayabileceğimizi 
düşündük. 

» Romanı daha iyi anlamak 
için Milton Hatoum ile 
uzun uzun konuştuk. 

Sonra Manaus'a gidip şehri 

hissetmeye çalıştık. 

» Manaus, giriş çıkışın 
nehirden yapıldığı, ormana 
sıkışmış bir şehir. 

* Bu yüzden nehir Manaus 
için çok önemli. Sonsuzluk ve 
bilinmezlik hissini vermek için 

nehri beyaz resmettik. 

s Turistler şehri ziyaret 
etseler de orası hâlâ başka 
bir zamana ait gibi; yalnız bir 
şehir. 


birbirlerinden gece ile gündüz kadar farklılar. Anneleri Zana'nın sahiplenici sevgisi aralarındaki 
karanlık suları daha da bulandırıyor. 

Yagub, Brezilya'daki evinden, Lübnan'daki akrabalarının yanında kalmaya gönderildikten beş 
sene sonra, onu bunaltan anne babasının yanına 
tam bir yabancı gibi dönüyor. Üstelik Omar ile aralarındaki gerilim de bir nebze olsun azalmadan 
devam ediyor. Ne de olsa yıllar önce Lübnan'a gitmesinde, kardeşiyle yaşadığı anlaşmazlığın da etkisi var. Yüzünde ise bu olayı asla unutmamasına 
neden olan bir yaraizi... 

İki Kardeş, ailenin sakladığı sırlar, kimlik, sevgi, kaybetme, aldanma ve aile bağlarının dağılışına dair, okuru derinden etkileyecek sürükleyici 
bir hikâye anlatıyor. Hikâyenin merkezine oturan kişi ise çocukların annesi Zana. Sayfaları bitmek bilmeyen bir merakla çevirirken Brezilya'daki hareketli yaşamına ve kültürel çeşitliliğine de 
tanık oluyorsunuz. Milton Hatoum'un Manaus'tadoğup büyümesi ve babasının Lübnanlı olu- 
şu, bu kültürel çeşitliliği ilk ağızdan anlatabilmesini sağlıyor. 


kültür sanat / kitap | info 


Liberace'siz 
Sanat Güneşi 
Olur mu? 


SANAT GÜNEŞİMİZ ZEKİ MÜREN'İ ZEKİ MÜREN YAPAN, SESİ 
VE YETENEĞİNİN YANI SIRA KOSTÜMLERİ VE TAVRI. BİR 
DE, USTA GAZETECİ YAZAR ERGUN HİÇYILMAZ'IN ÇABUK 
BÜYÜME ÇOCUK KİTABINDA BAHSETTİĞİ GİBİ, LLBERACE'YE 
OLAN BENZERLİĞİ. KİMİN KİMDEN ESİNLENDİĞİ MESELESİ 
BİRAZ KARIŞIK; RİVAYETLER İSE ÇEŞİTLİ... 


YAZI EGE GÖRGÜN 


Gazeteci, yazar ve tarih araştırmacısı Ergun Hiçyılmaz, Çabuk Büyüme Çocuk adlı kitabında Zeki Müren'in hikâyesini anlatırken dönemin atmosferini ve sanat yaşamını da incelikle aktarıyor. Hiçyılmaz'ın 
bu kitaba kaynaklık eden araştırması, 1997 yılında 100 bine yakın seyirciyle buluşan “Bir Demet Yasemen müzikaline dönüşmesine öncülük 
etmiş bulunuyor. Müziğin ve popüler kültürün sınırlarını aşan, toplumsal bir olguya dönüşen sanatçının ışıltılı sahnesini ve sahnenin per- 
de arkasını gözler önüne seren kitap, Zeki Müren'in duygu dünyasını, aşklarını, kavgalarını ve hayallerini anlatmanın yanında sosyal tarih 
açısından da değerli bir kaynak. Özellikle de Liberace ve Zeki Müren 
arasındaki benzerliğe değinilen satırlar, bu konuda yıllardır süren tartışmanın fitilini yeniden ateşleyecek nitelikte. 

“Zeki Müren'in kitle ile olan beraberliğindeki biçimsel bakışının 
en önemli tespitini gazeteci Tevfik Yener yapmış, o yılların Zeki Müren'ini çok yakından izlemişti: “Adamın saçı, aynen Zeki Müren saçı. 
Adamın yerleri süpüren 25 metrekarelik muhteşem pelerini beyaz til- 
ki. Koyu mavi (deep blue) ipek kadife kostümünün üstü kıymetli taşlarla işlenmiş. Dizlerine kadar gümüş metalik çizmeler... Azametle yürüyor. Sanki Harun Reşid'in sadrazamı. Şoförü Rolls Royce'un kapısını 
açmış, hazır olda. Şoför mü, fotoroman yıldızı mı? Delikanlı Mel Gib- 
son'ın ikizi olabilir. O da patronu kadar şık. Ismarlama dikildiği belli, 
grişoför üniforması tiril tiril. Kapıyı açıyor, kürklü patronu RR Silver 
Shadow'a biniyor. Otomobilin değeri 350 bin dolar. Otomobil yola koyuluyor. Kapıda krallara uygulanan protokolle karşılanıyor. Zeki Müren benzeri adam binaya giriyor.” 


“O BENİ TAKLİT ETTİ” 


Ergun 
Hiçyılmaz 


Yener'in abartısız Liberace tahlili gerçekten de Zeki Müren'e uygunluk arz ediyor. Zeki Müren, işte ta 1940'lardan beri düşündüğü, 
bu kitleye farklı yaklaşımının biçim ve özdeki tarzını Liberace'de bulmuştu. Zeki Müren 1960'ardaki ABD seyahatinde Liberace'yi izlemişti. Onun allı pullu kostümlerinin, gümüş çizmelerinin, platin renkli 
uzun saçlarının kendisine daha çok yakışacağını düşünmüştü. “Liberace'nin nüfus hüviyet cüzdanında da erkek yazıyordu ama bu kıyafetleri giymekten çekinmiyor ve böyle daha çok seyirci topluyordu. Zeki 
Müren yerinde duramadı. Döndüğünde de bombayı patlattı. Smokinli, papyonlu Zeki Müren'e elveda. Bundan böyle şıkır şıkır, fıkır fıkır 
Zeki'ciğiniz vardı. Kadınlara Ay yüzüğümü kıskandınız ayol, yakından göstereyim, siz de kocanıza yaptırtın” diyen Zeki Müren. Şakalarıyla, üzerinde zor durduğu uzun topuklu çizmeleriyle yeni Zeki Müren... Bir Liberace konseriyle kazandığı değişim uzun hayatının iksiri 
olmuştu. Hatta öyle ki Liberace'nin Güneş Kral namını bile, Sanat Güneşi olarak kendi adının önüne takıverecekti.” 


Zeki Müren, Liberace'yi taklit ettiğini asla kabul etmemiştir. 1976 yılında Londra'da BBC Türkçe Radyosu'nda spiker Sabih Aykoler ile yaptığı 
röportajında söyledikleri bu konuya açıklama niteliğindedir. Müren, Elvis Presley ve Liberace'yi taklit etmediğini, kendisinden yıllar sonra aynı 
kıyafeti giyen Liberace'nin kendisini taklit ettiğini söyler. Kıyafetlerini kendi tasarladığını da belirten Müren, pop ile Türk sanat müziğinin ayrı 
olduğunu, asla oyun havası söylemeyeceğini de belirtir. 
“Ben 1955 yılında akademiyi birincilikle bitirdim. O zamandan bu zamana bütün giysilerimi, normal hayatımdakiler de dahil kendim çiziyorum. 
Modellerini kendim çiziyorum, renklerini kendim seçiyorum. Biraz yaradılış biraz da ona ilave edilen bir ekol meselesi oluyor. 1955'ten bu yana 


her sezon her şarkı için değişik anlam taşıyan kostümler çizdim ve giydim. Beğenildiğini gördükçe de devam ettim. Ben smokinle de fantezi 


kostümlerle de okuyorum. Eserine göre seçiyorum bunları. Dünyada bu benden daha sonraki yıllarda tatbik edildi. Bu da bana bahtiyarlık 
veriyor. Mesela Liberace'yi bana benzetirler, giysi bakımından. Ben şu noktada “Hayır” diyorum. Benim 1956'da giydiğimi 60'lardan sonra 

Liberace giydi. Ruh benzerliği olabilir. Ben onu gördüğümde onu taklit etmedim, Elvis Presley'i keza. Ben Türkiye'de Edirne'den Ardahan'a 
naçizane kendi halkıma hitap etme çabasını gösterdim. Gün geldi, dünkü günü yaşadık beraber.” 
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Şanslı Logan (Logan Lucky) 

Yönetmen: Steven Soderbergh 

Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, 
Katie Holmes 

Logan Kardeşler'in en büyük amacı, büyük NASCAR 
Yarışı'nda başarılı bir soygun yapıp yüklü bir paraya 
konmaktır. “Oceans Eleven”, 'Ocean's Twelve”, “Oceans 
Thirteen' ve "Striptiz Kulübü” filmlerinin yönetmeni Steven 
Soderbergh kuralı bozmayıp yine bol yıldızlı bir kadroyla 
çalışıyor. 


Kara Kule (The Dark Tower) 

Yönetmen: Nikolaj Arcel 

Oyuncular: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, 
Claudia Kim 

Stephen King'in “Roland Adında Bir Çocuk Kara Kule'ye Geldi” 
adlı şiirinden esinlenerek yazdığı The Dark Tower adlı roman 
serisi sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Roland'ın Kara Kule'ye 
tehlikeli yolculuğunun konu alındığı filmde Idris Elba'yı hayatta 
kalmış son “Silahşör” Roland Deschain rolünde izliyoruz; “Siyahlı 
Adam'ı ise Oscar ödüllü Matthew McConaughey canlandırıyor. 


Öztürk Serengil 
FikretHakan'ı Anlatıyor 


GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KAYBETTİK ESKİ YEŞİLÇAM JÖNLERİNDEN FİKRET HAKAN'I. ÜNLÜ BİR OYUNCU OLMADAN ÖNCE, SAHİP 
OLDUĞU TEK TAKIM ELBİSEYİ SIRAYLA GİYEREK ROL PEŞİNDE KOŞTUĞU YAKIN ARKADAŞI ÖZTÜRK SERENGİL'İN YEŞİLÇAM”I 
BENDEN SORUN ADLI KİTABI FİKRET HAKAN”IN YAŞAMINA IŞIK TUTAN İDEAL BİR KAYNAK. 


Öztürk Serengil, 1950'li yılların başlarında 
sinemada şansını denemek için İstanbula, 
Yeşilçam'a gelir. Hayali bir rol kapmaktır. 
Artist kahvelerine takılıp aç bilaç teklifleribekler. Aylarca orada burada yatıp kaldıgı olur. Suphi Kaner'i o yıllarda tanır. Kaner 
onu, ileride adını Fikret Hakan olarak değiştirecek Gaffar Bumin Çıtanak'la tanıştırır. 
Uzun süre kader birliği yapacak üçlünün arkadaşlığı böyle başlar. Öztürk Serengil Yeşilçam'ı Benden Sorun kitabında Fikret Hakan'la tanışmasını şöyle anlatır: 

“Sonku Film bozgunundan hemen sonra, Suphi ile yürürken Özsüt Muhallebicisi'nden çıkan fevkalade yakışıklı, simsiyah 
kıvır kıvır saçlı, uzun boylu bir erkek güzeliyle faça façaya geldik. Suphi, “Vay Bumin, 
mwaberlan?” diye boynuna atılıp öptü onu. 
Uzunca bir hoşbeşten sonra bana dönüp “Tanıştıriim, dedi. “Öztürk Serengil, yeni artistlerden. Bumin sıcak bir gülümsemeyle eli- 
mi sıkarak, “Seeevinnndim” dedi. “Ben de” 
dedim. Birden üzüldüm. Bu kadar yakışıklılığın bir de acı yanı var demek ki, diye içim- 
den geçirdim. Yeni arkadaşım kekemeydi.” 

Kekemeliği bol bol çalışmayla geçecektir. Bunda Avni Dilligil'in payı büyüktür: 
“1953'te Avni Dilligilin tiyatrolarında çalışmıştık. Kekemeliği epeyce geçmişti. Avni Dilligil ona çok yüksek sesle, heceleri yutmadan okuma tekniğini öğretmişti. Fikret 
azimle, fakat yavaş yavaş hedefe vardı.” 

Fikret Hakan, sadece sinemaya değil, tiyatroya, resme, kısacası sanata tutkun bir insandır. Oyunculuğu ise günden güne daha 
da parlayacaktır. Öztürk Serengil'in hakkındaki sözleri bunu kanıtlar nitelikte: “Üstün 
bir sinema oyuncusudur. Türk halkı onun ne 
paha biçilmez bir değer olduğunu kabul etmiştir. Üstün aktörlük niteliği, sahne kişiligi, etkili ve renkli ses tonuyla Fikret tiyatrodada'number one'dir.” 

Aktörün özel hayatıysa hayli çalkantılı geçer. Öztürk Serengil onun kadınlara bakışını şöyle anlatıyor: “Kadın deyince, Fikret 
bu konuda genç yaşlı ayırmazdı. “Her kadın- 


da gizli bir cevher var, derdi.” Hayatına giren kadınlardan ilki Lale Sarı'dır. Ailesi zengin, kendisi kültürlüdür Lale Sarı'nın ancak 
bu meziyetler aralarında büyük problemler 
doğurur. Albay Pekkan'ın kızı 14-15 yaşlarındaki Semiramis'le yaşadığı gönül macerası 
bu evliliğin sonu olacaktır. Hapse girmemesi için nikâh kıyılsa da uzun sürmez. Semiramis'ten sonra Neşecan Hanım'dan kızı Elif 
doğacaktır. Onun ardından Hümeyra ile girdiği evlilik macerası da mutsuz sonla biter. 
Peki Fikret Hakan adı nereden gelir, onu 
da yine Serengil'den dinleyelim: “Bir gün 
sormuştum, Tellak Ali kitabındaki Fikret 
Hakan takma adını niye kullandığını. Fikret'i Tevfik Fikret'e hayran olduğu için seçtiğini söylemişti. Hakan'ı ise eski Türk krallarına verilen bir san olduğu için adına 
eklemişti. İki çok sevdiği adın karışımından 
böylece ideal bir ad ortaya çıkmıştı. Vecdi 
Benderli, Suphi Kaner, Orhan Çubukçu ile 
mahkemede tanıklık etmiş, bu adın gerçek 
ad olarak nüfusa işlenmesini sağlamıştık.” 


KISA KISA 

»Cem Karaca Apaşlar grubu 
ile Atın Mikrofon yarışmasında 
ikinci olarak büyük bir başarıya 
imza attı. 

» Edip Akbayram çocukluk 
yıllarında bir orkestra kurdu 

ve amatör olarak evlerinin 
yakınındaki bir düğün 
salonunda çalıştı. 

»Erkin Koray Anadolu rock, 
psikedelik rock ve hard rock 
türünde özgün eserler vermiş, 
aynı zamanda birçok türküyü 
yeniden düzenlemiştir. 

* Türk rock tarihinde kült 
statüsüne erişmiş; seksenli 
yılların sonu ve doksanlı yılların 
başlarında hard rock tarzında 
müzik yapmış İstanbul merkezli 
Akbaba grubunun 1990 yılında 
çıkardığı 'Moonlight adlı tek bir 
albümü bulunmaktadır. 

* Teoman'ın da bir dönem 
grupta vokal olarak yer aldığı 
Mavi Sakal, adını Charles 
Perrault'nun ünlü Mavi Sakal 
masalından almıştır. 
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Çizgilerle Türk Rock Tarihi 


Çizgilerle 
Türk Rock Tarihi 


KARAKARGA YAYINLARI'NDAN MÜZİK - ARAŞTIRMA KATEGORİSİNDE PİYASAYA SUNULAN YALNIZLAR 
RIHTIMI KİTABI, ADINI ALDIĞI ERKİN KORAY'IN MEŞHUR ŞARKISI GİBİ TÜRK ROCK TARİHİNİN 
TEMELLERİNİ ATAN YALNIZ KAHRAMANLARINA ÇİZGİLERLE SAYGI DURUŞU NİTELİĞİ TAŞIRKEN YENİ 
DÖNEMİN TÜRK ROCK SANATÇILARINI DA YAKINDAN TANIMAYI SAĞLIYOR. 


YAZI EGE GÖRGÜN 
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“Erkin Koray, Barış Manço, Cem Karaca, Fikret Kızılok, Edip Akbayram, Moğollar ve daha niceleri... 
Rock tarihimizin temellerinin atılmasında emeği 
geçen büyük insanlar. Bizi büyüten şarkılar, onlarınelinden çıktı. Evde büyüklerimizle plakçalar veya kasetçalar başında yarışa girmemize neden olan 
büyük üstatlar; odalarımızda küçük çaplı isyanımızı haykırabilmemizi sağlayan o güzel insanlar... Oncaimkânsızlık içerisinde, müzikleri ve duruşlarıylabugüne kadar gelmeyi başaran büyük insanlar 
onlar...” 

Kitapta bu sözlerle anlatılan Türk rock'ının temel 
taşları, yalnız hem de çok yalnızdır. Şimdi bile kılık 
kıyafetinden, saçından başından, küpesinden dövmesinden ötürü güzide ülkemizde insanlara türlü çeşitli yaftalar yapıştırılırken onlar bundan yıllar 
yıllar öncesinde bu tür zorluklarla mücadele etmek 
zorunda kalır. Yine de yılmadan kendilerini, sanatçı 
kişiliklerini ifade etmeyi, kabul görmeyi başarırlar. 

Genç nesil belki bilmez ama benim gibi kırkını 
devireli birkaç yıl olanlar, TRT'de sanatçı veto edilme furyasını hatırlar herhalde. Erkin Koray gayet 
uzun bir süre boyunca bu furyadan mustarip olan 
Türkrockçılardan. Yenilikçi müzik çizgisi, uzun 
saçları, özgün kıyafetlerinden ötürü eserleri yakın 
zamana kadar, dönemin yayın tekeli TRT denetimi 
tarafından yayımlanmaya uygun görülmez. 

Altmışlı yıllarda Akbayram TRT'den dışlanırken 


seksenli yıllar Edip Akbayram'a dar edilir. Meseleleri sadece kılık kıyafetleriyle kendini kabul ettirmek olsa neyse. Bir de sanatlarını gönüllerince, dilediklerince icra edemediklerini ekleyelim bunun 
üzerine, Fikirleri ve siyasi duruşu nedeniyle, 1981- 
88 arasında şarkılarının TRT'de çalınması yasaklanır Akbayram'ın. 

Siyasi duruşuyla göze çarpan rock sanatçıların- 
dan Cem Karaca'nınsa “komünizm propagandası” 
yaptığı gerekçesiyle “1 Mayıs' plağı yasaklanır ve sanatçı yargılanır. Almanya'ya gidip 1987 yılına kadar 
sürgün hayatı yaşar Cem Karaca. Ancak o ve onun 
gibi isimler yine de pes etmezler. İnandıklarından, 
doğru bildikleri yoldan ve müziklerinden asla vazgeçmezler. Berk Kuruçay'ın yazıları ve Emirhan 
Perker'in çizimleriyle hayat bulan Yalnızlar Rıhtımı, bir yandan Çizgilerle Türk Rock Tarihi'nin baş 
aktörleri olan bu rock sanatçılarının hikâyelerini anlatıyor, bir yandan da Türk rock tarihine ufak 
ufak notlar düşüyor. Kitapta sadece eski ustalar degil, gelişmeye başlayan alternatif yeni dalga müzik 
akımından öncü örnekler de yer alıyor. Eski ve yeni nesil Türk rockçıların hikâyelerine göz atmak isteyenlerin kütüphanelerinde bulundurup ara sıra 
sayfaları tekrar tekrar çevirmek isteyeceği bir eser 
olduğu da aşikâr. Müziğiyle, duruşuyla, ruhuyla kitleleri peşinden sürüklemiş bütün müzik insanlarına 
bir nevi saygı duruşu âdeta. 
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2017'nin Öne Çıkan 
Dalış Saatleri 
N 


YAZI ÖZGE DİNÇ 
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1920'lerde ilk örneklerinin piyasaya çıktığı, 
1960'larda dalış sporunun da ticari olarak 
yapılmaya başlamasıyla gelişen dalış saatlerinin 
2017 örneklerini, tam da onlara en çok ihtiyaç 
duyduğumuz bu aylarda bir araya getirmek istedik. 


MEKANİK KOL SAATLERİNE ilgisi merak düzeyin- 
de olan her arkadaşımla başlattığımız sohbet, “Tamam da, saatler neden bu kadar pahalı?” sorusuyla 
nihayet buluyor. Ben de her seferinde ücreti, saatin 
hünerleri kadar o hünerlerin daha da geliştirilmesi için de verdiklerini, bu konuda içlerinin rahat olması gerektiğini söylüyorum. Dalış saatlerinin tarihi bile bunu kanıtlamak için şahane bir örnek: Bir 
mekanik saatin gücünü kendisinden alması bile bir 
beceriyken bir de suyun derinliklerinde basınca, 
darbelere ve şoka dayanıklı olması gerektiğini düşünün. Hatta orada bir görevi de var: Su altında görünebilir rakamları ve ölçeriyle dalgıcın dalış ve dip 
süresini ölçmesini sağlaması gerek. Bu noktada dalgıcın hayatı söz konusu olduğundan hassasiyet aza- 
mi derecede olmalı. Bunun için de saatlerde hem 
fizik kurallarının hem de kimyanın verilerinin kullanılması gerekiyor. Bir dalış saati bu aşamalardan 
geçtikten sonra sıra zorlu testlerden geçmesine geliyor: Bir saatin dalış saati sayılabilmesi için 1984”te 
ortaya konan ISO standartlarına göre en az 100m'ye 
kadar su, ısı, basınç, karanlık ve darbeye dayanık- 
olması şart. Buna bir de dalış ve satürasyon dalışı (dalgıcın iş bitimine dek suyun altında kalmasını 
sağlayan profesyonel dalış) arasındaki farkları ekleyin. 

Saatlerin ticari, askeri ya da bireysel amaçla kullanılması konusunda hiç yolda kalmayan saatçilik 
dünyası, bildiğiniz gibi Rolex “Submariner”, Blancpain “Fifty Fathoms”, Panerai 'Luminor Marine, 
Omega “Seamaster”, IWC “Aguatimer”, Breitling “Superocean ve Seiko “Diver” gibi pek çok ünlü dalış 
serisi-saati üretti, üretmeye de devam ediyor. Üstelik bu saatler, öyle çeşitlendi ve kendisine özel bir 
yer edindi ki; hiç dalış yapmayacak birisi bile dalış saatlerini tercih edebiliyor. 2017 de bir istisna olmadı ve çok tercih edilen dalış saatlerine yenileri- 
nin eklendiği bir yıl olarak kayda geçti. Yılın dalış 
saatlerinden bahsetmeden önce yazmazsam olmaz: 
En dikkat çekici dalış saati, bu alanda devrim yaratan Rolex “Sea-Dweller'ın 50. yıl hatıra saatiydi; yıl 
içinde bu saatten birkaç kez uzun uzun bahsettiğim 
için bu kez listeye almadıysam da yeri bâkidir. 
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Audemars Piguet 


AUDEMARS PIGUET 

“Royal Oak Offshore Diver” 

Audemars Piguet, klasikleşmiş Royal Oak serisine ait saatleri dalışta da kullanmak isteyenler için yola 2010'da ilk Diver modeliyle 
çıkmıştı. O zamandan bu yana da bu dalış saatinin seramik ve karbon versiyonlarını üretti. 
Geçen yılki kronograflı dalış saatinde, Royal 
Oak modelinin bütünleşik tek rengi düşünülürse şaşırtıcı bir hamleyle ilk kez yeşil limon 
ve asit sarısı gibi canlı renklerini kullanmıştıki, dalış saatlerinin su altında görülebilmesi 
için canlı renkler kullanmak işin doğasına da 
uygundu. Royal Oak Offshore Diver'ın 2017 
versiyonunda da canlı renkler devam ediyor, 
ancak bu kez kadran daha da sadeleşmiş; kronograf bulunmuyor. 

Koyu mavi, parlak turuncu, asit sarısı, yeşil 
limon ve beyaz renklerdeki Royal Oak Offshore Diver modelleri, aynı renkte kayışlarla 
tamamlanmış. Otomatik mekanizmanın güç 
rezervi 60 saat. Saatin kükürtle işlenmiş kauçukla kaplanan iki tacı var: Biri saati kurmak, 
birisi de bezeli çevirmek için. En önemlisi de, 
Offshore Diver'la300m derinliğe kadar dalış 
yapmak mümkün. 
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Panerai 


ÜNE 
ill 


Doxa 


Okyanus araştırmacısı, 
modern tüplü dalışın 
babası Jean-Michel 

Cousteau, araştırmalarında 
performansını çok 

seydiği Doxa SUB 300'ü 

kullanmıştı. 


PANERAI 
“*Luminor Submersible 1950 BMG-TECH 
3 Days Automatic PAM 692 
Denizciliğin abecesini çok iyi bilen Panerai'nin bu listede olmaması düşünülemezdi, hele ki SIHH 2017'de tanıtılan 
BMG-TECH'ten sonra. Panerai'nin 300m 
suya dayanıklı modeli BMG-TECH, SIHH 
2017'nin yıldızlarından biriydi. Yeni bir materyal olan BMG-TECH, dalış saatinin ergonomisini ve ömrünü uzatan bir etkiye sahip. 
Açılımı Bulk Metallic Glass (kütle metalik 
cam) olan BMG, erimiş metalin hızla soğutulmasıyla elde ediliyor. Böylece metal, kristalleşmeye fırsat bulamıyor ve amorf halde katılaşıyor. Bu metal alaşımda yer alan elementler 
ise zirkonyum, bakır, alüminyum, titanyum ve 
nikel. Amorf metal, çelikten daha sert ve hafıfolmasıyla biliniyor; bu metal sayesinde saatin bezeli ve tacı, dalışta en çok gereken özelliklerden biri olarak oksitlenmeye, şoklara ve 
manyetik etkiye daha dayanıklı hale geliyor. 
BMG-TECH, 47mm kasaya, 72 saat güç rezervine ve su altında görülebilmesi için fosforlu (Super-Luminova) rakamlara sahip. Saatte kullanılan otomatik mekanizma ise P, 
9010. 


DOXA 

“SUB300 5Oth Anniversary Edition” 
1967 üretimi Doxa SUB ve ondan bir yıl sonraduyurulan SUB 300T, denebilir ki dalış saatlerinin gelmiş geçmiş en ikonik modelleridir. Bu erken tarihli ve tamamıyla profesyonel 
dalışçıları hedefleyen saat, birçok meşhur dalış saatinin de atası sayılır. Onun içindir ki 
üretiminin üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen unutulmadı ve dalış saatleri listelerinde- 
ki yerini hiç kaybetmedi. Okyanus araştırmacısı, modern tüplü dalışın babası Jean-Michel 
Cousteau'nun da performansını çok beğendiği için araştırmalarında kullandığı Doxa SUB 
300'ün yeniden üretilmesinin saatseverleriçok sevindirmesini bu sebeple doğal karşılamak gerek. SUB 300 50th Anniversary Edition, 1967'deki ilk modeli esas almış; 300m'ye 
kadar suya dayanıklı olması, turuncu kadranı, dönen ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin dekompresyon çizelgesini taşıyan bezeli, çift 
kubbeli safir camıyla SUB 300, eski tasarımını 
aratmıyor; kasa arkasındaki yelkenli işlemesi ve gelişmelerle günümüz saatçilik bilgisi- 
ne de selam çakıyor. Saatte ETA'nın otomatik kronometre mekanizması kullanılmış, ki 
bu mekanizmanın COSC sertifikalı olduğunu hatırlatalım. Sharkhunter, Searambler ve 
Professional model seçenekleri ve bu üç modele özgü üç renk seçeneğiyle SUB 300'ü kaçırmamak için elinizi çabuk tutun; çünkü yalnızca 900 adet üretildi. 


BREITLING 

“Superocean Heritage Il 46” 

2017, Breitling Superocean serisinin de 70. yılı; 
marka da bu özel yıldönümünü, üç farklı saatle 
kutladı. En meşhur dalış saati serilerinden biri 
olan Superocean, 200m'ye kadar suya dayanıklolması yanında bu kez seramikle darbe ve çizilmeye karşı dayanıklılık kazanmış olarak karşımıza çıktı. Superocean logosu, mavi, siyah ve 
bronz (yine kayışta da seri, çelik ve kauçuk gibi 
seçeneklerle) 42mm, 46mm ve 46mm kronograf olarak üç farklı modelle gördüğümüz koleksiyonla ilgili ilgi çekici detaylardan biri de, bu 
koleksiyon için Breitling ile Tudor'un işbirliği 
yapmış olması. COSC sertifikalı, hassasiyetiyle 
bilinen otomatik MT5612 mekanizma, aslında 
Tudor'a ait. Bu mekanizma, Tudor'un meşhur 
Black Bay saatlerinde de kullanılıyor. Markanın duyurusuna göre; Tudor da yeni Black Bay 
kronograflarda Breitling'in BOl mekanizmasını kullanmış; bu “mekanizma değişim programr'nın bir parçasıymış. Saatin güzelliği bir yana, bu iki rakip markanın işbirliği çok heyecan 
verici. 


Breitling 


Grand Seiko'nun 2017 
modellerinden Professional 
600m; 600 metreye 
kadar suya dayanıklılık 
sağlaması yanında diğer 
üstün özellikleriyle de 
yılın en dikkat çeken dalış 
saatlerinden biri. 


Omega 


Grand Seiko 


OMEGA 

“Seamaster Planet Ocean Big Blue” 
Baselworld 2017'de tanıtılan Omega “Seamaster Planet Ocean Big Blue, okyanus mavisi 

ve turuncu renkleriyle çok çekici bir saat. Seramikten üretilmesi ise çekiciliğine çekicilik katmış. Omega, seramiği 2013'ten bu yana 
kullanıyor; bu saatte yekpare seramik kullanılması da saati hem daha çekici hem de çizilmez-solmaz kılmış. Omega'nın ilk kez kullandığı mavi seramiği elde etmek için çok yüksek 
ısıyla işlem yapılması ve seramiğin birkaç aşamadan geçmesi gerekmiş. Big Blue'nun yine 
GMT özellikli ve siyah seramik versiyonu ise 
geçen yıl tanıtılmıştı. 45,5cm kasasıyla gerçekten de ir? olan Big Blue, GMT özelliği, 15 
bin gauss'a kadar anti-manyetik olması, helyum valfi, 60Om'ye kadar suya dayanıklı olması, üstelik Omega'nın Co-Axial eşapman 
sistemine ve Master Chronometer mekanizmasına sahip olmasıyla yarışı önlerde götürüyor. Super-Luminova kaplı ibrelere sahip 
saatte turuncu dikişli mavi kauçuk bir kayış kullanılmış. Dalış saatleri arasında özel 
bir yeri olan Seamaster serisinin de 2017'de 
60. yılını kutladığımız düşünüldüğünde Big 
Blue'nun yılın en tercih edilen dalış saatlerinden biri olmaması için hiçbir neden yok. 


GRAND SEIKO 

“Hi-Beat Professional 60OOm' 

Grand Seiko, Baselworld 2017'de iki yeni dalış 
saati tanıtmıştı. Birisi, 1965'te ürettiği ilk dalış saatinin yeniden üretimiydi. İkinci saat ise 
markanın “satürasyon dalışı için ürettiği ilk 
mekanik saati” olarak duyurduğu Grand Seiko Hi-Beat Professional 600m'ydi. 600m derine dek suya dayanıklılık sağlayan saat, tasarımı, materyali ve özellikleriyle profesyonel 
dalgıçlara hitap ediyor. “Tasarımıyla? sözcügünü üstüne basarak söylemek isterim; çünkü hoş görünmekten çok amaca yönelik olmayı hedefleyen bir saat üretmiş Grand Seiko. 
46,9mm boyutundaki kasasına bakarak bile bu sonucu çıkarmak mümkün. 36 bin titreşim ve -3/t5 saniye sapma payıyla çok hassas 
bir mekanizmaya sahip saatte sağlamlığı sağlamak için kasa ve bilezikte Zaratsu kaplama 
tekniğiyle titanyum kullanılmış. Helyum valfi, güvenli kullanım sağlayan bezel, basınç degişimlerine karşı koyabilecek titanyumdan 
üretilmiş “sürgülü bilezik, saati mükemmel 
bir dalış eşlikçisi haline getirmiş. Dahası da 
var: Kadranda demir kullanılmış, bu da 16 bin 
gauss'a kadar manyetik alan koruması sağlıyor. 500 adetle sınırlı üretilen saatin Japon 
geleneklerine uygun mavi kadranlı versiyonu 
titanyum ve silikondan üretilmiş kayışıyla sunuluyor. Siyah versiyon ise kalıcı koleksiyonda daimi yerini alacak. 
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FERAHLIĞI 60 DAKIKA SURUYO 


Sa 
m 


TRAFİKTE 
10 DAKİKALIK YOLU 
1 SAATTE ALANLARIN 


ARADIĞI FERAHLIK! 


ÜLKER 


info | teknobi 


Kendinizi Hazırlayın, 
“Sürücüsüz Araçlar! Geliyor! 


YILLARCA SÜREN ÇALIŞMALAR, GELİŞEN TEKNOLOJİ VE ARTAN FİNANSAL KAYNAKLAR SONUCU TEKRAR 
GÜNDEME GELEN SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR, BU SEFER YAKIN ZAMANDA SOKAKLARLA BULUŞMA VAADİ İLE 
KARŞIMIZDA. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARIN 2025 YILINA KADAR TAM ANLAMI İLE GELİŞEREK YAŞAMIMIZA ADAPTE 
OLMASI BEKLENTİLER ARASINDA. PEKİ, BU DEĞİŞİM İNSANLIK İÇİN NE ANLAMA GELİYOR? 


Hatırlarsanız, bir zamanlar ekranlarda Jetgiller'adında fenomen bir çizgi film vardı. 1960'lı 
yıllar ve sonrasında geleceğin bir yansıması” niteliğinde ortaya çıkan dizi, döneminin çokilerisini ekranlara taşıması ile kendinden epey söz 
ettirmişti. Geleceği doğru mu tahmin etti yoksa mucitlere yol mu gösterdi bilinmez ama yıllar geçti ve dizideki icatlar yavaş yavaş gerçek 
hayatta kendine yer edinmeye başladı. Akıllı saat, görüntülü telefon, akıllı televizyon vetemizlik robotu gibi örneklerini gösterebileceğimiz 
birçok Jetgiller” teknolojisi günümüzde artık 
gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Fakat Jetgiller evreninin en çok dikkat çeken ögesi kuşkusuz sürücüsüz araçlardı ve her zaman 
hayatımıza ne zaman katılacağı bilinmeyen bir 
mit olarak kaldı. Ta ki şu ana kadar! 

Geleceği şekillendirecek en önemli icatlar- 
dan biri olarak kabul edilen “sürücüsüz araçlar” uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve piyasaya çıkışı sürekli ertelenen bir teknoloji. Her ne 
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YAZI KAAN SANCAR 


kadar çalışma mekanizması yıllar önce tasarlanmış olsa da yazılım ve donanım alanındaki 
yetersizlikler konseptin hayata geçmesine hep 
engel oldu. Gelgelelim yıllar süren çalışmalar, 
gelişen teknoloji, yapay zekânın ortaya çıkışı 
ile artan finansal imkânlar bu konseptin yeniden gözden geçirilmesini sağladı ve sürücüsüz 
araçlar dünya gündemini tekrar meşgul etmeye başladı. Hem de bu sefer yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen bir ürün olarak! Peki, hayatımızda birçok değişikliğe yol açacağı ön 
görülen bu araçlar nasıl çalışacak? Ne zaman piyasada olacak ve en önemlisi “sürücüsüz araçların insanlığa katkısı ne olacak? 

“Neden şimdi?” diyecek olursanız bunun birkaç basit nedeni var. İlki ve en önemlisi yapay 
zekâ teknolojisinin kullanılmaya başlanması. 
Daha önceden araçların temel çalışma prensibi belli olmasına rağmen mühendislerin hayallerinin gerçekleşmesini engelleyen sorun, bilgisayar teknolojileriydi. Daha doğrusu yapay zekâ 


teknolojisinin henüz yeterli seviyede gelişmemişolmasıydı. Bu nedenle konseptinilk ortaya 
atıldığı 1920'li yıllarda sürücüsüz araçlar sadecebir mit olarak görülüyordu. Zaman geçtikçe 
kablosuz internetin ortaya çıkışı, çeşitli sensörlerinicadı, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, 
enerji tasarrufu sağlayan küçük boyutlu işlemcilerin hayatımıza girmesi ve en önemlisi de yapay zekânın büyük ölçüde gelişmesi sayesinde 
bugün sürücüsüz araç konsepti hayata geçirilebilecek bir konuma erişti. 

Uzun süreli bekleyişin ardından geçtiğimiz 
yıllarda ilk defa seri üretimi sağlanabilir vaziyetteki prototiplerin ortaya çıkması ile bekleyenlerini heyecanlandıran sürücüsüz araçlar 
bugünlerde yola çıkmak için gün sayıyor. Peki, 
ulaşım alanında radikal değişimlere yol açacağı ön görülen konseptin sürücüsüz olması dışında şu anda kullanılan araçlar ile arasında ne 
gibi farklar olacak? 

Bünyesinde barındırdığı internet bağlantısı, 


kamera, GPS,radar Lidar, GPS ve odometri'nin 
yanı sıra bilgisayar sistemleri ve yazılımlarını 
kullanarak çevreyi algılayan sürücüsüz araçlar, 
sensörlerin topladığı verileri yorumlayan algoritmalara sahip. Araçlar bu sensörler sayesinde 
trafiğe çıktığında dünya üzerindeki konumlarını, çevresindeki engelleri ve diğer araçları algılayıp gidiş rotası ile hızını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Bu sayede sürücüler, direksiyona 
dokunmalarına gerek kalmaksızın kendi araçları ile iki nokta arasında seyahat edebilecek. 
Sürücüsüz araçların çalışma mekanizması ise 
şöyle: Yolcunun gideceği adres bilgisini işaretlemesinin ardından araç gideceği rotayı belirledikten sonra harekete geçiyor. Aracın üzerindeki Lidar (Radar benzeri bir lazer sistemi) sürüş 
esnasında aracın çevresinin üç boyutlu bir haritasını oluşturuyor. Arka tekerleklerin birinde 
bulunan bir sensör aracın hangi yönde gittiğini 
hesaplıyor ve aracın hem ön hem de arkasındaki sistemler ise etraftaki araç ve engelleri algılayarak etrafa çarpmayı engelliyor. Bu işlemler 
için yapay zekâyı kullanacak olan araçlar GPS 
üzerinden bulundukları konum hakkında bilgitopluyor. Bu sayede araçlar, yoldaki hız sınırı, trafik ışıkları ve diğer levhalara dikkate alarak hareket ediyor. Varış noktasına ulaşıldığında 
ise araç, uygun bir noktaya kendini park ediyor. 
Peki, yatasarımdaki değişimler? Şimdiye kadar bilim kurgu filmleri yada Black Mirror gibi 
füturistik dizilere ait bir teknoloji olarak düşünülen sürücüsüz araçların son sürümünde direksiyon, gaz, fren ve vites kolu gibi sürücü mekanizmalarının yer alması beklenmiyor. Azalan 
sürücü kontrol mekanizmaları sayesinde araçların hem iç hem de dış tasarımları daha esnek 
olabilecek. Ancak araçların şu anki sürümlerin- 
de acildurumlarda mühendislerin kontrolü ele 
alabilmesi için direksiyon ve diğer araç içi kon- 


troller de bulunuyor. Araçların dış dizaynı ise 
tamamen şirketlerin kendi inisiyatifinde. Sürücüsüz araçların yeni bir tasarım anlayışı dışında vadettiği farklı unsurlar da var. 

Akıllı araçlar olarak da adlandırabileceğimiz 
teknoloji öncelikle topladığı verileri sıfır hata 
ile işleyerek insanlığa kaza içermeyen bir ulaşım çözümü sunmayı hedefliyor. Birbirine yakın 
araçların, kendi aralarında iletişime geçmesi ve 
trafiğin belirli bir sisteme göre otomatik olarak 
düzenlenecek olması nedeniyle trafik ışıklarına ihtiyaç kalmaması da bu teknolojinin bir diger faydası. Teknoloji ayrıca bu sayede yakıttan 
9630”a kadartasarruf sağlayacak ve havayı daha 
az kirletecek. Çoğu kişinin korkulu rüyası olan 
parketme sorunu da bu teknoloji ile geride kalacak. Araçlar, kısa süreli olarak bir yerlere uğrayacak; böylece kullanıcılar için park etmeden 
blok etrafında kendi kendine dolaşma seçeneği 
de doğmuş olacak. 

Ancak her teknolojik üründe olduğu gibi sürücüsüz araçlarda da birkaç olumsuz nokta var. 
Buteknolojinin en büyük hassasiyeti; güvenlik 


açığı riski. Araçların kullandığı konum sistemlerine ulaşılması durumunda kişinin nerede olduğunun izlenebilmesi de bir başka dezavantaj. 
Ayrıca araçlarınilk çıktığı dönemlerde aşırı pahalı olması da beklentiler dâhilinde. Sunduğu 
bazı özellikler çerçevesinde çevreyi daha fazlakirletme potansiyelinin olması da sürücüsüz 
araçların bir diğer olumsuz özelliği. 

Tüm bu olumlu ve olumsuz özellikleri deneyimleyebileceğimiz ve tamamıyla sürücüsüz 
araçlara geçişin tarihinin ise 2025 olması bekleniyor. Şuanda sürücü destek sistemi adı altında 
gaza basmaksızın sabit hızla ilerleme, otomatik parketme ve şerit takip sistemi gibi özellikler sürücülerin hizmetinde. Şu anki sistem sürücülerin direksiyonu kavramasını gerektiriyor. 
2018yılına gelindiğinde ise araçların daha fazlaakıllanarak sürücülerin üç dakikaya kadar direksiyonadokunmadan hareketetmelerine izin 
verir hale gelecek.20217'deise bu ihtiyacın sadece otoyollarda tamamen ortadan kalkacağı fakat otoyol dışı yollarda sürücünün kontrolü ele 
alabilmesi için araçlarda direksiyon gibi araç içi 
kontrol sistemlerinin bulunmaya devam edeceği ön görülüyor. Yıllar 2025'i gösterdiğinde 
ise bu ihtiyacın tamamen ortadan kalkacağı ve 
araçların tüm yollarda kendi başlarına “sürücüsüz' olarak hareket edebilecek hale geleceği 
düşünülüyor. Direksiyon ve araç içi kontrol sistemlerinin ortadan kalkışının ise ancak 2025 yılından sonraki dönemde olacağı ön görülüyor. 
Araçların 2030 yılına kadar insan düşünce sistemini algılayıp ona göre davranmaya başlayacağı da beklentiler arasında. 

Konsept üzerinde çalışan şirketler arasında 
Google, Tesla, Ford, Volkswagen Grup, Volvo ve 
BMW gibi otomotiv devi şirketler öncü durumda. Pilot bölgelerde test yapan şirketler araçlarını hem donanımsal hem de yazılımsal olarak 
seri üretime hazır hale getirmek için birbiri ile 
yarış içerisinde. Teknolojinin günlük hayata entegreside ABD ve Singapur'daki pilot bölgelerde sürücüsüz taksi denemeleri ile başlamış durumda. Bir andatamamen bu sisteme geçiş pek 
olası gözükmese de, bu gelişmeler sürücüsüz 
araçların yakın zamanda sokaklarda sıklıkla göreceğimiz birteknoloji olduğunu kanıtlar nitelikte. Ne dersiniz, sizce bu teknoloji gelecekte 
otomobil sektörünü baştan aşağı değiştirir mi?F4 
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BU AY ONE ÇIKANLAR 
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SİZİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ AYIN PARLAYAN ÜRÜNLERİNİ İNCELEYEN SAYFALARIMIZA GÖZ ATMADAN ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN! 


TÜY KADAR HAFİF 


Rahat ve renkli yaz tasarımlarının en büyük 
tamamlayıcısı ayakkabılar konusunda da konforu, 
estetiği ve rahatlığı bir arada istiyorsanız; Cole 
Haan'ın yeni koleksiyonuyla bir an önce tanışmaya 
bakın. Özellikle, markanın sadece üç tenis topu 
ağırlığındaki ödüllü GrandPro modeli konfor, stil 
ve hafifliği bir araya getiriyor. Pürüzsüz derisi, 
minimal tonel dikişi ve süet detayları sayesinde 
yazşıklığınızı bir adım öteye taşıyacaksınız. 
www.colehaan.com 


RR m EE o 


KULLANIŞLI YENİLİK 


Şarj cihazları bugün hayatımız için vazgeçilmez 
bir parça. Panasonic de bu ihtiyaç için yepyeni 
bir çözüm sunuyor. VİKO işbirliği ile üretilen USB 
prizler adaptöre duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak 
elektronik cihazlarınızı sadece bir kablo kullanarak 

şarj etmenize olanak tanıyor. 


” estr.panasonic.com 


EN YENİ, EN HAFİF 


Yaz aylarından yaptığımız sporların başında bisiklet binmek geliyor. Dolayısıyla bu kadar sık yaptığımız bir sporu da son 
derece pratik bir bisiklet ile yapmak gerekir. GoCycle 63, tam da bu amaca hizmet eden bir alet. Katlanabilir sistemi ve 
gövde yapısıyla dikkat çeken GoCycle G3, magnezyum alaşımlı tasarımı sayesinde sadece 16kg ağırlığında. Bu arada 
bu alet, tek şarj ile 8okm yol yapabiliyor. Özel uygulaması ile hız, pil ömrü ve yakılan kalori gibi ekstra bilgilere de erişim 
sağlayan model, yaz sıcaklarında ulaşım için iyi bir tercih. 
www.gocycle.com 


YÜKSEK KALİTE 


Dayanıklılık ve gün boyu 
rahatlık sağlayan tasarımları 
ile Timberland ürünleri sıcak 
günlerdeki destekçiniz 
olmaya aday. Gündelik 
hayatın zorluklarıyla başa 
çıkmak üzere tasarlanan 
giysiler gününüzü daha 
keyifli hale getirecek. 
www.timberland.com 


KLASIKTEN ÇOK ÖTE 
Özellikle yaz günlerinde yanımızdan ayırmadığımız aksesuarların başında güneş 
gözlükleri geliyor. Henüz size özel modeli seçemediyseniz; Michael Kors'un 
imzasını taşıyan 'Kendall' modeli ile tanışmanızda fayda var. Hafif metal çerçeveden 
üretilen, sadelik ile şıklığı birleştiren Kendall modeli, güneşli günlerde yanınızdan 
ayırmamanız gereken bir detay. Minimal tasarımıyla dikkat çeken Kendall modeli, 
adeta Michael Kors'un imzası niteliğinde. 

www.michaelkors.com 


GÖZLER 
ÜZERİNİZDE 


Maskülen detaylarıyla daha 
şık görünmenizi sağlayacak 
takımları, su itici-leke tutmaz 
gömlekleri, deniz tutkunları 
için özel olarak tasarlanan 
trikodan şorta tüm ihtiyaçları 
karşılayacak koleksiyonları 
ile Damat İlkbahar Yaz 
koleksiyonuna bakmadan 
geçmeyin! 
www.damattween.com 


DERİNLERDEN 
GELEN STİL 


Longines'in zengin saatçilik 
tarihinden ilham alan 
Heritage Diver modeli, 

1967 kademeli bordo dalış 

çerçevesi, siyah opal kadranı 

ve gümüş sayaçları ile şık 
bir kontrast oluşturuyor. 

Sayaç işlevi ile fonksiyonel 

özellikler de sunan model, 

30 bara kadar su geçirmezlik 
sertifikasına da sahip. 

www.İongines.com 


RAHAT GECELER 
Yaz demek rahatlık demek. 
Dolayısıyla yediğimiz 
yemeklerden giydiğimiz 
pijamaya kadar her 

şeyde rahatlık ve hafiflik 
arıyoruz. Bundan yola 
çıkarak son derece rahat 
ve hafif bir koleksiyon 
hazırlayan İpek Kıramer 
pijamaları sayesinde siz 
de gecelerinizi rahat 
geçirebilirsiniz. İtalya ve 
Fransa'dan özel olarak 
getirilen ipek, ipek saten ve 
ipek şifonlarla tasarlanan 
koleksiyonda şık ve yalın 
modeller yer alıyor. 
www.ipekkiramer.com 


PLAJŞIKLIĞI 


Plajların vazgeçilmez 
aksesuarlarından biri 

de plaj terlikleri. Hızlı 
kuruyan, su geçirmez 
özellikli Guicksilver 
terlikleri farklı desenleri, 
renk alternatifi ve 
sunduğu rahatlıkla 
alkışları topluyor. 
Wwww.spx.com.tr 


31 


info | liste 


1/Yeme İçme 


3/Teknoloji 


Derin Sarıyer 


DERİN DESIGN'IN ORTAĞI, TASARIMCISI VE ART 
DİREKTÖRÜ DERİN SARIYER'E STİLDEN TASARIMA EN 
SEVDİKLERİNİ SORDUK. 


RÖPORTAJ ÖZGE DİNÇ / FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


5/Kişisel 


7/Bakım 


Restoran: Mikla 

Bar: Kozmonot 

Kahvaltı Mekânı: Delicatessen 
İçecek: Prosecco 
Atıştırmalık: Ceviz 

Ne Yemeden Duramaz?: Balık 


2/Stil 


Takım Elbise: Jil Sander 
Ayakkabı / Sandalet: Nike Air 
Forcel 

Gömlek: Neil Barrett 

Tişört: COS 

Deniz Şortu: Lacoste 

Çanta: Sammons 

Güneş Gözlüğü: Cutler and 
Gross 


* 
110) 
heri. 3 
gi, â m 
Jil Sander 
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Cep Telefonu: iPhone 7 

Tablet / Stylo: iPad Pro 

TV: Bang & Olufsen BeoPlay V1 
Uygulama: Hum 

Internet Sitesi: Dezeen 
Otomobil: Audi A3 Sedan 


Dancing Hause 


4/Seyahat 


Favori Kenti: Kopenhag 
Gitmek İstediği Yer: Reykjavik 
En Sevdiği Mimari Yapı: 
Dancing Hause (Prag)-Frank 
Gehry / Vlado Miluni 

En Sevdiği Festival: 
Edinburgh Fringe Festivali 


Hobi: Tenis 

Fobi: Yükseklik 

Hangi Beceriyi Edinmek 
İster?: Ses mühendisliği 


6/İkonlar 


Hayat Mottosu: Seni yaksa bile 
gerçekle yüzleş. 

İdolü: Oğlum 

Neden?: Biyoloji 

Ressam: Piet Mondrian 

Tablo: Composition serisi (Piet 
Mondrian) 

Yazar: Emil M. Cioran 

Kitap: Burukluk 

Aktör / Aktris: Anders 
Danielsen Lie / Isabelle 
Huppert 

Film: “Oslo, 31 Ağustos” 
Müzisyen: David Brown 

Şarkı: “True Faith” (New Order) 
Tasarımcılar: Jasper Morrison, 
Konstantin Grcic, Aziz Sarıyer 
İyi Bir Tasarım Hangi Üç 
Özelliğe Sahiptir?: Pür, sek, 
saf. 

En Beğendiği İç Mekân 
Tasarımına Sahip Yer: Jil 
Sander mağazası (New York) 


Diş Macunu: Sensodyne 
Parfüm: Creed Original Vetiver 
Duş Jeli: Biotherm Aguafitness 
Shower Gel 

Şampuan: Balsem Frank & Oak 
Nemlendirici: Kiehl's Facial 
Fuel 


- 


 Balsem Frank & Oak 


8/Aksesuar 


Kalem: Stabilo Point 88 
Defter: Ece Ajandası 


1eckiN 


POPÜLER KÜLTÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 


Adriana Lima 


Geçen ay en çok o konuşuldu. Metin Hara ile ilişkisi bir pazarlama hari 
yorumlandı. Ancak üç orman dolusu ağaç diken Hara, bu kez gerçek aş 
dığını söyledi. Ülkedeki herkesin eski sevgililerini Google'lamasını söyle 
fırsatta yengemizin selamını iletti. İnsanın enerjisinin gücünü gösterdi; 
ünlü bir fütüriste göre geleceğin en önemli alanlarından biri de enerji XX 
lamış olabilirim.). Bu kez şiir kazandı, Bodrum ve esnafı kazandı. Sonundi 
na Lima ABD'ye yalnız döndü. Yaşasın aşk. (Gözden ırak olsa bile. 


HAZIRLAYAN EMRAH SAKA 
emrah.saka&©gmail.com 
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Pablo Picasso 


National Geographic kanalı 2017 yılında “Genius' (Deha) adlı bir TV 
serisine başladı. İlk deha Albert Einstein oldu. Büyük ilgi uyandıran 
yarı dramatik belgesel serinin yeni dehası açıklandı: 1973 yılında 91 
yaşında hayatını kaybeden ikonik figür Pablo Picasso. Serinin yaratıcıları 
ve yapımcıları Kenneth Biller ve Ron Howard ile çok özel bir telefon 
görüşmesi yaptık. 


ESO: Konu edeceğiniz ikinci dâhi, Pablo 
Picasso. İsme nasıl karar verdiniz? 

Ron Howard: Saatler süren toplantılarımız- 
da“Genius'ın kaç sezondan oluşacağını konuşmuştuk ve tabii önemli bir soru da Albert Einstein'dan sonra hangi dâhiyi konu edeceğimizdi. 
Sonunda Pablo Picasso'da karar kıldık. İkisi- 
nin de özel hayatları ile dehaları arasında güçlü bir bağ var. 

ESO: İkinci sezonda Pablo Picasso'yuele 
almanızdaroloynayantemelfaktör ne oldu? 

Kenneth Biller: Albert Einstein'da olduğu gibi, ikinci sezon için de dünyaya bambaşka bir 
açıyla bakan birini aradık. Bana kalırsa ikisinin 
ortak özelliği de bu: Biri bilim alanında, diğerisanatta. “Genius'ın sadece bilim insanlarıyla 
ilgili olmadığını da göstermek istedik. Tarihte 
iz bırakan, dünyayı algılayışımıza yön veren ve 


kimsenin aklına bile gelmeyen hedefler peşinde koşanikonlarıdüşündüğümüzde aklailk gelen isimlerden biri de Picasso oldu. 

Ron Howard: Herkes Picasso'yu tanıyor, 'Guernica tablosunu biliyoruz. Ancak hayatını, yaşadıklarını ve ona ilham veren şeylerin neler olduğunu ne kadar biliyoruz? Örneğin başarıya 
nasıl ulaştı, bu yolda hangi engellerle karşılaştı? 
ESCO: İkinci sezon için düşündüğünüz 
isimler arasında kadınlar da var mıydı? 
Kenneth Biller: Evet, elbette. Önümüzdeki sezonlarda kesinlikle bir kadın dâhi izleyeceksiniz. Ancak şunu da vurgulamak isterim ki ilk 
sezonda kadın karakterlerin oldukça önemli rolleri vardı. Örneğin Einstein'ın ilk eşi Mileva Maric hakkında çok araştırma yaptık. Picasso'nun hikâyesinde de onu etkilemiş harika 
kadınlar olacak. Bu kadınları hem “Kendi zamanlarında kadın olmak nasıldı?” çerçevesin- 


den hem de “Picasso'nun hayatında olmak nasıldı?” çerçevesinden ele alacağız. 
ESO:İkincisezonplanınızda genç ve yaşlı Picasso'yuaynıanda elealan birzaman 
çerçevesi miiçeriyor? Yoksabututum dâhiden dâhiye değişecek mi? 

Kenneth Biller: Sanırım kişiye göre değişecek. İleriki bölümler için bir şey söylemek istemem,ama enazından “Pablo Picasso'da da böyleyapacağız. Pablo'nun 9Oyyıllık uzun bir ömrü 
oldu ve bu algıyı izleyiciye yansıtabilmek için 
genç ve yaşlı Picasso'yu eşzamanlı göstereceğiz. 
ESO: Çekimlerde hangi aşamadasınız? 
Kenneth Biller: Daha çok başlardayız. Aslında henüz çekimlere başlamadık bile. Bazıları 
ilksezondan, bazıları ise yeni olan senaristlerle çalışıyoruz. On bölümün hikâye kısmı üzerindeyiz. İkinci sezonun 2018 baharında gösterime girmesini hedefliyoruz. 
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Yazın Son Tatil Çantası 


Ağustosböceklerinin yaz bitmezcesine haykırdığı son günler. Eylülle birlikte geç gelen yazın geç 
gitmesini ümit etsek de artık yazın ne yapacağını kestirmek güç. Instagram'da her hafta sonu 
nerede olduğunu öğrendiğiniz arkadaşlarınızı bu aya kadar gıptayla izlediyseniz sıra sizde. Onları 
kıskandıracak bir tatil çantası oluşturalım, siz de paylaşın. Pasaport arasından çıkan uçak biletine 
ise biz karışmıyoruz. 


Döhiy 


bir yapıt” Bari Lerner 


CALLRECORDER 

Tatil çantasında olması gerekenlerden. Şezlongda 
güneşin altında kendinizi kaybederken yaptığınız 
telefon konuşmalarını daha sonra hatırlamak ve delil 
olarak kullanmak isteyebilirsiniz. “Call Recorder” 

bir Apple aksesuarı. Bütün konuşmaları hafızasına 
kaydediyor. Siz de uygulaması ile düzenleyebiliyor, 
hatta şifreliyorsunuz. Ne olur, ne olmaz. 


LUMINETTE 

Luminette, tam güneşi eve veya otel odasına 
yanında götürmek isteyenlere göre... Çünkü 
Luminette güneş ışığını simüle eden bir gözlük. Led 
ışıklarıyla güneş etkisini kapalı ortamlara getiriyor. 
Bu sözlüğün günde sadece yirmi dakika kullanılması 
yeterli. Karanlık ortamlarda daralan ya da ışık 
terapisi isteyenler için yepyeni bir çözüm. 


KARANLIKTA DANS-KARL OVE KNAUSGAARD 
Yaşamını yazdığı kitaplarla hayatınıza armağan eden 
Karl Ove Knausgaard'ın dördüncü kitabı. Bir önceki 
kitabı Çocukluk Adası'ndan 7 ay sonra imdadımıza 
yetişti. Tüm çıplaklığı ile bir hayatı dünyanın 

farklı yerlerindeki okurlarının gözü önüne seren 
Knausgaard, şemsiye ve şezlong ikilisinin tahmin 
edilemeyen yeni öyküsü olacak. 


PASSPORT 

Passport'un aslında küçük bir terminal olduğunu 
söyleyebiliriz. Âdeta tatilde bile bir kenara 
bırakmadığınız şarjla beslenen küçük yavruları 
emziren bir anne... Onun için dünyanın sigortayı 
kapatabilen en güvenli elektrik kaynağı diyebiliriz. 
Korkmayın, Passport ihtiyaç duyan bütün 
cihazlarınızı hızla doyuracak. 


VOLTERMAN: AKILLI CÜZDAN 

İnsanın iyi arkadaşları olmalı. Siz denize gidince 
cüzdanınıza göz kulak olacak bir arkadaş... İşte o, 
Volterman. Bu akıllı arkadaş, cüzdanınız çalınırsa 
açan kişinin fotoğrafını çekiyor. Aynı zamanda da 
bir şarj aleti. Bir Wi-Fi spot olarak kullanabiliyor ve 
GPS'i sayesinde onu takip edebiliyorsunuz. Gerisini 
kapkaççılar düşünsün. 


KİBA 

Kiba, dünyanın kendi prodüksiyonunu yapan 

ilk kamerası. Tatilde siz dinlenirken o sizin en 

ilgi çekici anlarınızı depoluyor ve film haline 
getiriyor. Isterseniz kendiniz de kumanda 
edebiliyorsunuz. Snap ve selfie modları bile var. 
Gereksiz görüntülerin yüzde 90'ını atıyor ve kalanını 
isterseniz hafızasında, isterseniz bulutta depoluyor. 
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'Enİyi100D 


Ümmet Özcan. DJ Mag'in her yıl düzenlediği “En İyi 100 Dj? kategorisine 99. sıradan adım 
atan Türk-Hollandalı bir yapımcı. Özcan, 19 
Ağustos'ta Moovment Festivali? kapsamında 
KüçükÇiftlik Park'ta performans sergileyecek. 
Festivalden önce onu tanıyanlar ve yeni tanıma- 


ya başlayanlar için bir söyleşi yaptık. 


ESO: Elektronik dans müziği sahnesinin 
önde gelen isimlerindensiniz. Türk müziğindenilhamaldığınızdönemler oldumu? 
Türk müziğiyle büyüdüm 
ve kariyerimin her döneminde Türk müziğinin (bazen bilinçsiz de olsa) birkaç elementini kullandım, kullanıyorum. Özellikle de melodilerde. 
ESO: Yeni single'ınızda farklı bir Ümmet 
Özcandinliyoruz, bu single geleceğe dönük bir öngörü sağlamamız konusunda 
ipucu niteliğinde mi? 

Müzik yaparken sürekli olarak yeni stiller 
denemek ve çizmek istiyorum. Böylece her zaman müziğim kulaklara yeni ve heyecanlı olarak gelir diye düşünüyorum. Kendimi bir stile 


bağlamak istemiyorum. Gelecek yeni parçalarımda yine yeni ve değişik bir stil görebilirsiniz. 
ESO:İstanbul'aensonnezaman geldiniz 
veİstanbul'lailgili aklınızda kalan bir anınızı paylaşır mısınız? 

Enson geçen sene Lifein Color kapsamında İzmir'de sahne aldım. Gerçekten muhteşemdi! Şanlı bayrağımızile güzel İzmir'de sahneye 
çıkmakinanılmaz bir şekilde gurur vericiydi. Bu 
kadar enerji, bu kadar sevgi. Dünyanın her yerinde çalıyorum ama Türkiye'de çalmak bambaşka! Bu sene 19 Ağustos'ta İstanbul'da yeniden sahne alacağım ve bunun için gerçekten 
çok sabırsızlanıyorum! 

ESO:'Top100 DJs'listesinde ilk 20'desiniz. Busene için beklentiniz nedir ve Türk 
hayranlarınıza ne söylemek istersiniz? 


UNME T 
OZCAN 


j' Arasında O da Var 


“Top 100” hakkında tahminde bulunmamız mümkün değil. Her sene hepimiz heyecanla bakıyoruz kimler çıkmış, kimler inmiş 
diye. Ve her sene bayağı büyük değişiklikler 
görüyoruz. Ama kendime güveniyorum; büyük ihtimalle yeniden “Top 100” listesinde yer 
alacağım bu sene. Bu başarıyı Türk hayranlarıma borçluyum, onlar olmadan yapamazdım. 
Gerçekten size sevgim sonsuz! Şimdiye kadar 
verdiğiniz destek için çok çok teşekkürler! Sizi çok seviyorum! 

ESO: Turnede kendinize özel uyguladığınız bakım ya daritüeller var mı? 

Pek yok aslında ama performanstan önce meditasyon yapmayı severim. 

ESO: Elektronik müziğin dünyadaki yükselişi hakkında neler söylemekistersiniz? 

Bana göre müzik evrensel bir dildir; insanları bir araya getirir ve bağlar. Elektronik 
müzik ise gençlerimizin dilidir. Sahnedeyken 
böyle pozitif bir tepki ve inanılmaz bir şekilde 
enerji vermeleri çok benzersiz ve bağımlılık yapan bir duygu. Bu dil dünyanın her yerinde aynı; yani hepimiz müzikle aynı dili konuşuyoruz! 
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Adı Gönenç Uyanık. 1982 Ankara doğumlu. Eğitimini TED Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım'da tamamladıktan sonra yönetmen yardımcısı olarak çeşitli TV dizileri ve reklamlarda görev almaya başladı. 2009'dan itibaren ise reklam filmi yönetmeni olarak Türk, 
Avrupa ve Orta Doğu piyasası için pek çok ulusal ve uluslararası marka 
ile çalıştı. (Coca Cola, Vodafone, IKEA, Beko, Turkcell, Tüpraş, Eczacıbaşı, Beymen, Boyner, Vestel gibi.) Aynı zamanda Duman, Athena, Şebnem Ferah, Nil Karaibrahimgil, Kenan Doğulu, Aylin Aslım, Gece gibi 
müzisyenler için klipler çekti. 

2010'daCannes Lions Uluslararası Reklam Festivali kapsamında “100 
Unusual Creatives Black Book” listesine “gelecek vadeden yönetmen” olarak giren Gönenç, 2013'te Kristal Elma “Eniyi Yönetmen? Ödülüle 2014*te 
Kristal Elma “Uygulamada Mükemmellik? Ödülü'nün sahibi oldu. 2014 
ve 2015 yıllarında ise Kristal Elma Festivali'nde jüri olarak görev yaptı. 

Gönenç Uyanık şimdi ABD'de. Geleceği için orada planlar yapıyor. 
Bu planları merak ettik, sorduk. Uyanık, işini ABD'de nasıl geliştirmeyi 
düşündüğü sorumuzu şöyle yanıtlıyor: “ABD, film endüstrisinin doğum 
yeri. Bence ABD'de film sektörünün herhangi bir dalında çalışmak için 
kişinin kendisinin en iyi versiyonu olması, buradan alacağı özgünlüğün 
de burada iş yapma fırsatı bulmuş rakiplerle mücadele edebilecek kadar 
iyi seviyede olması gerekiyor. Planım kendimin en iyisi olmak. Bunun 
icin de yeniliklere açık olmak ve bir şeyler denemekten korkmamak gerekiyor. ABD'de kontak halinde olduğumuz bir ikitemsilci ve prodüksiyon şirketi var. Bunların dışında Los Angeles'lı bir gruba video çekecegim. Bu klipte daha önce denemediğim ve emekleme aşamasında olan 
360 kamera ve VR teknolojisini kullanacağım. VR teknolojisiyle hikâye 
anlatmanın yollarını araştırıyorum. Sanki film çekmenin en temel taşlarını yeniden öğreniyormuşum gibi heyecanlıyım. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bu tip hikâye anlatımlarının artacağına inanıyorum.” 

Uyanık'ın 2010 yılında ortak yönetmenliğini yaptığı ve viral olarak dağıtılan ilk uzun metraj filmi “Moral Bozukluğu ve 3P, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'ne seçildi ve ilk gösterimi yapıldı. Daha sonra film, 
ünlü torrentsitelerine ve filmin resmi internet sitesine yüklendi, korsan 
cd satıcılarına elden ve ücretsiz ulaştırılarak deneysel bir halkla ilişkiler 
metoduyla dağıtıldı. 2013 yılında çekilen ABD yapımı 'Nikâhta Keramet 
var mı? filminde yardımcı yapımcılık tecrübesi edinen Gönenç'in yasal 
yollardan dağıtılan, yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi ise 2016 
yılında vizyona giren gençlik filmi “Hesapta Aşk oldu. Bundan sonra da 
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Orada Bir Yönetmen Var Uzakta... 


birçok projede yer almak istiyor, özellikle de kendi projesinde: “Son yıllarda hızla artan online içerik sağlayıcılarının sektöre çok iyi geldiğini 
düşünüyorum. Daha özgür ve açık fikirli işlerin önü açıldı. Gerçekten cok 
iyi diziler ve filmler izliyoruz. Dolayısıyla içinde yer almak isteyeceğim 
proje sayısı epey arttı! Senaryosunu geliştirmekte olduğum, kendisine 
ait dünyası olan fantastik türde bir dizi projem var, eskiden olsa çekilemeyeceğini düşünürdüm ama şimdilerde çok mümkün; kendi imkânsız 
projeminiçinde yer almak beni en çok heyecanlandıranı olurdu sanırım.” 

Onu son zamanlarda en çok heyecanlandıran, “Keşke ben yapsaydım!” 
dediği işde “Diriliş filmi olmuş: “Diriliş” gibi karakterin ön planda oldugu ve o karakterin psikolojik değişimlerini iyi anlatan filmleri çok seviyorum. Yönetmene kendi tecrübesini, dokunuşunu, bakış açısını seyirciye 
aktarma konusunda iyi bir imkân sağlıyor. Gerçi “Diriliş sanırım daha 
iyi çekilemezdi ama ne zaman o tarz bir film izlesem o “Ben çekseydim” 
hissi geliyor. Bu yaz senaryosu üzerinde çalıştığım bir sinema filmi projesinde karakterin başına gelen olaylar ile psikolojik yolculuğunun peşine düşüyorum, yazarken bile beni çok heyecanlandırıyor. 

Ayrıca hakkını vermeliyim ki Türkiye'de profesyonel şekilde çalışan 
bir yönetmen olarak “Keşke içinde bulunsaydım? dediğim projeleri yönetme ve deneme fırsatı yakaladım. Bu açıdan çok ama çok şanslı oldugumu düşünüyorum. Tabii ki bunların rehavetine kapılmadan kendimi nasıl daha iyi ifade edebilirim diye düşünmeden de edemiyorum.” 

Kendisi ABD'de şansını denemek isterken deneyimli olduğu Türkiye piyasasında işlerin nasıl olduğunu ve daha iyi işler yapılması için neler gerektiğini öğrenmek istiyoruz. Söze “Son zamanlarda set şartları- 
nın zorluğu hakkında çıkan haberleri duymuşsunuzdur,” diye başlıyor. 
“Bu olumsuzluklara tepki olarak şu sıralar teknik departmanların her birikendi içinde örgütleniyor ve dernekleşiyor. Bu bence iyi işler yapılması 
için gereken ilk adım. Tabii ki sihirli bir değnek olmadığı için her şey bir 
günde değişemeyecektir, ama en azından adım atmak güzel. 

Sinema filmleri kişisel tercihler olduğu için bir şey diyemeyeceğim 
ama dizi sektöründe sürelerin kısalması gerektiğini düşünüyorum. Söyleyeceğiniz şeyi ne kadar az ve öz söylerseniz o kadar anlaşılır olacaktır. Ayrıca Türk seyircisine haksızlık etmekten vazgeçilmesi gerekiyor. 
Suçu seyirciye atıp düzeni bozmamak çok mantıksız. İnsanlara tercihlerine göre izleyebilecekleri içerikler üretmek gerekiyor. Hazır yurtdışından da talep gören oyuncularımız varken daha kaliteli işler yaparsak 
Türkiye'yi mükemmel temsil etme fırsatımız var.” 
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Şehrin Göbeğinde Serin Bir Mola 


YAZ MEVSİMİNE VEDA EDECEĞİMİZ SON AYA GİRMİŞ OLMAMIZA RAĞMEN HALEN SERİNLEMEDİYSENİZ; SİZİ 
DOUBLETREE BY HILTON-ISTANBUL'UN HAVUZUNA DAVET EDİYORUZ. 


Yazdemek; keyifdemek. Deniz, kum, güneş demek. Soğuk ve kasvetli 
kış aylarına inat sıcak ve enerjik günlerde alabildiğine hem zihni hem 
de bedeni şımartmak demek. Özetle hepi topu neredeyse sadece iki 
ay kadar kısa bir süre geçirdiğimiz yaz günlerini en iyi şekilde değer- 


lendirmek gerek. Bunu da en iyi; tatile çıkarak 
mümkün kılabiliriz. 

Tabii, birçoğumuz tatil konusunda çok da şanslı değil. Kimimiz yoğun iş temposunun arasına 
sıkıştırdığımız yıllık iznimizle tatil keyfini çatabiliyor kimimiz de hafta sonlarını “küçük kaçamaklar” dahilinde değerlendiriyor. Ya tatil konusunda hiçbir imkânı olmayanlar ne yapmalı? 
Sonuçta yoğun iştemposu yüzünden halen, ayaının ucunu bile suya sokmamış olanlar var aramızda. Siz de bu durumda olanlardansanız; hemen moralinizi bozmayın. Sonuçta her derde bir 
çare var; tıpkı şehrin hemen yanı başında hatta içinde olan ve “serinlik” vadeden adresler gibi. Anadolu Yakası, Kadıköy'ün merkezinde konuşlanan DoubleTree by Hilton Istanbul-Moda 
yaz tatiline çıkamayıp da yaz keyfini İstanbul'da 
çıkarmak isteyenlere sesleniyor. 

Kadıköy'ün sahil şeridinde bulunan ve İstanbul 
Anadolu Yakası'nın en güzel konumlarından birinde olağanüstü mimarisi ile dikkat çeken Doub- 


leTree by Hilton Istanbul-Moda, Kadıköy İskelesi'ne 
ve metroya yürüme mesafesinde olup şehrin diğer 
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YAZI SEDA KARAN 


Günlük Giriş Ücretleri 
Hafta içi: 125 TL 
Hafta sonu: 150 TL 
elemental.spaathiltonmoda.com 


önemli noktalarına kolay ulaşım imkânı sunuyor. Dolayısıyla ofis konumunuz nerede olursa olsun, buraya ulaşmanız oldukça kolay. 
DoubleTree by Hilton İstanbul Moda'nın içerisinde yer alan Elemental Fitness& SPA'nın açık ve kapalı havuzunda yazın keyfini doya 


doya çıkarabilirsiniz. Üstelik siz bu havuzda yüzerken, İstanbul'un muhteşem panoramasına karşı, gökyüzünün ve denizin birleştiği bir teras havuzunda olacağınız için kendinizi bambaşka bir 
yerde hissetmeniz bile mümkün. Kısacası Moda 
gibi İstanbul'un merkezi bir semtinde olup da 
kendinizi tatilde hissettirecek, şehrin ortasında 
yazın sihirli ve eğlenceli dokunuşuna kapılacagınız anlar sizleri bekliyor. 

Bu arada, bu havuz ödüllü; dünyadaki Double- 
Treeby Hilton otelleri arasında “Sexiest Pool Vibe” 
ödülünü kazanmış bir havuzda yüzeceğinizi de 
hemen belirtelim. SPA bünyesindeki havuz, her 
gün sabah saat 07.00 ila akşam saat 18.00 saatleri 
arasında hizmet veriyor, keyif çatma ve dinlenme 
saatlerinizi buna göre ayarlamanızda fayda var. 

Aynı zamanda lezzetli yemeklerin tadına varmak isterseniz otel bünyesindeki The Doubles 
Restaurant, La Gazetta Cafe&Bar ve 360 Istanbul 
East Restaurant menüleriyle sizi bekliyor. Bu arada otelin Kadıköy Çarşı, Balıkçılar Pazarı ve Bar- 


lar Sokağı'na sadece yürüme mesafesi kadar uzak olduğunu hemen belirtelim. 


“© KENDİNE HAS BİR GÜZEL 


- PORTO 


YAZITÜRKAN DOĞAN . 
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YOKUŞLU DAR 
SOKAKLARIN OKYANUSA 
AÇILDIĞI PORTO, 
KOKULARI VE RUHUYLA 
ZİYARETÇİLERİNİ HEMEN 
SARAN KENTLERDEN. BU 
GÜZEL KENTİ GÖRMEK 
İÇİN ÇOK FAZLA 
NEDENİNİZ VAR. 


“Eski Dünya'nın son durağı, 
Portekiz'in ikinci büyük kenti Porto, Keşifler Çağı'nda tüm 
dünyayı krallığı haline çeviren 
parıltılı merkezlerden biriydi. 
Ancak aradan geçen yüzyıllar 
her şeyi değiştirdi. Porto, Avrupa'nın yeni, parlak ve yeknesak kentlerinden birine dönüşmek yerine tevazu sahibi, sade 
bir kent olarak kaldı. Ağır havasıyla, içinize işleyen melankolik ruhuyla, çamaşırların sokaklara sarktığı renkli balkonlarıyla 
ve caddelere taşan fado ezgileriyle kendine has bir güzel olarak varlığını sürdürdü. Belki de 
bu yüzden konuklarına her seferinde kendi evindeymiş hissini yaşattı. 

Porto'ya adımınızı attığınızdasizi pırıl pırıl bir Avrupa kentinin beklediğini hayal etmek; 
Porto'nun güzelim daracık sokaklarına, eski ve kıymetli bir 
tabloyu andıran evlerine ve dumanı tüten çöreklerin kokusu- 
nun caddeye taştığı birbirinden 
güzel fırınlara haksızlık olur. 
Porto, çoğunlukla elinizden tutar ve sizi yeninin pek bir şey 
vadetmeyen tekdüze görüntüsünden kurtarıp Atlantik'in dalgalarıyla, şarapla ve gri bir havayla bu toprakların büyüsünün 
içinize işlemesini sağlar. 

Bir trenle Porto'nun yolunu 
tuttuysanız ne mutlu size, çünkü kentte sizi karşılayacak ilk 
durak, göz kamaştırıcı Sâo Bentotren istasyonu. Mavi çinileriyle kendinizi bir müzede hissedebileceğiniz bu istasyon, telaşlı 
yolcuları ve anı ölümsüzleştirmek isteyen meraklı turist kalabalıklarıyla geçmişle geleceğin 
kucaklaştığı en güzel noktalar- 
dan biri. 

Porto, bir kartpostalı andırıyor. Rengârenk çatılar ve üzüm 
bağlarına hayat verdikten sonra 
okyanusa dökülen Douro Nehri'nin eşsiz görüntüsü... Ve tarihi 
binaların cephelerini süsleyen 
mavi çiniler... 16. yüzyılda Endülüs etkisiyle başlayan çini süsleme geleneği Porto'yu renkli bir 
tabloya dönüştürmüş. 

Porto'da yönünüzü nereye çevirseniz güzel bir manzara gelip sizi bulabilir. Ancak en güzeli için kentin 225 basamaklı 
Torre de Cl&rigos kulesine tırmanmanız şart. Orada, ayaklarınızın altına serilen ve yüzyıllarameydan okuyan nefes kesici 
bir manzaraya bakacaksınız. 12. 
yüzyılda inşa edilen çift kuleli Porto Katedrali de görmeden 
dönmemeniz gereken ihtişamlı 
yapılardan. 

Porto, güzel sokakları kadar 
yokuşlarıyla da ünlü. Yokuş tırmanırken nefes nefese kaldı- 
Şınızda imdadınıza genellikle 
otobüs, asansör, teleferik ve finiküler gibi toplu taşıma araçlarıyetişiyor. Bindiğiniz bir asansör sizi şehrin tepesine çıkarıyor 
ya da atladığınız bir otobüs tüm 
kenti görebileceğiniz bir tur 
yapmanızı sağlayabiliyor. Tüm 
yollar ise her seferinde okyanusla kucaklaşan, üzüm bağlarıyla çevrili güzel bir manzaraya 
çıkıyor. 

Porto, yüzyıllardır Avrupa'nın 


başlıca şarap mahzenlerinden. 
Porto'ya kadar gelmişken Douro 
Vadisi'ne çıkıp 17 yüzyıldan bu 
yana şarap üretilen bölgeyi dünya gözüyle görebilir, buradaki 
tarihi mahzenleri gezebilirsiniz. 

Keşfettikten yıllar sonra bir 
Porto manzarası hatırlayacak 
olsanız... Benimkisi şehri ikiye 
bölen zarif Ponte D. Maria Köprüsü olabilir. Şehrin iki yakasını; tarihi merkez Ribela ile Porto 
şaraplarının mabedi Vila Nova de Gaia'yı birleştiren bu güzel köprü, 1877 yılında Paris'teki Eyfel Kulesi'ni de inşa eden 
Gustav Eiffel ile Alman ortağı 
Teophile Seyrig tarafından yapılmış. Douro Nehri üzerindeki 
Ponte Dom Luis Köprüsü de tıpkı Ponte D. Maria gibi Porto'nun 
simge yapılarından. Douro Nehrikıyılarında şarap fıçıları yüklenmiş gondollar gördüğünüzde 
şaşırmayın. Bir zamanlar bölge- 
nin lezzetli şarapları gondollar- 
la taşındığı için bu fıçılar, geçmişi hatırlatması için hala kıyıları 
süslüyormuş. Nehrin bir diger kıyısı Gaia'da da bir gezinti 
yapabilirsiniz. 

Porto'yu unutulmaz kılan pek 
çok özellik var. Bu zarif kenti 
gördüğünüzde Porto'nun ne kadar kendine has olduğunu ko- 


layca anlayabiliyorsunuz. Kentiadımladıkça dünyanın başka 
hiçbir kentinde göremeyeceğiniz bir özgünlüğün izinde kaybolabileceğinizi hissediyorsunuz. Kendine has bir mimari, 
özgün bir yemek kültürü ve Avrupa'nın şarap mabedi... 
Kentin pahalı olmaması, sokaklarında kendinizi güven- 
de hissetmeniz ve Porto'nun bir 
Akdenizliyi hatırlatan sıcakkanlı insanları da cabası... Öte 
yandan kentin son yıllarda girişim, tasarım ve gastronomi alanında kat ettiği mesafe de Porto'nun cazibesini arttırmış. 
Böylelikle Porto, yerel şarapları kadar sunduğu diğer olanaklarla da öne çıkmaya başlamış. 
Douro'nun iki kıyısını da süsleyen güzel mekânlar, hoş yürüyüş yolları ve kentin kalbinin 
atmayı hiç bırakmadığını bize 
anlatan canlı bir görüntü... Ve 
grafiti sanatçılarıyla duvar ressamlarının sokakları bir galeriye dönüştürdüğü birbirinden 
güzel duvar cepheleri... Soğuklar henüz kapımıza dayanma- 
dan kamelyalarla süslü Porto'nun güzel üzüm bağlarını ve 
okyanus kıyılarını ziyaret edebilir; unutulmaz bir deneyim 
yaşayabilirsiniz. 


GÖRMEDEN DÖNME 


Sao Francisco Kilisesi 

14. yüzyılda inşa edilen bu güzel kilise, 
dışarıdan baktığınızda sizi hemen 

etkisi altına alabilecek kadar güçlü 

bir görüntüye sahip. Ancak dışarıdan 
gördüğünüz, Orta Çağ'ın karanlığını 
yansıtan bu Gotik yapı, kapısından 

içeri girip adımlarınızı sıklaştırdığınızda 
abartılı süslemeleriyle sizi bambaşka bir 
dünyaya buyur ediyor. 17. ve 18. yüzyılda 
yeniden dizayn edilen; Barok tarzdaki 
parlak altın kaplamalar, gözünüzü 
kamaştıracak. Ek bilgi; kilisenin iç 
dizaynında 400 kilo altın kullanılmış. 


NEREDE, NE YENİR? 


Izgara balık, et, güveç, tuzlanmış ve 
kurutulmuş marina balığı (bacalhau) 
gibi yemekleriyle öne çıkan Porto 
mutfağında yemeklere salata, pirinç 

ve patates gibi lezzetler eşlik ediyor. 
Domuz etinin, sardalya balığının ve 
yahnilerin geleneksel yemekler arasında 
olduğu Porto mutfağında, kuru fasulyeli 
işkembe yemeği ve 'Francesinha' isimli 
sandviç oldukça meşhur. Porto'da 
yemeklerin en güzel eşlikçisi ise Porto 
şarabı. Yumurtalı muhallebili turta 
“Pastel de Nata' ile içi yumurta sarısıyla 
doldurulan ve kremayla kaplandıktan 
sonra kızartılıp şekerle servis edilen 
“Bola de Berlim' de kentten ayrılmadan 
mutlaka tatmanız gereken tatlılar 
arasında. 


LivrariaLello 

Lonely Planet'e göre bu muhteşem 
kitap mabedi, dünyanın üç güzel 
kitapçısından biri. Lello, Neo-Gotik 
tarzı, tavandaki vitrayları, ahşap iç 
dizaynı ve helezon şeklindeki kırmızı 
merdivenleriyle göz alıcı. Kitapçı, 20. 
yüzyıl başında Porto'nun ileri gelen 
ailelerinden Lello Kardeşler tarafından 
açılmış. Ve bu şiirsel yapı, 1991-93 yılları 
arasında Porto'da İngilizce öğretmenliği 
yapan J.K. Rowling'e de ev sahipliği 
yaparak Harry Potter'ın sihirli dünyası 
için esin kaynağı olmuş. 


e DM 


Nerede Yemeli? 


»Cantinho do Avillez: Portekiz'in bir 
pop star kadar ünlü, Michelin'li şefi Jos& 
Avillez, Lizbon'dan sonra Porto'da açtığı 
burestoranla kenti gurmeler için çekim 
merkezi haline getirmiş. Yerel mutfağı 
moleküler gastronomi ile birleştiren şef, 
şaşırtıcı lezzetler yaratıyor. 

* Majestic Cafe: 1921 yılında 
müşterilerinden hareketle “Elite” 

ismiyle açılan kafe, Art Nouveau 
dekorasyonu ve şık atmosferiyle sadece 
Porto'nun değil, dünyanın da en güzel 
kafelerinden biri. 

* Taverna do Böbobos: Kentin en eski 
restoranı olan mekân, 1876'dan beri 
Porto'daki en iyi deniz ürünlerinin 
adreslerinden biri. İki ayrı bölümden 
oluşan mekânın manzarası da mönüsü 
kadar iddialı. 


UNUTMAYIN: 


*Porto, pek çok turist için Lizbon'dan 
sonra gidilen bir durak. Ancak vaktiniz 
varsa tarihi şehir Sintra'yı ve güzel 
sahiliyle aklınızda yer edecek Lagos'u da 
rotanıza ekleyebilirsiniz. 

sPorto'nun güzel sokaklarını görmek 


için metroyu kullanabilirsiniz. Zira 
havaalanından şehre ulaşmak için 
bineceğiniz metro yeraltına inmeden 
tüm kenti turluyor. 

«Porto'ya direkt ya da aktarmalı 
uçuşlarla 4,5 saatte ulaşabilirsiniz. 


SâoBentom., vw 
Tı eniİstâsyonu. 
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TKÖY'ÜN EZBERİN 
ZUYOR: HUDSON 


dö 


LIKLI OLARAK DENİZ RESTORANLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ARNAVUTKÖY, BU ARALAR 
“FRENCH BRASSERİE! KONSEPTİYLE HİZMET VEREN HUDSON İLE DİKKAT ÇEKİYOR. 


YAZI SEDA KARAN 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


YATAĞINDA 
KARİDES 
SALATASI 


44 ESO 08:17 


— İstanbul'da yeme-içme sektörü özellikle de deniz mahsulleri söz konusu olduğunda akla gelen ilk semtlerden biridir 
Arnavutköy. Boğaz'a nazır sıralı 
olarak konuşlanmış, konseptiylede fiyat skalasıyla da lüks” kategorisinde sayılabilecek deniz 
restoranlarından tutun sıradan 
bir balıkçı lokantasını da bulabilirsiniz burada. Denize sıfır konumu, Kuruçeşme ve Bebek gibi 
İstanbul'un başlıca lüks semtlerine olan komşuluğu dolayısıyla her ne kadar beyaz yakalıların mahallesi olarak algılansa 
da Arnavutköy bana her zaman 
nevi şahsına münhasır bir semt 
olarak gelmiştir. Tıpkı Anadolu Yakası'nın Kuzguncuk'u gibi; sokaklarında dolaştıkça yeni 
şeyler keşfedebileceğiniz, içinde huzuru da eğlenceyi de hissedebileceğiniz ve aynı zamanda sıcacık bir mahalle kültürünü 
de bulabileceğiniz kendine özgü bir dünya burası bana göre. 
Dediğim gibi; çeşitliliği, renklili- 
&i ve farklılığı bir arada sunduğu 
için Arnavutköy'ün diğer semtlere göre yeri her zaman farklıdır benim için. Deniz restoranı 
semti olarak algılansa da; ben bu 
aralar denize hemen bir sokak 
paralelinde konuşlanan Hudson ile bir kez daha farkını ortaya koyduğunu düşünüyorum, 
Arnavutköy'ün. Tamamen yeşil 
hakimiyetindeki mekân, 2016 yılının Ocak ayında kapılarını açtıgıilk günden bu yana semtte gerek müşteri profilini ve gerekse 
mekân konsepti çeşitliliğini degiştirdi diyebilirim. 

Tamamen bir french brasserie konseptiyle açılan Hudson'ı 
detaylı bir şekilde anlatmadan 
önce oldukça kafa karıştıran iki 
konseptten bahsetmek istiyorum. “Brasserie ve “bistro'. Genellikle bu iki kavram birbirine karıştırılıyor ve dolayısıyla 
mekânların kıyaslaması da net 
ve doğru bir şekilde yapılamıyor. Bistro tıpkı İngiltere'de mahalle arasına konuşlanan küçük barlar yani pub'lar ile aynı 
hizmeti verir. Paris'te gideceği- 


'French Brasserie'konseptiyle hizmet veren Hudson, sabah kahvaltısından bar 
eğlencesine kadar günün her saati keyifle vakit geçirmeye müsait bir ortam sunuyor. 


niz küçük bar ve lokantalara denilen bistro'larda hızlı ve temiz 
bir yeme-içme hizmeti alırsınız. Telaffuzu bir parça zor olan 
“brasserie” ise Fransızca'da “birahane” anlamına gelir. Yani brasserie; içinde biraların, farklı 
kokteylerin ve iddialı yemeklerin olduğu bir restoran türü olarak tanımlanabilir. 

Yaklaşık 16 yıldır hizmet verdiği yeme-içme sektöründe, artık kendi markasını kurma kararıalan Uğur Kocabayır, 2016 
yılında oluşturduğu Ukalife 
Grubu ile kendi mekânlarını açmaya başladı. Aranızda haberiolmayan ya daduymayanınız 
olabilir; son birkaç aydır adından sıkça söz ettiren Martinez 
İstanbul ile Hudson kardeş restoranlar. Hatta Hudson, Martinez İstanbul'un ağabeyi bile 
diyebilirim. Adından da anlaşılacağı üzere life” yani yeni bir 
yaşam tarzı konseptinden yola 
çıkılarak hayata geçirilen Ukalife Group, kurulduğu ilk günden 
bu yana “en iyi müzik”, “en iyi yemek, 'en iyi sanat” ve “en iyi eğlence” anlayışıyla hizmet verecek mekânlar sunma vizyonuyla 
kurulmuş. 

Daha kapısında içeri girme- 


den yani bahçe bölümüyle “yeşil 
hakim? konseptini mekânın hemen her yerinde hissedeceğiniz 
Hudson, dediğim gibi balık restoranı hâkim Arnavutköy'e farklıbir soluk getirdi. Bir “French 
Brasserie” konsepti olarak açılan 
Hudson'da kahvaltı da yapabiliyorsunuz; 17:00 çayı da içebiliyor ya da gecenin ilerleyen saatlerine dek eğlenebiliyorsunuz. 

Sabah saat 09:00'da kahvaltı servisiyle kapılarını açan Hudson, bu aralar mevcut olmasa 
da Eylül ayından itibaren Pazar günleri brunch hizmeti de 
alabileceğiniz bir mekân. Özetle burası kahvaltı, öğle yemeği, 
akşamüzeri çayı, akşam yemegi ve bar hizmeti veren bir adres. 
Bu arada bar hizmetini asla küçümsememenizi tavsiye ederim. 
Özel imza kokteyllerin ve iddialı içkilerin servis edildiği barda aynı zamanda haftanın belli 
günleri özel DJ geceleri de düzenleniyor. Yine kardeşmekân 
Martinez İstanbul ile kıyaslayacak olursam; burada asla Türkçe 
müzik dinleyemeyeceğinizi hemen belirtmem lazım. 

Toplam üç kattan oluşan Hudson'ın yeşil ve yeşillik ağırlıklı 
dekorasyonu İç Mimar Mehmet 


Yücebaşoğlu tarafından yapılmış. Mekânın ilk katı bahçe girişi, restoran ve bar bölümünden 
oluşuyor; aşağı yukarı 80 kişi kapasiteli. Üst kat, daha minimal 
bir hava estiriyor; 30 kişi kapasiteli. Bu arada Hudson'da göreceğiniz en ilginç detayın; mutfak 
bölümünün en üst katta olması olarak açıklayabilirim. Mekânın kullanım alanı dolayısıyla 

en üst kata konuşlanan mutfaktaise 12 kişilik bir ekip çalışıyor. 
Hudson'un mutfak şefi ise bugüne kadar Çırağan Palace Kempinski Istanbul, Vogue Istanbul, 
Anjeligue&Wan-na Istanbul, 
Zuma Restaurant Istanbul, Rai- 
ka Restaurant Istanbul ve Colonie Istanbul gibi adreslerde Executive ve Master Chef olarak 
çalışan Nihat Sancar. 

Sancar'ın tamamen kendi 
mutfak ekibiyle birlikte reçetelendirdiği ve Uzak Doğu ile Akdeniz mutfağının lezzetlerini 
harmanlayarak sunduğu menü 
son derece çeşitli. Hudson'a gidip de ne yiyeceğini düşünenlerdenseniz; işinizi biraz kolaylaştırayım... Başlangıçlardan günün 
her saatinde damak tadınıza uygun bir şeyler bulmak mümkün. 
Listeden “Günün Çorbasr (15 
TL), “Börülce Köftesi (28 TL), 
“Sashimi Tabağr (44 TL), “Sırlanmış Susamlı Somon (36 TL), 
“Köy Ekmeğinde Somon Bruschetta' (38 TL), “Trüflü Patates” 
(22 TL), Ördekli Arancini” (32 
TL) ve “Kaburga Bun (36 TL) 
önerebilirim. 

Sağlıklı yaşam düşkünleri ve 
formunu korumak isteyenler 
Beluga mercimek, keçi peynirive pancarlı “Ispanaklı Karabuğday Salatası” (36 TL), Izgara Meyveli Kinoa Salatası” (42 
TL), “Enginarlı Tavuk Salatası” 
(42 TL), avokado, fesleğen, semizotu ve kır lahanalı “Alaska 
Kral Yengeç Tabağr (76 TL) tercih edebilir. 

Damak tadı ağırlıklı olarak 
İtalyan yemeklerine yakın olanlar tabii ki makarna çeşitlerine 
bir baksın. Bonfile, kurutulmuş 
domates ve fesleğen ile harman- 
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SASHIMI TABAĞI 
Malzemeler: 

* 6Ogr somon 

» 6Ogr levrek 

* 6Ogrton balığı 

» 25gr zencefil turşusu 
*2grtoz wasabi 

* 0,5adetlime 

» 4Oml soya sos 
ÇITIRÖRDEK 
(Ördek pişirme suyu - 4 porsiyon) 
Malzemeler: 

»* 5kg ördek 

* Tadet çubuk tarçın 
*2adetyıldız anason 
* 2gr sechuan biber 
* 100ml soya sos 

* 100gr Çin BBG sos 
e »* 2gr kişniştohumu 
*2gr tane karabiber 
* Igr muskat 


lanan “Rigatoni Beef? (48 TL); Doyurucu ve keyifli biryeme- o birivetoplantıların insanıysa- s4ltsu 
karides, ahtapot, vongole ve Ber- (o ğinardından finali tatlı ile yap- nız; kurumsal kimliğinizle bir- Hsmelinişi Bülününsizeyöler 
gama tulum peyniri ile hazırlamak isteyenlere Hudson'ıntatlı (o likteiştoplantılarını ya da özel bir tencere içerisinde bir taşım 
i edilen 38 » diği vi k tılır. Fırın tepsisi I 
nan “Deniz Mahsüllü Risotto” konusunda da son derece iddialı (o organizasyonlarınızı da burada iie DE me 
(58 TL); domates sos, patlıcan ve (o olduğunu baştan belirtmeliyim. o düzenlemeniz mümkün. Özel- almayacak şekilde kapatılarak 
İlail inlikk Tatl üsünden d il liklede alt k örebi 145 derece ısıda yaklaşık üç 
mozarella ile zenginlik kazanan atlı menüsünden de vanilya- ikle de alt kata göre bir parça saat pişirilir. Ardından ördekler 
“Penne Arabiatta (34 TL) vene- (o lıdondurmave karamelli sos- dahaizole olan ikinci katta bunu ayıklanarak porsiyonlanır. Hoison 
d hi ünün bir klasi 1 isedilen ? A P dü 1 Emil sos, salatalık, taze soğan ve susam 
redeyse her menünün bir klasi- a servis edilen “Profiterol” (28 üzenlemek mümkün. yağlı yufka ile servis edilir. 
gi olan kırmızı şaraplı, bolonez TL), taze dağ meyveleri ile su- Sürekliliğin, yenilenmenin ln e e ve ene 
İni hetti Bol ; I ilCavl ia farklılığ indeni k HUMUS YATAĞINDA 
soslu “Spaghetti Bolonez? (36 nulan “Yeşil Çaylı Krem Brulee ve farklılığın peşinde olan Uka- KARİDES SALATASI 
TL) Hudson'ın en iddialı olduğu (o (28 TL) ve “Yabanmersinli Chee- ( life Group'a Hudson'da sanat ea dak Malzemeler: 
. . . . pe . iri . rnohut 
lezzetlerin başında geliyor. se Cake (28 TL) ilk bakışta dik- da oldukça önemseniyor. Öyle i 2591 limon suyu 
Başlangıçlarla, makarnalarla katleri üzerine çekmeyi başaran (o ki; Hudson bünyesinde aynı za- iz li kimyon 
ği , i : s1Sgrt 
ya da salatalarla işim olmaz di- tatlıların başında geliyor. manda bir de HudsonART plat- z 200m1 eeyiliağ 
yenlerdenseniz; size hemen bir- Hudson mutfağı kadar barıy- formu da oluşturulmuş. Sanatla * 2gr tane karabiber 
—. e e ee : iii 5 * 15Ogr tereyağ 
birinden iddialı yemeklerin yine (o ladaiddialı olan bir yer. Bura- içiçe olan Hudson, BuBProje ile « Sgr pul biber 
birbiriyle yarıştığı ana yemekle- Oo daiçeceğiniz herimza koktey- ortaklaşa gerçekleştirdiği “Bul- i ai kri biber 
. . . . .. . e. zi H Li) r sarımsa 
ri tavsiye ediyorum. Siyah pirinç (o lintadıdamağınızda kalacak, dng Art Wall projesi kapsamın- 
ve pimenton ile hazırlanan “Fı- baştan uyarayım. “Hudson Coo- Oo dagenç sanatçılarla her ay farklı e e. Be ei 
vi Siz : , : i N abukları soyulur. Tereyağ, pu 
rınlanmış Körpe Piliç (48 TL); ler, “Erio, “Hudson Mule, “Spa- bir proje ya da sergiye ev sahip- biber, sarımsak ve Arnavut biberi 
zahterli havuç salatası ve kara- nish Steps”, “Perfect MeaP, “Pas- o liği yapıyor. Bu arada; BuBPro- kısık ateşte sarımsaklar pişene 
, u : Ni , , a : p z ğ Ni > N kadar kavrulur. Bütün malzemeler 
melize yoğurtile servis edilen sion Elyxir”, “Tulum” ve “Athena je çağdaş sanat projeleri yaratan, rondoda çekilerek harmanlanır. 
ij i pg va ; pe a Ben? > z 
Hudson Kaburga G 7 TL); sala denemenizi tavsiye ettiğim kok: yeni düşünceler üreten bağımsız A AYM 
talık, taze soğan, hoison sos ve teyllerin başında geliyor. Bu ara- (o bir sanat platformu. Bu platfor- « 5 adet karides 
susam yağlı pancake ile birlikte daimza kokteyllerin her biri 45 mun Hudson'la işbirliği ile ye- N ee 
yiyebileceğiniz 'Çıtır Ördek (68 O TL. Hudson'ın özel yapım so- ni sanat akımlarının tanıtılma- « Sgr zencefil 
TL) ve sote maş fasulyesi ve be- Şuk çayı velimonatası daolduk- O sı, sergiler düzenlenmesi ve yeni iy ll e 
luga mercimek salatası ile ser- çaiddialı. projelere ev sahipliği yapılması « 10ml lime suyu 
vis edilen “Buharda Levrek” (72 Hudson sadece keyifli velez- o hedefleniyor. Kısacası Hudson'a KM Elik Sez 
TL), mekânın en iddialı olduğu zetli yemek yiyebileceğiniz yada ( gittiğiniz de sadece karnınızı do- Hazırlanışı: Tavada soğan, 
lezzetlerin başında geliyor. Ha- Oo barbölümünde dinleyeceğiniz yurmayacak aynı zamanda fark- sarımsak, zencefil, Karides ve 
— Ni N Ni , e N kereviz sapı sotelenir. Lime suyu, 
zır menü de yenilenmişken, her Oo güzel müzikler eşliğinde kurtla- (o lı ve zevkli sergileri gözlemleyip kişniş, balık sos ilave edilerek 
ikti Rİ i DARDA v j Ri DERLER Ni ocaktan alınıp humus ile birlikte 
gittikçe farklı tatlar keşfetmek, Bini dökebileceğiniz bir yer de- o inceleyerekgöz zevkinizide do vi edilir Servis açlerkeniktadek 
en doğrusu. gil. Iş hayatı son derece yoğun yurmuş olacaksınız. sarımsaklı ekmek de eklenir. 
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ZEYNEP ELÇİN 


OYUNCU, 27 


HAZIRLAYAN TÜRKAN DOĞAN 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


Oyuncu olmaya nasıl karar verdin? 
Her zaman içi içine sığmayan, kalıba sokulmayan 
bir çocuktum. Dizilerde, filmlerde oynayan oyunculara hayran kalarak izlediklerimi ayna karşısında yaşatmaya çalışırdım. Ama bu tutkunun bir adı 
yoktu, ta ki 14 yaşıma kadar... İlk izlediğim filmler- 
den biri olan Zeki Demirkubuz'un 'Masumiyet'i 
bende derin umutlar yarattı ve artık tutkumun, 
isteğimin bir adı vardı: Oyunculuk. 

Bize kendini anlatabilir misin? 

Yanlışımın da doğrularımın da arkasında durabilecek kadar güçlü bir insanım. Hata yapmaktan 
korkmayan, korkularıyla da yönetilemeyecek kadar dik başlıyım. 

Hayatının nasıl bir dönemindesin? 

Artık daha sabırlıyım. Özel yaşantım ve işimde hedeflerime odaklı, daha planlı yaşadığım bir dönemdeyim. Bu benim için eskiden zordu. Bugüne 
kadar çoğu zaman saf dışı bıraktığım mantığımı 
incinmemek ve hata yapmamak adına ön plana alarak daha tasarruflu yaşamaya başladım. 

Kendini anlatan bir film çekecek olsan bu 

nasıl olurdu? 
Kendimi anlatan bir film çeksem; kesinlikle bir 
başarı hikâyesi olurdu; çünkü beni kalbimden 
vuran hep bu olmuştur. Eğer kendimle ilgili bir 
film çekseydim bu bir üçleme olurdu. İlk filmimin adı, “Beni Bırakın”; ikincisi “Hep Yek”, üçüncüsü ise Teşekkür Ederim' olurdu. 

Türksinemasında çalışmak istediğin yönetmenler kimler? 

Çağan Irmak, Onur Ünlü, Nuri Bilge Ceylan, Yavuz Turgul, Uluç Bayraktar, Osman Sınav, Çağrı 
Lostuvalı ve Zeynep Günay Tan. 

Hangi Türkfilminin içinde yaşamakisterdin? 
“Bizim Aile'filmindeki Alev olmak isterdim. Ferit'le 
evlenmek; babam Yaşar Usta'ya sığınmak; Melek 
annemin o tatlı yanaklarından öpmek isterdim... 

Alıp başını gidecek olsan rotan neresi 
olurdu? 

Nefes alamadığımı hissettiğim durumlarda genellikle rotam plansız olur. 

Şuana kadar yaptığın en büyük çılgınlık ne 
oldu? 

2010 yılında beş parasız İngiltere'ye gitmem. Ne 
yapacağımı, nasıl tutunacağımı bilmeden anlık 
bir kararla başka bir ülkeye gitmek bir çılgınlık. 

Okudukların arasında seni en çok etkileyen 
kitap hangisi oldu? 

Biyografileri çok severim. Marlon Brando'nun Annemin Öğrettiği Şarkılarını, Andrey Tarkovski'nin 
Mühürlenmiş Zaman'ı ve Sophia Loren'in Dün, 
Bugün, Yarın'ını çok severim. 

Kendini10 yıl sonra nasıl bir fotoğrafta görmek istiyorsun? 
37 yaşımda hedeflediğim yerde, gurur duyulan 
bir oyuncu, yazar, evlat, eş, anne, kardeş ve 
dost sıfatlarına sahip olmak isterim. 
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YENİ MERCEDES-BENZ S-SERİSİ 


Lüks bir sedanda olması gereken tüm özellikleri üzerinde topladığından yıllarca 
kırılması zor rekorlara imza atan Mercedes-Benz S-Serisi yenilendi. Test sürüşü 
için Zürih'te direksiyon başındaydım. 


HAZIRLAYAN ONUR AKÇAY 
onurGdonurakcay.com.tr 
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Teknik özellikler 


ii 


Mercedes-AMG S 63 AMATIC* 


612hp - 4.0 litre 

900nm tork 

Karma yakıt tüketimi: 8,9 litre 
0-100 kmy/5: 3,5 saniye 
Maksimum hız: 250 km/s 
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Yolculuk dönüşünde, uçakta yazıya nasıl başlayacağımı çok düşündüm. Çünkü anlatmam gereken çok şey vardı. Şöyle kabaca notlar çıkardığımda 
yaklaşık 10 maddeden oluşan bir sıralama yaptım. 
Bunların içinde motorlardaki değişikliklerden satış 
hedeflerine kadar uzanan birçok konu bulunuyordu. Fakat “şundan kesinlikle bahsetmeliyim, bunu 
kesin söylemeliyim gibi cümlelerimin arkası kesilmediğinden bir süre sonra bu sayfaların yeni Mercedes-Benz S-Serisi'ni anlatmaya yetmeyeceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Kaldı ki; daha 
işin hissiyat boyutuna sıra gelmedi bile! Lütfen kusura bakmayın; İsviçre'den yola çıkıp Almanya'da 
mola verdiğimiz ve sonunda tekrar Zürih'e dönüş 
yaptığımız harika rotamız esnasında hem doğanın 
hem de aracın keyfini sürdüğümüzden bahsedemeyeceğim. Sessiz orman yollarında ve şirin kasaba caddelerinden insanların yeni S-Serisi'ne nasıl 
hayranlıkla baktıklarını, el sallayarak, ıslık çalarak 
selam verdiklerini de anlatamayacağım. Ama test 
sürüşümüzle ilgili aklınızda bazı sahnelerin canlanması için sadece birkaç küçük ipucu verebilirim; 
otobandan köylere kadar geçtiğimiz tüm yollarda 
tek bir yıldız vardı: Yeni Mercedes-Benz S-Serisi. 
Sadece bir şeyin sesi dikkat çekiyordu: 612 beygirlik AMGS 63 4MATIC* versiyonu! 3,5 saniyede 100 
km/s hıza ulaşan otomobilin motor ve egzoz sesi dışarıdakileri büyülerken gaz pedalına yüklendiğimdeki türbülans etkisi de benim için unutulmazdı. 
Dile kolay; 1972 yılından beri dört milyon adet 
satmış bir modelden, yani tecrübeden bahsediyoruz.Sadece sedan gövdetipinde 2013-2017 arasında 
300bin adetlik satış performansına imza atan aracın tarihi gerçekten başarılarla dolu. 2016 yılında 
tüm dünyada lüks sedan pazarının en çok satan modeli olmasına rağmen çıtayı daha yükseğe koymayıamaçlayan bir modeli anlatmaya çalışmak fazlasıyla zor. Bu nedenle işi özetlemesi için mikrofonu 


S-Serisi'nin program direktörü, yani en kıdemli sorumlusu Stefan Herdtle'a uzatmamız yeterli oldu. 
“Yeni S-Serisi'ni nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusuna 
heyecanla ve inançla; “Dünyanın en iyi otomobilini yapmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz!” diye 
cevap verince başka bir soru sorma ihtiyacı duymadım. Çünkü hedef gayet açık ve net olarak söylendi. 
Yeni S-Serisi'nin dünyanın en iyi otomobillerinden 
biri olduğuna şahsen hiçbir şüphem yok. Ama bununlabirlikte, gelişimde ve yenilenmede de sınır yok 
ve Mercedes-Benz bunu çok iyi biliyor. Bu nedenle yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi'nde yeni motorlar kullanılmaya başlanıyor: Sıralı altı silindirli 
dizel ve benzinli motorların yanı sıra yeni V8 silindirli çiftturbo beslemeli benzinli motor daürün gamına ekleniyor. Mercedes-Benz bunun dışında 50 
kilometre elektrikli menzile sahip bir prizden şarj 
edilebilen hibrit motor seçeneğini de satışa sunuyor. Eşzamanlı olarak 48 volt ile beslenen Entegre 
Marş Motoru/Jeneratör ünitesi (1SG) ve elektrikli 
kompresör (eZV) gibi öncü teknolojiler de ilk kez 
kullanıma sunuluyor. 

Amiral gemisi olarak tanımlanan S-Serisi, daha 
da geliştirilen Intelligent Drive donanımıyla otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım atıyor. Sürücüyü mesafe takibi ve direksiyon yönlendirmesinde daha konfor odaklı destekleyen “Aktif Takip 
Yardımcısı DISTRONIC' ve “Aktif Direksiyon Yardımcısr,, viraj veya kavşak öncesinde seyir hızını 
otomatik olarak ayarlıyor. Yol bozukluklarını öncedentespiteden ROAD SURFACE SCAN ve virajda 
eğimi dengeleyen CURVE gibi özellikler yeni Mercedes-Benz S-Serisi'ndeki diğer önemli özellikler 
olarak öne çıkıyor. 

6.500 yeni parçanın kullanıldığı S-Serisi'nin halen altı gövde tipi bulunuyor. 967 bin TL'den başlayan fiyatlarla siparişleri alınmaya başlayan aracın 
Eylül ayında ülkemize gelmesi bekleniyor. 
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Saç dökülmesinde 
mucize tedavi yok! 


SORUNUNUZ SAÇ DÖKÜLMESİ OLDUĞUNDA, ÇEVRENİZDE 
ÖNERİLEN GELENEKSEL “İLAÇ”LARIN HADDİ HESABI 
OLMUYOR. KÖTÜ HABER ŞU: İŞE YARAMAYACAKLAR. 
İYİ HABER: ASLA ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ. 


DR. KORAY ERDOĞAN i 
SAÇ CERRAHI - ASMED ÖZEL TIP MERKEZİ 
THE WORLD FUE INSTITUTE BAŞKAN YARDIMCISI 
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“Isırgan otunu kaynatıp suyuyla saçları durulamak çok işe 
yarıyormuş”, “Hayır! En iyisi saç diplerine sarımsak sürmekmiş”, 
“Yosun maskesi çok faydalıymış”»... 

Saçlarının dökülmeye başladığını fark edip, çözüm aramaya başlayanların ilk duydukları cümleler bunlar. Çok da doğal. Herkes 
kolay, basit ve son trende uygun “doğal ve organik“ çözümlerin 
peşine düşüyor. En azından ilk başta aktardan alınan bir takım 
karışımları, yağları uygulamak zahmetsiz geliyor. Peki bu yağlar, 
karışımlar, otlar, çaylar işe yarıyor mu? 

Geleneksel tıbba karşı değilim. Bazen yıllarca anlamlandıramadığımız birçok hastalığın tedavisinde kullanılan geleneksel tıp 
yöntemleri fena sonuçlar vermeyebiliyor. Ama her zaman, tıp bilimi ilerleyip o hastalıkların sebebi bulunduğunda, “Demek ki, bu 
yöntemler bu nedenle işe yarıyormuş” sonucuna varıyoruz. Yine 
de dediğim gibi, kısmen de olsa işe yarayabilen geleneksel yöntemler var. Ancak bunlar aynı zamanda büyük bir bilgi kirliliğine 
de neden oluyor ve sağlığı olumsuz etkileyen çok ciddi sonuçlara 
yol açabiliyor. Çünkü çok fazla alternatif yöntem var. Ve hangisi gerçekten geleneksel tıp, hangisi ticari amaçla uydurulmuş 
şeyler, hangisi sağlığımıza ne derece zarar verir, ayırt etmek çok 
zor. Hepsini deneyemeyeceğimize göre, benim tercihim etkinliği 
kanıtlanmış tedavilerin kullanılması, pozitif bilimin yolundan sa- 


pılmaması, bilimsel etkinliği kanıtlanmış tedavilerin uygulanması. 


SAÇ DÖKÜLMESİYLE ÖVÜNMEYİ UNUTUN! 
Özellikle de saç dökülmesi gibi nedeni son derece açık olan bir 
alanda, bu yöntemlerin işe yaradıklarına kesinlikle inanmıyo- 


li 


rum. Saç dökülmesi öteden beri yaşanan ve hem kadınları hem 
de erkekleri etkileyen bir sorun. Ama her iki cinsiyetin saç kaybı 
yaşadıkları dönemler ve nedenleri farklı. Kadınlarda saç dökülmesinin en çok görüldüğü iki dönem var: Biri lohusalık, diğeri 
menapoz. Erkeklerde ise kayıp, ağırlıklı olarak genetik faktörlere 
bağlı olarak 20'li yaşlardan itibaren saç incelmesi ve ön, yan ve 
tepe bölgelerinde dökülme olarak görülüyor. 

Erkeklerde bu durum, dehidrotestesteron dediğimiz bir hormona bağlı ortaya çıkıyor. Ancak testesteron kelimesini görünce 
düşülen bir hata var. Genelde bunu şöyle anlıyor insanlar: “Benim 
hormon düzeyim yüksek; onun için çok saçım dökülüyor.” Hatta 
birçok erkek bu nedenle kelleşmeyi bir övünme vesilesi olarak 
kullanıyor. Ancak gerçek durum bu değil. Erkeklerdeki dökülmenin sebebi, saçımızın dehidrotestesteron hormonuna olan 
duyarlılığının genetik olarak kişiden kişiye farklılık göstermesi. 
Şöyle örnekleyeyim. Bu hormondan etkilenen bölgedeki saçların üzerindeki dehidrotestesteronun bağlanacağı reseptör sayısı 
diyelim ki dökülen saçta 10 ise, dökülmeyen saçta 2. 10 reseptörü 
olan saç belli bir seviyedeki hormondan daha kolay etkilenip 
dökülüyor. Aslında burada genetik olarak erkeklere yansıyan şey, 
bu reseptör sayısı; hormon düzeyi değil. Genetik olarak geçen, 
kişinin saç köklerinin o hormona olan duyarlılığı. 

Sonuç olarak en önemli sebebi genetik olan bir sorunun çözümü de elbette aktarda değil; saç ekimi yapan, medikal tedavileri 
düzenleyen biz tıp doktorlarında. 
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Genişleyen Aile 
JAGUAR E-PACE 


PACE Ailesi'nin gördüğü ilgiden çok memnun olan Jaguar, en yeni üye konumuna geçen 
beş koltuklu kompakt SUV modeli E-PACE'i tanıttı. 


Daha önce sayfalarımıza konuk ettiğimiz F-PACE modeliyle büyük 
bir başarı yakalayan, ilk SUV modeliyletüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Jaguar; tamamen elektrikli ilk SUV modeli? olan 
I-PACE Concept'in ardından ailenin en yeni üyesi E-PACE modeliyle gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. 

2018 yılıilk çeyreğinde Türkiye'de olacak olan E-PACE; bir Jaguar 
spor otomobilin tasarım ve performansını geniş, kullanışlı ve AWD otomobilde toplayan beş koltuklu kompakt bir SUV modeli olarak tanımlanıyor. Tıpkı ağabeyi F-PACE gibi safkan spor 
otomobil F-TYPE”ın tasarımından ilham alınarak geliştirilen aracın görünümünde; tipik 
Jaguar ızgaraları, kısatampon-aks mesafelerive güçlü omuz çizgisi vurguları öne çıkıyor. 
Jaguar'ın spor otomobil genleri aynı zamandatavan çizgisinde ve ayırt edici yan cam grafiklerinde de kendini belli ediyor. 

150hp dizel motordan 0-100km/5 hızlanmasını 6,4 saniyede tamamlayan 300hp benzinli motora kadar yalnızca Ingenium benzinli ve dizel motorları içeren ilk Jaguar modeli 
olacak E-PACE; bu sınıftaki bir araç için istisnai sayılacakiç alana sahip. Integral Link arkasüspansiyon mimarisinin de etkisiyle 4.395 
mm uzunluğundaki aracın 2.681 mm aks aralığı, beş koltuğun konforlu şekilde yerleştirilmesini sağlıyor. Bu değerler arkada 892 
mm'lik cömert bir diz mesafesi ve 577 litrelik geniş bir bagaj hacmi ortaya çıkarıyor. E- 
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PACE, yeni nesil Thin-Film Transistor (TFT) Head-Up Display teknolojisini içeren ilk Jaguar modeli olacak. Gelişmiş ekran daha fazla 
netlik sunan geniş, tam renkli grafiklerle ön cama 966 oranında daha fazla bilgi yansıtıyor. 

Tüm E-PACE modellerinde Jaguar'ın en son nesil Touch Pro bilgieğlence sistemi yer alacak. Doğal ses kontrol teknolojisi, 10 inç'lik dokunmatik ekranlı arayüz ve kişiselleştirilebilir ana ekranla işlemlerin 
hızlı ve kolay şekilde yapılması amaçlanmış. Yeni nesil dokunmatik 

bilgi-eğlence sistemi ise, Jaguar Land Rover'ın 

InControl uygulamaları aracılığıyla Spotify gi- 

- bi favori uygulamalara erişim sağlıyor. Yapılandırılabilir Dinamikler (configurable dynamics); gaz, otomatik şanzıman, direksiyon ve eğer 

varsa Adaptive Dynamics süspansiyon sistemi 

için kişisel ayarlarla sürücüye daha fazla hakimiyet kazandırıyor. 

E-PACE'in Active Driveline dört çeker sistemi Jaguar için bir ilki temsil ediyor. Akıllı düzende çekiş gücü Jaguar'ın meşhur arkadan 
itişli karakteriyle bir araya getirilmiş. Sistemin 
tork ön besleme becerisi tüm koşullarda optimum denge, dinamiklik ve yakıt verimliliği sağlıyor. E-PACE, aynızamanda yenilikçi Aktivite 
Anahtarı ile sunuluyor. Su geçirmez ve darbelere dayanıklı bileklikte yer alan entegre RFID 
aktarıcısı, sürücünün ana anahtarı otomobil- 
de kilitleyip koşu, yüzme veya bisiklete binme 
gibi aktivitelerin keyfini çıkarmasını sağlıyor. 
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Coupe Ruhu 
INFINITI 060 


1989 yılında Hong Kong'da doğan, 2008 yılında Avrupa pazarına açılan ve şu anda 50 
ülkede satış yapan Infiniti yoluna emin adımlarla ilerliyor. İşte, son adım; yeni 060! 


Infiniti'nin iF Design ödüllü performans ve tasarım özelliklerini 
bir araya getiren sport coupe 060 modeli ülkemizde satışa sunuldu. Markanın ikonik spor coupe geleneğinin üçüncü nesli olan yeni 
960'da iki motor seçeneği bulunuyor: 2.0 litre benzinli motor, 211hp 
güç üretiyor; iki ayrı donanım paketi bulunan versiyonun başlangıç 
fiyatı 385 bin TL'den başlıyor. 405 beygirlik 3.0 litre çift turbolu V6 
motora sahip 960 ise tek donanıma sahip ve akıllı dört çeker sistemiyle sunuluyor. Bu güçlü versiyonun başlangıç fiyatıysa 707 bin TL. 

Infiniti'nin sınıfında fark yaratan “Direkt Adaptif Direksiyon Sistemi (Direct Adaptive Steering-DAS 2.0), ikinci nesliyle Yeni 960'da 
kullanılıyor. Dünyanın ilk dijital direksiyon sistemi olan, Drive-By- 
Wire özellikli DAS”ın ikinci nesli, kapsamlı araştırmalar ve bir milyon 


kilometreden fazla testin ardından geliştirilmiş. Direksiyona daha az 
müdahale edilerek yönlendirme imkânı sağlayan DAS 2.0, sürücü- 
den gelen komutları tekerleklere mekanik bir sistemden daha hızlıbir şekilde, saniyede 1.000'e varan komutta aktarıyor. Yeni sistem, 
yol yüzeyi ve şasi davranışı hakkında sürücüye hızlıca geribildirimde 
bulunarak kumanda hissini geliştiriyor. Bu özellik, sürücüye teker- 


leklerde gereksiz direksiyon ters tepkisi ve titreşimlerinin olmadığı bir sürüş sağlıyor. DAS 2.0 bünyesindeki gelişmiş direksiyon modu seçeneklerine yeni Sürüş Modu Selektörü (DMS)'den erişiliyor. 
Ana konsolda konumlandırılmış menüler yoluyla DMS; “Standart”, 
“Kar”, Spor” ve “Kişisel olmak üzere dört farklı ayar seçeneği sunuyor. 

Ç6O'nın iç tasarımının odağında “Infiniti InSuite? adı verilen, gelişmiş teknolojilerin yönetilebildiği iki farklı dokunmatik ekran bulunuyor. Bu, 7 ve 8 inçlik ekranlar üzerinden araç ayarları kontrol 
edilebiliyor. Kokpitin üst bölümünde yer alan 8 inçlik ekrandan navigasyon bilgileri takip edilebilirken 7 inçlik alt ekrandan da klima 
ayarları, multimedya, kişiselleştirilmiş menüler veya Google aramalarına ulaşmak mümkün. Dokunmatik ekranların her iki yanında bulunan butonlardan klima kontrolleri yapılabilirken alt kısımdan Bose 
imzalı ses sisteminin kısa yol ayarlarına ulaşılabiliyor. Vites topuzu- 
nun ardında, merkezi konsol üzerinde ise dairesel kontrol butonun- 
dan aracın pek çok özelliğine hükmedebiliyorsunuz. Sürüş karakterlerinin belirlendiği “Infiniti Sürüşü Modu Seçicisi” de bu alanda 
kendine yer buluyor. 


Teknik özellikler ei 


Infiniti 060 

21hp - 2.Olitre 

35ONm tork 

Karma yakıt tüketimi: 6,8 litre 
0-100 km/s: 73 saniye 
Maksimum hız: 235 km/s 
Başlangıç fiyatı: 385.800 TL 
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Teknik özellikler ml 


DS5SO CHIC 


120hp - 1.6 litre 

300Nm tork 

Karma yakıt tüketimi: 4,1 litre 
0-100 km/s: 12,9 saniye 
Maksimum hız: 189 km/s 
Başlangıç fiyatı: 171.350 TL 


Fransız Estetiği 


DS5SOCHIC 


Tasarımı ve donanımıyla dikkat çeken bir otomobil olmayı başaran DS 5 'So Chic”, görüntüsüyle dışarıdan, 
sunduklarıyla içeriden fark yaratmayı başarıyor. 


Ülkemizde otomobil meraklıları arasında 'dolu araç” diye bir tabir vardır. Bu tanımlamanın anlamı tabii ki kişiden kişiye değişir. Fakat anlatılmak istenen, aracın standart bir sürücünün isteklerinden fazlasını 
sunduğudur. Sıfır araç satın alırken bu 'dolu” araçlar tercih edilmeye 
çalışılır, ikinci el satılık ilanlarında bu otomobillerden uygun fiyatlı bir 
seçenek yakalamak için uzun süre araştırmalar yapılır. Amaç; hem göze hitap eden, şık bir araç sahibi olmak hem de koltuğuna oturduğun- 
da sürücüsünü ve misafirlerini rahat ettiren bir yol arkadaşına kavuşmaktır. Ama ne yazık ki böyle ideal bir seçeneği bulmak gerçekten çok 
zor. Özellikle ülkemizde işler biraz daha karıştı, çünkü kur farkı mecburen araç fiyatlarına yansıdı ve vergi sistemimizin getirdiği yüklerle 
fiyatlistelerinde ciddi yükselmeler yaşandı. “Dolu olarak bile tanımlayamayacağımız, tasarımıyla heyecan yaratmayan orta sınıf hatchback 
modellerin 120 bin TL'yi bulduğunu düşünürsek işler hiç iyiye gitmiyor 
diyebiliriz. Sosyal medya üzerinden bana gelen şikâyetlerin başında 
da bu durum geliyor. Özellikle hangi aracı alması gerektiğini danışan, 
model-donanım-fiyat üçgeninde sıkışanlardan çokça soru alıyorum. 
Bu nedenle araştırma yaptığım sırada markaların fiyat listelerine bir 
göz atarken DS markasında takıldım. Çünkü markanın ülkemizdeki 


büyük ağabeyi olarak tanımlayabileceğim, görünümüyle her zaman ilgimi çeken DS 5 modelinin 171 bin TL'lik fiyatı aklımı çeldi diyebilirim. 

Şimdi diyebilirsiniz ki; 171 bin TL ucuz mu” Değil tabii ki, fakat fiyat 
değerlendirmesini aracın sınıfına, motoruna, donanımına ve rakiplerine göre yapmak gerekir. DS 5'in alt segmentinde yer alan, görünüm 
olarak da donanım olarak da rakibi olamayacak araçların inanılmaz 
fiyatlarını gördüğümden, uzun yıllar rahatça kullanılabilecek Fransız temsilcisinin iyi bir seçenek olduğunu düşünmekteyim. Elbette iş 
sadece fiyatla da açıklanamaz. Filo satışı olmayan, oldukça niş, farklı 
olmak isteyenlerin satın aldığı bir araç avantajını da unutmamak gerekir. Fransız premium otomobil geleneğini yeniden canlandırmak 
amacıyla yollara çıkan DS 5, aranan ikili dizel-otomatik kombinasyonuyla satışa sunuluyor. 120hp güç üreten 1.6 litrelik BlueHdi dizel motorun yakıt tüketim ortalaması sadece 4.1 litre. Üç bölmeli kokpit cam 
tavan, “DS LED Vision (Xenon ve LED far grubu), ön park sensörü, 
anahtarsız giriş, 7 inç dokunmatik ekran, navigasyon sistemi, geri görüş kamerası ve hem kilometre bilgilerini hem de navigasyonun yön 
talimatlarını gösteren Head-up Display ekran, aracın zengin donanımında dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. 
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İKİJAPON, BİRBAĞ VE ÇOKÇA SANAT 


Başlığın biraz karmaşık olduğunun farkındayım. Ancak, geçtiğimiz günlerde katıldığım bir 
etkinliği başlığa taşımak hiç de kolay değildi. Şöyle özetlersem; “'Tabiat-Bağ-Sanat' konseptiyle 
2-9 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesinde düzenlenen bir festival için bize, en 

güzelinden iki adet Mazda araç eşlik etti. 


YAZI TOGAN NOYAN 


Detaya inmenin sırası geldi, ama baştan uyarayım; bu satırlar, sayfa- 
nın konsepti gereği ağırlıkla otomobillerle ilgili olacak. Zira özellikle Mazda MX-5 RF'in; genleri, felsefesi ve tasarımından ötürü bir sanat unsuru olarak kabul edilmesi karşısında kimsenin menfi pozisyon 
alacağını düşünmüyorum. 

6 Temmuz sabahı... Sultanahmet'teki bir mekândan hareketle Şarköy 
yoluna düşüyoruz. Ne şans ki direksiyon başına geçtiğim ilk araç, efsanevi MX-5'in RF versiyonu. Yanımda ise, markanın satış ve bayii operasyonlarından sorumlu direktörü Mert 
Güçlüer var. Yol boyunca, Güçlüer'le koyu bir sohbete dalıyoruz. Ben yıllardır radarımda olan, her zaman sempatiyle yaklaştığım bir araçlailgili fikirlerimi paylaşıp 
onlarca soru sorarken kendisi beni itinayladinleyip detaylıca cevaplıyor. 

Bir bakıma, “sürücü ve otomobil muazzam bir harmoni yakalarsa, sürüş daha keyifli hale gelir” manifestosundan yola çıkan 
Jinba Ittai felsefesiyle üretilen MX-5, bu 
tamamen yenilenen RF versiyonuyla spor 
otomobillere henüz ilgi duymamış bir kitleyi de etkileme peşinde. RE, “Retractable Fastback 
(Tavanı geri çekilebilir fastback-arka kaportası yatık spor otomobil anlamına geliyor ve geleneksel kumaş tavanlı MX-5'ten bence biraz daha havalı görünüyor. 

Kahve molası için belirlenen noktaya herkesten 
yaklaşık yarım saat sonra ulaşmamızın bir açıklamasıda buaz önce bahsettiğimiz Jinba Ittat felsefesi olsa gerek. Gerçi Güçlüer'le olan koyu sohbetimizin bizi yavaşlattığına dair şüphelerim de yok değil. Sebep her ne olursa olsun, MX-5 
RPleyoldailerlemek, bir yere zamanında ulaşmaktan daha önemli geliyor bana. Mola yerinde, MX-5 Ri bir başka şanslı arkadaşıma devredip yeni CX-5'in direksiyonuna geçiyorum. Bir önceki nesline göre 
hatları daha keskin olan ve Mazda'nın büyük beğeni toplayan KODO 
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anlayışına göre tasarlanmış CX-5 de sürüş keyfinin limitlerini zorlayan bir model. Ancak, benim asıl dikkatimi çeken araçtaki yeni nesil 
güvenlik teknolojileriydi. Aslında pek çok üst segment araçta standart 
olarak yer alan bu teknolojilerin bir kısmının çok önceden Mazda tarafından kullanılmaya başlandığını yine Güçlüer'den öğreniyorum. 

CX->i hedefnoktamız, Şarköy'deki Chateau Kalpak Bağları'na kadar virajlı bir yolda kullandım. Engebeli ve “sürprizli yollarda özellikle 
“şerit takip asistan ile birlikte “şeritte kalma yardımcısı ve kör nokta 
uyarı sistemi'nden faydalandım. Dört tekerlekten çekiş sisteminin desteğiyle aracınyoltutuşunun da bu virajlı yollarda fazlasıyla başarılı olduğunu eklemeliyim. 

Ve hedef noktadayız: Chateau Kalpak 
Bağları. Türkiye'nin en önemli butik şarap üreticilerinden Bülent Kalpaklıoğlu 
önderliğinde, küratör öğretim üyesi Orhan Cebrailoğlu koordinatörlüğünde ve 

Mazda Türkiye'nin paydaşlığında gerçekleştirilen “Tabiat-Bağ-Sanat” festivalinin 

küçük bir kısmına dahil olmak için bu güzelcoğrafyadayız. Etrafımızda, Türk ve yabancı, birbirinden değerli ressamlar var. Her biri, 
bağın bir köşesinde, içlerinden geldiği gibi resim 
yapıyor. Tanık olmanızı isterdim; müthiş keyiflibir görüntü vardı ortada. Zira hiç ummadığınız 
bir köşede, büyüleyici bir tablo görebilir, o tabloyu yapanla tanışabilir ve en önemlisi şehirlerdeki 
o meşhur kaosu bir anlığına tamamen unuttuğunuzu fark edebilirdiniz. 

Orhan Hoca'nın davetiyle orada bulunan ressamlar, festivali ikişer adet resimle taçlandırdı. Gerçi biz her resmin son halini göremedikama şahit olduklarımızla festivalin son gününü gözümüzde gayet 
iyi canlandırabildik! 

Şimdi, yeniden yola koyulma vakti. Biraz daha sürüş keyfi ve Çanakkale için. 
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ÇIKTI! 


80 yıllık külliyatının alametifarikalarından 
olan , modern erkeği tepeden 
tırnağa tanımlayan; stilden bakıma, teknolojiden 
otomobillere ve mutfak tüyolarına kadar birçok disiplin 
altında bilgilendiren bir misyonla hareket ediyor. 
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Alışkanlıkları Kırmak 


TRUMP'IN ÇOK İDDİALI OLDUĞU OBAMACARE SAĞLIK YASASININ İPTALİ SUYA DÜŞTÜ. ŞİMDİ BAŞKAN'IN 
DİĞER VAATLERİ SORGULANIYOR. TATİL SEZONUNUN SON AYINDA, YATIRIM STRATEJİLERİNİN ÖTESİNDE, 
PARA İLE İLGİLİ DAVRANIŞLARINIZI GÖZDEN GEÇİRMEYE NE DERSİNİZ? 


YAZI ADİL UÇAR” 


ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde verdiği 
vergi indirimi, devasa altyapı harcamaları, üretimi yeniden ülkeye çekme gibi vaatler ABD piyasalarını coşturmuştu. Ekonomi politikasında 
klasik Cumhuriyetçi Parti yaklaşımının üzerine Trump'ın hayli ilginç kişiliği ile eklenen “sos'lar (büyük otomobil üreticilerine Twitter'dan rest 
çekmek gibi... ) para piyasalarında yeni beklentilerin doğmasına neden 
olmuştu. Hoş, daha seçimi kazandığı gün başlayan Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği tartışmaları, FBI direktörünün kovulması gibi skandallar Trump'ın peşini bırakmadı ama piyasaların gözü daha çok 
“vergi indirimi'nde olduğu için yaşanan sosyal ve prestij ile alakalı sorunlarne ABD borsalarının yükselmesini ne de doların değer kazanmasını 
engelledi. ABD'deki bu siyasi ve “piyasa çıkarcı? hengame arasında küresel piyasalar da çalkalandı durdu. Seçimin ilk etkileri geçip Trump'ın 
işinin o kadar da kolay olmayacağı ortaya çıktıkça dolardaki değer artışı 
yavaşladı ve dolar endeksi çıktığı tarihi seviyelerinden 94-95lere kadar 
geriledi. Elbette bu hareketi sadece Trump'a bağlamak yanlış olur. ABD 
Merkez Bankası Fed'in faiz kararlarında “güvercin tutumunu sürdürmesi, küresel ticaret, Avrupa'nın durumu gibi faktörler de bu girift bulmacanın yapıtaşları olarak üzerlerine düşen rolü oynadı. Bu arada 45'inci 
Başkan; yaptığı gaflar, attığı tweetler ve Donald Trump Jr.'ın (bizim Dallaslı Ceyar'ın farklı bir versiyonu) Rusya bağlantısının ortaya çıkmasıy- 
la bir garip duruma düştü. Geçen ay piyasalar açısından çok önemli bir 
kırılma noktasına ulaşıldı. Cumhuriyetçi üç senatörün karşı oy kullanacağını açıklamasıyla Trump'ın yerle bir edeceğini söylediği Obamacare 
yasasını kaldıracak çoğunluğa ulaşılamadı. “İhanet'e uğrayan Trump'ın 
yenilgisi piyasalarda zillerin çalmasına neden oldu. Çünkü doğru yada 
yanlış Rusya iddiaları bile piyasaların “vergi indirimi” beklentisiyle coşmasının önüne geçememişken Trump'ın seçmenlerine verdiği en büyük 
vaadi elinde patlamış oldu. Bir milyon liralık (belki de dolarlık) soru şu: 
Trump vaat ettiği vergi indirimlerini yapabilecek mi? Cevap önemli çünkü'paranın baronlarr (Bu negatif zekâ ürünü kalıplara bayılıyorum; hep 
kullanmak istemiştim.) önümüzdeki dönemde bu cevaba göre piyasalarıyönlendirecek. Yatırım stratejileri için bu cevaba ilişkin ipuçları önümüzdeki döneme dair daha net fikirler verebilir, takip etmekte fayda var. 

Küresel merkez bankalarının piyasalara pompaladığı trilyonlarca dolarla birliktetemel gerçeklerin anlamsız kaldığı bir ortamda ekonomi geleceğini yorumlamak falcılıkla eşdeğerken (haddimiz de değilken) elbette 
piyasaların ne yapacağını kestirebilmek imkânsız. Üstelik ABD piyasalarının nasıl yol alacağı yapbozun sadece bir parçası. Daha terör, Avrupa, 
ekonomik büyüme, Suriye gibi konulara gelmedik bile. Biraz fazla geldi 
değil mi? Bu nedenle gelin biraz sakinleşip daha kişisel konulara yoğunlaşalım. Yatırım stratejilerini ve temel bileşenlerini bu sayfada bol bol işliyoruz. Finans piyasaları basit ve temel hareketlerle heyecan aramayan 
yatırımcısını rahatlıkla memnun edebilecek araçlara sahip. Ancak en 
başarılı fon yöneticilerinden en küçük yatırımcıya kadar değişmez olan 
bir kilit taşı var ki o da insan faktörü. Her ne kadar son dönemde algoritmalar, “high freguaney trade'ler havada uçuşsa da insan faktörü hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Yatırım ve stratejiler dâhiyane olabilir 
ancak yatırımı yapan “insan'ın para ile olan ilişkisi her zaman belirleyici 
unsur olarak önde olacak. Ekonomiden hiç de uzak olmayan bir arkadaşım kredi kartı borç sarmalından kurtulmak için kredi çekerek borçları 
tek bir çatı altında topladı. Acı reçetesi şu: Üç yıl boyunca, kredi borcunu ödedikten sonra çok sınırlı miktarda paranın elinde kalacak olması. 
Karşısındaki meydan okuma ise harcama güdüsünü disipline edebilmek. 

Lafını geçirmeden edemem; Warren Buffet şöyle der: “Çoğu davranış 
alışkanlıklardan oluşur. Alışkanlıkları değiştirmeye çalışana kadar bunu 
yapmak kolay gelir ama zordur.” Arkadaşım davranışlarının temeli olan 
alışkanlığını kırmaya çalışarak acı bir ders alacak. 

Bu nedenle para ile ilişkinizi yol yakınken gözden geçirin. Eğer geleceğinize ya da belirli bir amaca yönelik bir yatırım yapacaksanız sadece 
stratejilerin bir işe yaramadığını göreceksiniz. Öncelikle parayı anlamak, 
ihtiyacı motivasyon olarak kullanmak ve belki de en önemlisi yatırımlarınıza kaynak olacak (ve devamını sağlayacak) birikimi elde etmek /elde 
tutmak alışkanlığını/davranışını kazanmanız gerekiyor. Hep duyarız: “Şu 
hisseden almış, voliyi vurmuş.” Evet, mümkün ama sürdürülebilir değil. 
O voliyi vuranın kaç vole yediği/yiyeceği hiç anlatılmaz. Para ilişkinizi 
hale yola sokmak, harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve yenilemek, yatırım stratejilerine geçmeden önce atacağınız ilk adım olmalı. 

Eylül ayıyla birlikte piyasalar iyice hareketlenecek. Aşağı ya da yukarıyönlü fırsatlar çıkacak. Hazır tatil havası hâlâ piyasaları terk etmemişken yeni alışkanlıklar edinmek için biraz vakit harcamak eminim farklı 
pencerelerin açılmasına neden olacak. 


*Forbes Türkiye, Finans Editörü 
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YAZBİTMEDEN 


İlkbahar-Yaz sezonu koleksiyonları hemen her markada indirime girdi, hatta bazı 
mağazalarda Sonbahar-Kış sezonunu görmeye başladık bile! Biz de hazır Ağustos 
ayına girmiş, Eylül ayı da kapımıza dayanmışken bu yaz bitmeden gardıroplara mutlaka 

girmesi gereken parçaları sizler için derledik. 


i Önden arkaya; 
tişört KİP 139 TL, tişört SALVATORE FERRAGAMO 1.195 TL, atlet COS 125 TL, 
şort mayo KOM 89 TL, şort mayo KOM 75 TL, ayakkabı ALBERTO GUARDIANI 1.899 TL 
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Stil/Trend 


i 
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MARNI 1.548 Tİ 


OR!O ARMANI 
MANI/ISTANBUL) 
899TL > 

ö . 


ERMENEGİLDO ZEGNA 


1140 TL 


74 


Hiç Olmadığı Kadar 


Polo Yaka 


Zamanında tenis 
kortlarından çıkarak 
podyumlarda 
popülerleşen polo 

yaka tişörtler, bu 

sezon zirvesini yaşadı. 
Hemen her renkte 
bulabildiğimiz, üzerinde 
birbirinden farklı 
detaylara ve desenlere 
sahip polo yaka tişörtler, 
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bu yaz sezonunda 
gardıroplarımızda yer 4 
bulmayı çoktan haketti... # 
Havalar soğumaya 
başladığında ise ceketlerle 
birlikte kombinleme 

şansımız olacağını göz 

önünde bulundurarak 

yaz indirimleri bitmeden 

bolca bu tişörtlerden 
edinmeliyiz. 


N 


Hem Yaza 
Hem Kışa 
Yatırım 


Yaz aylarında en sık 
kullanılan aksesuarların 
güneş gözlükleri olduğu 
konusunda hemfikiriz. Bir 
de güneşten korunmak 
artık öncelikli bir zorunluluk 
haline gelmişken... Bu 
sezon farklı renk camlara 
sıkça rastladık, klasikler ise 
hiçbir zaman eskimiyor. 

Yaz bitmeden güneş 
gözlüklerine yatırım yapmayı 
atlamayın, emin olun kışın 
bile pişman olmazsınız. 


PEOPLE BY FABRİKA 
99,90TL 
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Formel Kombinlere Yatırım 


Modası geçmeyen 
modeller ailesinden olsa 
da, loafer ayakkabılar 

bu yaz sezonunda uzun 
zamandır olduğundan 
daha çok ön plandaydı. 
Özellikle formel 
kombinlerle sıkça 

tercih edilen loafer 
ayakkabılar, İlkbahar/Yaz 
koleksiyonlarıyla birlikte 


mağazalarda kendini 
göstermeye başlasa da, 
sonbaharda da rahatça 
tercih edebileceğiniz 
modeller arasında. Farklı 
renklerini ve modellerini 
bulabileceğiniz bu 
ayakkabıların yatırım 
yapmaya en çok değecek 
renkleri ise kesinlikle 
koyu olanlar! 


SALVATORE FERRAGAMO 
1.995 TL 


ALBERTO GUARDIANI 
1199 TL 


Yaz aylarında genelde 

ikiye ayrılıyoruz; sandaleti 
tercih edenler ve spor 
ayakkabıyı tercih edenler. 
Son zamanlarda spor 
ayakkabılarda rengârenk ve 
çok farklı modeller üretilmiş 
olsa da yatırım yapmaya 
değecek en iyi rengin beyaz 
olduğu reddedilemeyecek 


, Beyaz Giyin Toz Olsun 


bir gerçek. Klasikler 
arasına çoktan giren beyaz 
sneaker'ların en iyi tarafı ise 
bu sezon her yerde sıkça 
görmemiz oldu. Bembeyaz 
olmasa bile, açık renklerin 
ağırlıkta olduğu, daha temiz 
görünen ayakkabıları tercih 
etmekten kaçınmayın, 
bırakın toz olsun. 


ADIDAS 409 TL 


el 


Önce Örgülüler 


Kemerler her daim 
yatırım yapılabilecek 
aksesuarların başında 
geliyor. En azından her 
modele olmasa da her 
renge gardıroplarda 
mutlaka yer verilmeli. 
Bu yaz ise elimiz en 
çok örgülü modellere 


gitti. Klasik ya da spor 
kombinler fark etmez, 

bir şekilde örgülüler bu 
sezon ön plandaydı. Yaz 
bitmeden bu modellerden 
gardırobunuzaen 
azbirtane eklemek, 
önümüzdeki sezonlarda 
sizirahat ettirecektir. 
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KOM 89 TL 


N 


Tropikal 
Desenler 


İlkbahar/Yaz 2017 
sezonunda öne çıkan 
önemli trendlerden biri 
tropikal desenlerdi. Hemen 
her parçada rastladığımız 
tropikal kuşlar ve meyveler, 
bu yaz kıyafetleri tam 
anlamıyla neşelendirdi, 
şenlendirdi. Etkileri halen 
devam eden bu trende 
yatırım yapmak, özellikle 
şort mayolarda değer. 
Denize ve güneşe doymaya 
önümüzdeki bir süre 

daha var, hâlâ tropikal 
desenleri gardırobunuza 
eklemediyseniz önce 
indirimdeki markaları kontrol 
etmeyi atlamayın. 


/ tişört KİP 129 TL, ceket KİP 399 TL 


Hafif Kumaşlı Ceketler 


Yaz aylarında ceketli kombinleri tercih 
etmek istemesek de giyilmesi gereken 
durumlara ve ortamlara mutlaka maruz 
kalıyoruz. Bu durumda yapılması gereken 
şey ise; hafif ve ine kumaşlı ceketleri 


tercih etmek. Bir de gömlek yerine tişört 
kullanma şansınız varsa kombininize renk 
katmak... Lacivert ve pembe uyumu bizim 
favorilerimizden ama bu sezon renk çok, 
seçip beğenin. 


EMPORIO ARMANI (ARMANI/ISTANBUL) 539 TL 


Kısa Kollulara 
Şans Veriyoruz 


Kısa gömlekler hiç bu sezon olduğu kadar bizi 
kendine çekmemişti. Rengârenk desenlerin, 
hatta yağlı boya tablolarının bile kendine yer 
bulduğu kısa kollu gömlekler hali hazırda bu 
yaz başında gardıroplara mutlaka girmesi 
gereken parçalar arasında yerini almıştı. 
Görünen o ki, önümüzdeki aylarda bu 
gömlekleri giymeye devam edeceğiz. Özetle; 
tek başına giymenin yanı sıra, içine uzun 
kollu dar tişörtlerle de kombinleyebileceğiniz 
rengârenk gömlekler, yaz bitmeden yatırım 
yapılması gereken parçalardan. 


Denizin 
Rengi Mavi 


Havalar biraz ısınmaya başladığında 
gardıroplardan çıkan ve neredeyse Ekim 
ayına kadar rafa kalkmayan şortların 

en kullanışlı rengi, belki de güneşin ve 
denizin etkisiyle, mavi. Mavinin hem 
koyu hem açık tonu kıyafetlere yatırım 
yapmak her daim mantıklı olsa da, 
şortlar bu listede ön sıralarda yer alıyor. 
Özellikle bu sezon biraz daha kısalan 

ve daralan şortların koyu tonlarının, 
indirimde yakalamaya değecek parçalar 
olduğundan emin olabilirsiniz. 


Za 


KİĞILI 179,99 TL 


HACKETT 
(BRANDROOM) 395 TL 


HEMINGTON 
(hemington.com.tr) 219 TL 
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Stil/Trend 


Ahoy! 

LI eye 
Çizgililer... 
Özellikle lacivert-beyaz ve kırmızı-beyaz 
olanlarının denizcileri anımsattığı çizgili 
kıyafetler, asla eskimeyecek modeller 
arasında yıllardır. Her sezon herhangi 
parçada mutlaka karşımıza çıkan çizgilere 
yatırım yapmak, gardıroplarımız için 
yapılabilecek en mantıklı karar olacaktır. 
Burada dikkat edilecek konu ise, enine 
çizgililerin daha geniş, boyun çizgililerin 
ise daha uzun gösterdiğini aklımızdan 
çıkarmamak. 


Pam 


triko AT.P.CO 
(Brandroom) 595 TL 


PPPP 
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Trendler ne kadar değişirse değişsin, bazı 
tasarımlar hiç eskimiyor. Bunların başında 
çizgili tişörtler geliyor. Ayrıca ilginç bir 
hikayeye de sahipler. 1858 yılında Fransız 
deniz donanmasına dağıtılan, üzerinde her 
biri Napoleon Bonaparte'ın birer başarısını 
temsil eden çizgileri barındıran tişörtlerle 
başlamış hikâye. Tişörtlerin üzerinde 
toplam 21 çizgi varmış ve gemiden düşen 
denizcileri fark edebilmek bu tişörtlerin 
dağıtılmasındaki önemli sebeplerden 
biriymiş. Gelin görün ki, zamanın moda 
dâhisi Coco Chanel'den bu 21 çizgili denizci 
tişörtleri kaçmamış ve Fransa sahillerine 
yaptığı gezisinden sonra Chanel, 1917'de 


Breton 
Çizgileri 
Aşkına 


kadınlar için çıkardığı koleksiyonda bu 
çizgili tişörtlere yer vermiş. Hollywood bu 
konuda da birçok alanda olduğu gibi bir 

ilk gerçekleştirmiş ve Marlon Brando'nun 
rol aldığı en önemli yapımlarından birinde 
Breton çizgili tişörtler kullanılmış. Hemen 
ardından gelen “Rebel Without a Cause'da 
James Dean'in yakaları kalkık tişörtü de 
unutulmaz. Audrey Hepburn'un “Funny 
Face filmi, Pablo Picasso'nun en meşhur 
fotoğrafları, Brigitte Bardot posterleri... 
Özetle; çizgileri sevin, onlara yatırım yapın, 
moda trendlerinde tarihi alt yapısı olan 
zamansız tasarımlar için gardıroplarda her 
zaman boş yer bulundurulmalı. 


Eskimeyen Trend; Sneaker'lar 


İlk defa U.S. Rubber Company tarafından 
1892'de üretilen, 1917'de seri üretime geçilen, 
tabanı lastikten yapılan ayakkabıların ilkine 
“Keds' adı verilmiş. Lastik tabanlarından 

dolayı, köselenin tersine sessizce yürümeye 
firsat tanıyan ayakkabılara zamanla, Türkçesi 
“yavaşça yaklaşmak' anlamına gelen 'sneak up' 
kelimesinden türeyen 'sneaker' ismi verilmiş. 
Aynı sene meşhur Marguis Converse, yalnızca 
basketbol oynamak üzere bir ayakkabı tasarlamış 
ve ismine Converse All-Star demiş. Hemen 
ardından 1923'te Chuck Taylor, bu ayakkabının 
altına imzasını atmış ve günümüzde hâlâ en çok 
satılan basketbol ayakkabısı olarak ismi geçen 
Chuck Taylor All-Star modeli doğmuş. Sonraları 
meşhur kardeşlerin devleşen markaları gelmiş 


sırasıyla; Adidas ve Puma. 1936 Olimpiyatları'nda 
Jessie Owens dört altın madalya kazanırken 
ayağında Adidas'ları varmış. 1950'lere kadar 
genelde spor yaparken kullanılan ayakkabılar, 
sonraları moda trendleri arasında kendine büyük 
yer edinmiş. Öncüleri yine kimler olmuş, tahmin 
edebilirsiniz. James Dean! “Rebel Without a 
Cause'da Breton çizgili tişörtleri meşhur ettiği 
kadar sneaker'lara olan ilginin de artmasını 
sağlamış. Michael Jordan ile 1984'te yaptığı 
anlaşmayla dünyanın en ünlü ayakkabı modeli Air 
Jordan'ları yaratan Nike, devler arasında bugün 
ilk üçün içerisinde yer alıyor. Özetle, smeaker'lar 
sadece rahatlığıyla değil, tarihteki geçmişi ve 
gelişen teknolojiyle gelecekte çok daha ilginç 
modellere imza atılacağı için asla eskimeyecek. 


iğ nault b mi! e İUE 
Daha modem donanımlı 


oyota .0 Ayol 
çevreci Ve tutumlu 


© Merak ettiğiniz Crossover ve SUV d : 
modellerle ilgili tüm detaylar, 
tarafsız yorumlar ve karşılaştırmalar 


otohaber Crossover&SUV'da! 
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Stil/Profil 


Modanın romantik çiçeklerinin yaratıcısı 


Erdem Moralıoğlu 


TÜRK, İNGİLİZ BİRAZ DA KANADALI OLAN ERDEM MORALIOĞLU, ERDEM MARKASIYLA TÜM 
DÜNYADAKİ KADINLARIN ROMANTİK TARAFINI ORTAYA ÇIKARTAN FEMİNEN ELBİSELERİYLE 
BİLİNİYOR. ÇOK YAKINDA YENİ İŞBİRLİĞİYLE ERKEKLERİ DE GİYDİRECEK... 


YAZI SERHAT ŞENGÜL ©serhatsengul6 


Erdem Moralıoğlu, Türk bir babanın ve 
İngiliz bir annenin çocuğu. Babası 30'lu yaşlarında Antakya'dan Kanada'nın Montreal şehrine göçer. Annesiyse Birminghamlı. 
Dolayısıyla Erdem'in ve ikizi Sara'nın çocukluğu bu iki şehir arasında geçer. “Akrabalarımızı ziyarete İstanbul ve Antakya'ya 
da gelirdik.” diyen tasarımcı, Toronto'daki Ryerson Üniversitesi'nde moda tasarımı 
eğitimi alır. Stajını Vivienne Westwood'da 
yapar. Tarihler 2000 yılını gösterdiğinde 
Londra'ya taşınır ve buradaki Royal Colle- 
ge of Art'ta yüksek lisans eğitimini tamamlar. Mezuniyet koleksiyonunu bir defileyle sunar. 

Tekrar iş hayatı başlamıştır, artık. New 
York'a giderek Diane von Fustenberg ile çalışır. Aklı ve kalbi Londra'da kalmış olacak 
ki, 2005 yılında Londra'ya geri döner. Bu kez 
hayalindeki ERDEM markasını hayata geçirmek üzere... 

ERDEM'in imzası, geçmiş referanslar- 
la oluşturduğu özellikle çiçek ağırlıklı desenler ve yüksek dozda feminen parçalar... 
Yani bir kadının gardırobunda mutlaka olmasını isteyeceği parçalar. Yeni kumaşlarıdeneyen, işçiliğe önem veren, desen kullanımından vazgeçmeyen tasarımcı dünyanın 
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ERDEM2017İLKBAHAR-YAZ 
Erdem Moralıoğlu, yeni koleksiyonu için ilhamı 
17. yüzyıl İngiltere'sinden alıyor. Hem de döneme 
aitenteresan bir hikayeden esinlenerek... Aslında 
bugün bile eli sıkıştığı dönemlerde erkeklerin 
imdadına eşlerinin mücevherleri ya da altınları 
yetişmiyor mu? Tıpkı savaş halindeki ordusunu 
finanse etmek için İngiltere Kralı'nın eşinin 
mücevherlerini bozdurmaya yeltenmesi gibi... 
Kraliçenin mücevherlerini bozdurmak için bir 
İngiliz Kontesi olan Jean Ker, gemiyle Hollanda'ya 
doğru gizli bir yolculuğa çıkar. Gemi karaya 
yanaşamadan sulara gömülür. İşte bir başka 
savaş dönemi olan 1930'lar ve 1940'larda Jean 
Ker ve kadınlarından oluşan bir ordunun karaya 
ayak bastığını hayal eden Moralıoğlu, dönem 
siluetlerini birleştirip koleksiyonuna her zamanki 
çiçek desenlerini de serpiştirmiş. 


en büyük departmanlı mağazalarında koleksiyonlarını müşterileriyle buluştururken bir 
yandan da yıldız isimleri giydirmeye devam 
ediyor. Koleksiyonları için “Ben her yeni koleksiyonda yeni bir kitap yazmıyorum. Hepsi aynı kitabın bir sonraki bölümü.” diyen 
tasarımcının bu yolculuğundaki başarısıysa, ödüllerle perçinlenmiş durumda. 2008 
yılından itibaren farklı zamanlarda British 
Fashion Council'den defalarca ödüller alan 
tasarımcı, 2015 yılında Londra'da ilk merkez 
mağazasını açtı. 

Tasarımcı, bugüne kadar hiç erkek koleksiyonu tasarlamadı. Yada en azından piyasaya sunmadı. Ama geçtiğimiz haftalarda 
H&M'den harika bir mesaj geldi: Tasarımcının H&M için yepyeni bir kadın koleksiyonu ve kariyerinde ilk kez bir erkek koleksiyonu tasarlayacağı açıklandı. Erdem, 
ismiyle müsemma desenler, özel kumaşlar ve hassas el işçiliğiyle oluşturulacak olan 
“ERDEMxH&M' işbirliği için en bilindik koleksiyonlarından bazılarının tasarım temalarını yansıtıp yeniden yorumlayarak çok 
özel bir koleksiyona imza atacak. Ve ilk kez 
erkekler de ERDEM giyebilecek. Koleksiyon 2 Kasım 2017 tarihi itibariyle satışta olacak. Not ettiniz mi? 
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Stil/Trend 


FLORANSA DA NELER OLUYOR? 


ARTIK ERKEK MODASINA DAİR TRENDLERİ GÖRMEK İÇİN HER ALTI AYDA BİR FLORANSA'DAKİ PITTI UOMO FUARINI ZİYARET 
ETMEK BİR GELENEK HALİNE GELDİ. DOLAYISIYLA GEÇTİĞİMİZ HAZİRAN AYINDA DÜZENLENEN FUARA VE ETKİNLİKLERİNE 
KATILDIM. SONUNDA BİR PITTI DAHA SONA ERDİ; İŞTE DETAYLAR... 


YAZI SERHAT ŞENGÜL 
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Dünya takviminde gelecek yılın erkek 
trendleri Londra Moda Haftası ile görücüye çıkar. Hemen akabindeyse Floransa'daki Pitti Uomo fuarı düzenlenir. Bu 
sezon 9”'inci kez gerçekleşen fuar yine 
farklı bir temayla karşımızdaydı. Boom, 
Pitti Blooms! Dünyada son birkaç sezondur kadın ve erkek giyiminde çiçek teması hakimiyetini sürdürüyor. İşte bu sezon 
“Bloom' yani “Çiçek açma? temasıyla dünyayı kasıp kavuran çiçek desenlerine selam eden Pitti Uomo, biryandan da fuarın, 
yeni fikirlerin çiçeklenmesi için verimli ve yaratıcı bir alan olduğu vurgusunu 


yapıyordu. Öte yandan Pitti'de klasik erkek giyiminin kuralları üzerinde yükselen, 
yeni ve farklı disiplinleri bir arada kullanarak daha gayri resmi bir giyim anlayışıteşvik ediliyordu. Uniseks trendi, hatta 
cinsiyetsizlik, şehirli ve çabasız bir görünüm erkek giyimini egemenliği altınaalan 
temalar. Bunları elbette Pitti'de yoğun şekilde görmek mümkündü. Pitti Immagine CEO'su Lapo Cianchi, durumu “Geleneksel hiyerarşiyi, moda, sokak giyimi, 
cinsiyet ve rol ayrımlarını birbiriyle harmanladığımız bir sezon.” diye net bir şekilde özetliyordu. 


Pittilmmagine 


Her yıl Pitti kapsamında farklı bir ülke konuk edilerek, tasarımcıları ön plana 
çıkarılıyor. Bu sezon şanslı ülke Avustralya'ydı. The Woolmark Company 
katkısıyla hayata geçen projede, sekiz Avustralyalı genç tasarımcı, 
koleksiyonlarını aynı bölümde sundu. Öte yandan Japonya Moda Haftası ve Pitti 
Uomo işbirliğiyle Japon tasarımcıların defileleri, fuar kapsamında sunuldu. 


Bunlara ek olarak Virgil Abloh'un kurucusu ve tasarımcısı olduğu Off-White 
da görkemli bir gösteriyle yeni koleksiyonunu sundu. J.W. Anderson ve 


Hugo defileleri, gerilla sunumlar, Christian Louboutin'in bisiklet polosuyla 


gerçekleştirdiği sunum, açılışlar, koleksiyon tanıtımları ve elbette partilerle 
Floransa yine bir hafta boyunca erkek modasında doyuma ulaştı. 


Christian Louboutin 


CHRISTIAN LOUBOUTIN İLE BİSİKLET POLO! 
Christian Louboutin, bu sezon ilk defa katıldığı Pitti Uomo 
kapsamında bir “bisiklet polosu' turnuvasına ev sahipliği 
yaptı. Katılan üç kişilik bisiklet polosu takımlarının, 
Christian Louboutin imzalı Aurelien model ayakkabılar 
giydiği turnuva final maçı ile sona erdi. Bu oyunun normal 
Polo'dan tek farkı; adı üstünde, at yerine bisiklet üzerinde 
oynanması. Fransız tasarımcı Christian Louboutin'in 
katılımıyla gerçekleşen oyun için Floransa'daki tarihi 
Piazza Santa Maria Novella Meydanı bu proje kapsamında 
bir günlüğüne ünlü ayakkabı tasarımcısının sahnelediği 
bir Bisiklet Polosu turnuvasına dönüştürüldü. Pitti 
Immagine'in CEO'su Raffaello Napoleone'nin ve Floransa 
sakinlerinin, kırmızı tabanların yaratıcısı tasarımcı 
Christian Louboutin'i yalnız bırakmadığı program açılış 
töreni ile başladı, İtalya ve ABD arasında oynanan finalin 
ardından İtalyan takım şampiyonluğa hak kazandı. 

Bu turnuvanın bir diğer özelliği de elbette modayla 
kesişmesiydi. Bu oyunlar esnasında markanın yeni 
sezon koleksiyonu da görücüye çıkmış oldu. Keza, 
üç kişilik her takım, Louboutin'in 2017 Sonbahar-Kış 
koleksiyonunda sunulan Aurelien spor ayakkabının 
bir versiyonunu giydi. Monokrom siyah ve beyaz 
modeller minimalist bir yaklaşım sergilerken, daha 
cesur Louboutin modeller, iddialı blok renkler dahil 
ana vealtrenk kombinasyonlarıyla sunuldu. Karmaşık 
üretim süreciyle Aurelien ayakkabılar yalnızca Christian 
Louboutin markası için değil, tüm ayakkabı dünyası için 
de aslında benzersiz bir konuma sahip. İtalyan el işçiliğini 
yenilikçi üretim teknolojisiyle buluşturan Aurelien'in üst 
yüzü ve yanları, elde kesilmiş deri parçalardan oluşuyor. 
Kabartma baskılı kauçuk ve yüksek çözünürlüklü timsah 
derisi malzemeler egzotik bir his yaratıyor. Kırmızı astarlı 
neopren iç tabanı da son derece konfor sağlıyor. 


RAKAMLARLA PITTI 
Bu yıl 92. düzenlenen Pitti'ye 
19.400 satın alma sorumlusu 
katıldı. Bu sayının 8.400'ü 
İtalya dışından... Türkiye'den 
toplamda basın, satın alma 
sorumlusu ve ziyaretçi olarak 
369 kişi katıldı ve bu da 
bizi katılımcı sıralamasında 
10'uncu sıraya taşıdı. 


PITTI'DEN ESOUIRE 
TÜRKİYE'YE MESAJ VAR! 
Pitti Immagine 
Pazarlama Müdürü 
Antonio Cristaudo: 
“Erkek giyimi dünyada 
büyük bir evrim geçiriyor. 
Günlük gardırobun büyük bir 
kısmını şehirli bir dokunuşla 
sokak ve spor giyimi 
oluşturuyor. Asya en büyük 
pazarlardan biri (Özellikle 
Japonya, Çin ve Güney 
Kore). Los Angeles ve ABD 
Batı Yakası'nda yükselen 
bir lüks sokak giyiminden 
bahsetmek mümkün. Ve tabii 
Rusya... Buralarda hızlı bir 
yükseliş var. Pitti Uomo 
olarak tüm bunları bir arada 
sunmak için iki perspektifte 
çalışmaya devam edeceğiz: 
Moda sisteminin büyük 
oyuncularını Floransa'da 
sunarken, modanın yarınını 
şekillendirecek markaları 
ve yetenekleri keşfedeceğiz. 
Ancak bu şekilde etkili sonuç 
elde etmek mümkün.” 


HUGOPITTI'DE! 
Pitti Uomo kapsamındaki en önemli olaylardan biri, 
şüphesiz defileler. Bu sezon konuk olarak defile 
gerçekleştiren, HUGO BOSS grubunun asi çocuğu 
HUGO, kadın ve erkek koleksiyonlarını Floransa'daki 
bir terkedilmiş tütün fabrikasının eşsiz atmosferinde, 
sokak yemeği eşliğinde, Berlin'den M.I.A'nin sahne 
performansıyla tamamlanan bir defileyle tanıttı. Marka, 
DNASında bulunan geleneklere aykırı moda anlayışı ile 
yeni koleksiyonunda sanatçı ruhundan ilham alıyordu. 

Kadınlarda askılı ipek organza elbiseler, ceplerle 
kontrastı yakalayan gömlekler, üstlerine işçi 
üniformalarından emanet oversize ceketlerle 
tamamlanırken erkeklerdeyse genel anlamda koza 
siluetindeki dökümlü parçalarla cool ve çabasız bir erkek 
portresi çiziliyordu. Erkek tasarımından sorumlu Bart De 
Backer HUGO'nun 1990'lardaki tarzından ilham alarak 
güncellenmiş versiyonlarını biraz da sanatla birleştirerek 
başka bir boyuta taşıyordu. 

Voodo sembolizmine ait desenler, koleksiyonu 
bir tuval gibi kullanarak farklı parçalarda karşımıza 
çıkıyordu. Ana marka Hugo Boss'un dünyadaki takım 
elbise sektörünü şekillendirdiğini düşünülecek olursak, 
markanın hınzır çocuğu HUGO'nun da erkek giyimine 
dair kuralları bozma, yeniden yazma hakkına sahip 
olduğu düşünülebilir. Belki de bu nedenle, tüm erkek 
koleksiyonunda, haklı olarak klasik erkek giyimine 
dair detayların, güncellenip abartılı formlarla yeniden 
sunulduğunu söylemek mümkün. Renklerse adeta 
bir sanatçının paletinden koleksiyona yansıyordu: 
Beyaz ve tonları, haki, bej, biraz da parlak sarı, mavi ve 
HUGO kırmızısı. Koleksiyonunun favorileriyse şüphesiz 
aksesuarlardı: Devasa çantalarıve işçi üniformalarına 
selam eden kalın tabanlı spor ayakkabılar. 


69 


Özsürlük ve Rahatlık Zamanı 


YAZI DUYGU ALTIPARMAK 


ERKEK MODA DÜNYASINA YÖN VEREN PITTI UOM0 92'DE 
ERKEK MODASININ ÖNCÜ MARKALARINDAN Z ZEGNA'NIN 
İLKBAHAR-YAZ 2018 DEFİLESİNE KONUK OLDUM. AÇIK 
DENİZ TUTKUSUNDAN GÜÇ ALARAK TAM 36 YILDIR MODA 
DÜNYASINDAKİ YERİNİ KORUYAN MARKANIN YENİ 
KOLEKSİYONUNU İZLERKEN, KENDİMİ ADETA KIRILAN 
HER DALGANIN KENDİ ÖYKÜSÜNÜ ANLATMAYA CAN 
ATTIĞI BİR REGATTA'DA GİBİ HİSSETTİM. 
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1980'lerin başından beri en zarif ve zorlu regatta'lara (tekne yarışı) eşlik eden Z 
Zegna geleneksel regattaruhunu modern 
şehirlilerin gardırobuna en uygun şekildesunmayadevam ediyor. Bu da; hem güverte ortamına hem de şehrin sokaklarına hitap ettiğini gösteriyor. Z Zegna'nın 
genel olarak koleksiyonuna baktığımız- 
da; modern İtalyan tarzıyla aktif ve spor 
giyimin bir karışımı olan tasarımların or- 


tak noktasınıntamamen rahatlık olduğunu hemen görebiliyorsunuz. 

Hatta bunu bizzatdeneyimleme şansım 
oldu. Öyleki, Z Zegna'nın 2018 İlkbahar- 
Yaz koleksiyonunu görmekiçin İtalya'nın 
ensıcak günlerinden birini yaşadığımız o 
gün Pitti Uomo kapsamında düzenlenen 
defilesindeki yerimi çoktan almıştım. Ermenegildo Z Zegna Summer 2018 defilesi için estetik kompozisyonlarla oluş- 


turulmuş aynalı labirentlerin arasından 
geçerek, Milano Üniversitesi'nin turuncu taşlarla bütünleştirilerek adeta gelecekten gelen bir bahçeye dönüştürdüğü 
tarihi avluya vardık. Bureau Betak'un tasarım prodüktörlüğünü üstlendiği bu bahçeye girer girmez etrafımızı taze bir yaz 
esintisi sardı. 

Koleksiyonunun konsept ve sanat direktörlüğünü üstlenen Alessandro Sartori, erkeksi çekiciliği masumiyet ile harmanlayarak oluşturduğu bu koleksiyon 
için; “Akıcılık sağlamak, tazelik katmak, 
renk üzerinde inşa edilmiş vizyoner bir 
erkek giyim modası tasarlamak ve aynı zamanda giyene özel birtarz eklemekiçin bu 
bahçeden dahaiyi bir yer düşünemezdim; 
gençliğimde burada okuyarak, yazarak, 
taslaklar çizerek çok vakit geçirdim.” dedi. 

Gerçekten de Alessandro Sartori'nin 
couture tasarımları korkusuz bir tavırla 
hareket ederek neredeyse defile boyunca havada uçuştu. Wladimir Schall müzikleri eşliğinde aynalı sütunlar arasından 
parlayan renklerle canlanan narin silüetler akışkan kumaşların üstünde adeta 
dans etti. 

Giyende özgürlük verahatlık sağlayan 
farklı hacimlerdeki üst parçalar, hareketli ama bir o kadar da özenli ve özel dikilmiş pantolonlar ve eşofmanlarla bir arada 
kullanılmış. Çift katlı yelekler ve yuvarlak 
yakalı süveterler ise bu sene klasik gömleklerin yerini almış. Bilinçli bir şekilde 
bir araya getirilen spor esintili kıyafetler, 
el yapımı büyük boy cepler, kapüşonlar 
ve “couture ile aynı anlama gelen ikonik 
Triple Stitch logoları ile zenginleşmiş. Yıkanmışipekler, 'centurycashmere ve saf 
moher bir araya gelerek koleksiyona hafiflik katarken giro inglese kumaş ve çok ince jakarlar, delikli ve örmeli (intarsia) deriler koleksiyona zarif bir ahenk katmış. 
Renk paleti tüm asaletiyle ceviz, özel vikunya, sardunya, frezya, nilüfer çiçeği, selvive cam göbeği gibi doğal renkleri içinde 
barındırırken optik beyazlar beklenmedik 
renk parlamalarıyla buluşuvermiş. Triplestitch sandaletler, elastik deri çizmeler ve 
ikonik maxi-logo Tiziano spor ayakkabılar; Pelle Tessuta"“nın yumuşak formuyla 
buluşan yepyeni verenkli örmelerin etkisinin görüldüğü çantalar, beyzbol şapkaları, güneş siperlikleri gibi aksesuarlarla 
buluşan koleksiyon sezonun en sakin stilinintemposunu da böylece yansıtmış oldu. 

Kalıpların ve tasarımların yanı sıra 
renk çeşitliliğiyle de iddiasını ortaya koyan marka, koleksiyonda ağırlıklı olarak 
lacivert, derin okyanus mavisi, mat siyah, 
alüminyum grisi ve soluk beyaza yer vermiş. Ancak denizcilikten ilham alan sarı 


veturuncu tonlarıilede son derece cesur 
bir tavır sergilenmiş. Genel olarak özetleyecek olursam; koleksiyondaki silüetler 
keskin ama rahat; spor giyim tasarımları özel terzicilikle yapılmış ve neredeyse 
koleksiyonun tamamı denizcilikten ilham 
alınarak oluşturulmuş. Tasarımların hemen hemen bütününde bir özgürlük ruhu hâkim. 

Bu sene Z Zegna'nın hemen heryıl koleksiyonlarına yansıttığı geleneksel regatta etkisi bir parça daha fazla hissediliyordu. Öyle ki; regatta etkisi neredeyse 
koleksiyonda sunulan neredeyse tüm aksesuarlara da yansımıştı. Koleksiyon; Techmerino"" dalgalı spor ayakkabıları ve 
kauçuklu deri çizmeleri, üç boyutlu yelken 
kumaşından üretilen renkli tekne çantalarla, sututmaz Techmerino”" sırt çantalarıyla, okyanus kapüşonları ve yumuşak denizci şapkalarıyla bir arada görme imkânı 
sunuyor. Giysilerden en iyi performansı 
elde edebilmek için geliştirilen Techmerino"" koleksiyonunda ise son derece asil 
bir yün olan ve The Woolmark Company 
onaylı saf Avustralya merinos yünü kullanılmış. Bu arada, merinos yünü, en sıcak yaz günlerinde bile giyene serbestlik 
ve nefes alabilirlik hissi sağlıyor. 

Techmerino"” koleksiyonunun sürprizleri bitmiyor... Doğal günlük ve spor 
kesimiyle dikkat çeken Techmerino"" 
terziliğiyle hazırlanan takım elbiseler, 
Techmerino"” Wash&Go' sistemi evde 
çamaşır makinesinde yıkanabilme rahatlığı da sunuyor. 

Z Zegna buna paralel olarak bu yıl, ünlü İtalyan skipper Giovanni Soldini'nin 
yönetimindeki Maserati Multi70'ten ilham alan özel bir Kapsül Koleksiyon daha yarattı. Bu yeni koleksiyon da Zegna 
tarafından Maserati Multi70 mürettebatı 
içintasarlanan özel giysilerin benzerlerini sunuyor ve ikonik performansa yönelik 
uzmanlığını vurguluyor. Kısacası bu sene 
Z Zegna SSI8 koleksiyonu dinamik tarzlıtavrıylamarkanın “Terzilikle Performansın Bileşimi'nin mükemmel evrimini bizler için oluşturmuş! 

Bu kadar etkileyici geçen defileden bir 
sonraki gün podyumda sergilenen couture görünümlerinden on ikisinin dünya 
çapında belli butiklerde (Su Misura) özel 
sipariş hizmeti ile sunulacağını öğrendik. 
Tanıtımdaki her parçanın ve aksesuarın 
Zegna tasarımcıları tarafından el yapımı 
ilmik bağlama, boyama ve işlemeler ile eşsiz bir şekilde özelleştirilebilmesi tabii ki 
Ermenegildo Zegna'nın Bespoke'a verdiği önemi gösteriyor. Gerçekten de atılan 
her dikişte ve ilmekte Zegna'nın el yapımı değerlerini görebiliyorsunuz. 
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TANITIM 


Şıklık Teknolojiyle 
Buluştu 


ARTIK GÜNÜMÜZDE ÖZELLİKLE DE GİYİM KUŞAM KONUSUNDA HIZLI OLMAK YETMİYOR; AYNI 
ZAMANDA ZEVKLİ, PRATİK OLMAK VE TEKNOLOJİNİN TÜM NİMETLERİNDEN FAYDALANMAK 
GEREKLİ. BUNUN FARKINDA OLAN VE ŞEHİRLİ ŞIK ERKEĞE HİTAP EDEN BROOKS BROTHERS, 

ÖZELLİKLE; DEYİM YERİNDEYSE YENİDEN YORUMLANAN GÖMLEK KOLEKSİYONUYLA KENDİNİ 

BİLEN ERKEKLERE HİTAP ETMEYE DEVAM EDİYOR. 


BİR TAKIM elbiseyi takım elbise yapan; giyildiğinde onu daha da 
etkili ve şık kılan detaylar düşünüldüğünde akla kravat, kravat iğnesi, ayakkabı ve kemer geliyor ancak yine de hiçbiri şöyle tertemiz 
ve özenli bir şekilde ütülenmiş bir gömleğin yerini tutamaz. Eskilerin tabir ettiği gibi; kolalı bir gömlek şıklığın ve temizliğin en önemli 
temsilcilerinin başında geliyor. Siz de gömlek konusunda titiz, meraklı ve özenliyseniz; hatta tam da bugünlerdeki gibi yaz sıcağında 
dahi ofis ortamında takım elbise ve gömlek kombininden kaçamayanlardansanız; yeni sezonun gömlek tasarımlarıyla tanışmanızda 
fayda var. Özellikle de ileri teknoloji ve yeni nesil moda ikilisinin karışımıyla ortaya çıkan Brooks Brothers'ın koleksiyonunda yer alan 


72 ESO 08:17 


gömlekler ile... Brooks Brothers'ın sunduğu gömlek koleksiyonunda 
yer alan modeller trendlere ayak uydurma ve şık olma endişesi yaşatmayacağı gibi aynı zamanda kırışmayan ve terletmeyen kumaşları sayesinde de konforu beraberinde getiriyor. 


Gömlek Yeniden Yorumlanıyor 

200yıllık moda ve stil tecrübesini günümüz modasına yansıtan Brooks Brothers, markaya özgü detaylarla zenginleştirdiği yeni nesil 

gömlek modelleriyle âdeta gömlek anatomisini değiştiriyor. 
Centilmen stillerin en güçlü temsilcileri arasında yer alan Brooks 

Brothers, modanın oluşumundan bu yana hazır giyimin en önem- 


li parçaları arasında yer alan gömlek modellerini, sunduğu çeşitli detaylarla özelleştiriyor. Tasarlanan Brooks Brothers gömleklerine özel kullanılan kumaşlar, dikiş teknikleri, tercih edilen desen 
ve modeller hem konfor hem de stil vadediyor. Öyle ki; giyildiğinde görünüşe estetik kattığı gibi aynı zamanda kullanım rahatlığı ve 
kolaylığı da sağlıyor. 

Brooks Brothers gömlekleri duruş, renk ve yumuşaklıkta en yüksek standardı sağlayan dünyanın en iyi kotonu olarak bilenen supima 
kotonundan üretiliyor. Uyumlu çizgilerin esas alındığı Brooks Brothersgömlek modelleri, iç astarı olmayan yumuşak yaka ve düğme iliklenmesini kolaylaştıran manşet detaylarıyla da âdeta fark yaratıyor. 

Brooks Brothers , üç farklı kalıpta non-iron gömlek modelleriyle 
tarzına uygun gömlek arayan centilmen erkeklere farklı desen ve 
dokuma çeşitleriyle zengin seçenekler vadediyor. Geleneksel “Regular” kalıptan vazgeçemeyenlere “Madison Fit”, 
“Slim Fit” sevenlere “Regent 
Fit, İtalyan tarzı ekstra slim 
tutkunlarınaysa “Milano fit'i 
sunan Brooks Brothers, her 
vücut tipi ve stile uygun gömlek modelleriyle ayrıcalık sunmaya devam ediyor. 


Göz Alıcı Bir Tarz 

Tek dikiş özelliği ile dikiş pilesini azaltan ve daha düz bir 
yüzeyle göz alıcı görünüm yaratan Brooks Brothers gömlekleri, kopmayan düğmeleri ile stilinizi tamamlıyor. Erkeklerin şıklığını garanti altına alan gömlek modelleri, standart kol düğmelerinin daha gerisine konumlandırdığı 
Brooks Brothers kol düğmeleri ile hem gömlek kollarının daha çok 
katlanabilmesine olanak sağlıyor hem de olağan mürekkepli kalem 
kazalarının da önüne geçmiş oluyor. Özel pile tekniği ile kusursuz 
gömlek modellerine imza atan Brooks Brothers'ın kol manşetinde 
yer alan pileler ise ürünün orijinalliğini simgeliyor. 


Yaka ve Manşet Çeşitliliği 

Farklı stil ve kullanım amaçlarını gözeterek hazırlanan Brooks Brothers gömlek modellerinin dört farklı yaka çeşidinin yanı sıra birden 
fazlamanşet çeşidi bulunuyor. Düğmeli polo yaka, kravat yaka, Fransız yaka ve İtalyan yaka modelleri ile hem günlük hem de şık stillerin tercihi olan Brooks Brothers gömlekleri, spor ve kolay kıvırılabilen manşet seçenekleriyle de alternatif oluşturuyor. 


Kırışmayan Gömlek Tekniği 

Brooks Brothers, geliştirdiği kumaş teknolojisi ve yeni dikim teknikleri ile kırışmayan gömlek lüksünü modaya sunuyor. Supima pamu- 
Şundan üretilen ve tek iğne dikişi sayesinde çok daha düz ve temiz 
bir görünüme sahip olan non-iron gömlekler, omuz kısmındaki kırışıklıkları da önlüyor. 


Gömleklerin Farkı Nedir? 
Brooks Brothers markası bünyesinde satın alacağınız tüm gömleklerin hammaddesi koton. Dolayısıyla tüm gömleklerin yumuşak bir 
dokusu ve uzun bir süre kullanım ömrü var. Bugün Japonya, Çin ve 
İtalya dahil dünyanın birçok yerinde dokuma kumaş kullanılıyor. 
Ancak Brooks Brothers'ın kullandığı İtalyan dokumalar, diğer markalarınkine kıyasla daha zarif ve bu 
yüzden fiyat olarak biraz daha yüksek. Çünkü kullanılan kotonun türü 
supima olarak geçiyor. Bu yumuşak 
ve bir o kadar da güçlü olan pamuk 
sadece ABD'de yetiştirilmekte. 
Brooks Brothers aynı zamanda ütü gerektirmeyen gömleklerin geçmişten bu yana öncüsü olan 
bir marka oldu. Koleksiyonda yer 
alan gömleklerin ütü gerektirmeyen kumaşları sayesinde uzun süre kırışıksız bir görüntü de kazanılmış oluyor. 
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BU BİR ADVERTORIAL ÇALIŞMADIR. 


Eksiksiz 


Ewan McGregor için hayat 
hiç bu kadar iyi olmamıştı. 
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Krem rengi kaşmir örgü 
kazak, 400 pound ve 
chino, 115 pound POLO 
RALPH LAUREN. Güneş 
gözlüğü, 270 pound 
DOLCE&GABBANA. 
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Los Angeles, Venice Bulvarı'ndaki son moda bir kahve 
dükkânında Ewan McGregorla birlikteyim. Bariz biçimde 
mekândaki en yaşlı kişiler ikimiziz. Kırklı yaşlarınızın ortasına geldiğinizde bunları fark ediyorsunuz. McGregor, Mart 
ayında 46 yaşına girdi, ben de o yaşa gelmek üzereyim. Bir an 
Los Angeles'in gençleri ve güzelleri arasında dolanıyorsunuz, sonraki an köşede yaşlı bir adamın durduğunu fark ederek “Zavallı herif, burada senin ne işin var?” diyorsunuz kendi kendinize. Kendi yansımanız o. İşte, orta yaş bu demek. 
Ama Ewan McGregor bunu fark etmiş gibi değil pek. 

Deus Ex Machina'da buluşmak onun fikriydi; burası sadece bir kahve dükkânı değil, motorcu hipsterler için hibrit 
bir habitat. Kısmen giysi dükkânı kısmen modifiye atölyesi; içeride bir DJ, birkaç sörf tahtası ve bir sürü sanat dergisi 
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var. Eski moda Harleylerini park eden ve avokadolu tostlarını Instagram'da paylaşan şık insanların bulunduğu bir Petri (bakteri üretmek için kullanılan kap, ç.n.) kabı içinde gibiyiz. McGregor burayı seviyor. Avokadolu tostu çok sevmese 
de Harley-Davidson'lara bayılıyor. Hatta motosikletlerle ilgili her şeye bayılıyor. 

Dünyayı motosiklet üzerinde turladı, o. Yaptığı iki epik seyahatle ilgili kitaplar ve TV dizileri var: Long Way Round? ve 
“Long Way Dowm (Planlanan bir yolculuğun daha olduğunu 
ama bunun hakkında konuşamayacağını da öğrendim.). Buradan birkaç kilometre uzakta, Brentwood'daki evinde belki 
12 motosikleti var (14 müydü yoksa?). Gerçi sayısını tam hatırlamıyor. Los Angeles'ta yapmayı en çok sevdiği şeylerden 
biride 1971 Moto Guzzi Ambassador veya 1974 Moto Guz- 


Lacivert yünörgü kazak, 
BURRBERRY, 
495 pound. 
Pantolon, LOUIS 
VUITTON, 1.020 
pound. Kol 
saati, ROLEX 
“Steel Submariner”, (McGregor'a ait.) 


zi Eldorado'ya atlamak ve motorunu kanyonların arasından 
Pasifik Sahili Otoyolu boyunca sürmek. 

Bazen de Deus'a uğrayıp elinde sıcak, sütsüz kahvesiyle 
motorlara ve giysilere göz atıyor. 

“Evet,” diye gülüyor, “Bu gerçekten de berbat bir fikirdi.” 
Tüm dükkânı dolaşıyoruz ama oturacak yer bulamıyoruz. 
Pazartesi günü, öğleden sonra bile mekân ağzına kadar dolu; 
çünkü görünen o ki Los Angeles'ta kimse doğru düzgün bir 
işe sahip değil. Biz de bu yüzden kahvelerimizi alıp otoparka 
iniyoruz, mekânın yaş ortalamasını birkaç “tık” daha düşürüyoruz ve siyah Lincoln Navigator'ının şoförü, mahallede biz- 
den daha yaşlı tek kişi olan Frankie'nin yanına gidiyoruz. 

“İşte böyle,mükemmel,” diyor. “Böylesi daha iyi! Klimamız var, sessiz. Üstelik bak, bütün motosikletleri buradan 
görebiliyoruz. Şuradaki siyah motora bak, Frankie! Şu yaşlı Harley'e. Ne kadar güzel. Bu motorun sesini duymak istiyorum...” 

McGregor, 46 yaş için gayet iyi görünüyor, hâlâ genç ve 
hevesli. Gözlerinin etrafında birkaç kırışık var ve Fargo'nun 
üçüncü sezonu için kafasını kazıtmış — birazdan ondan da 
bahsedeceğiz — ama yine o 1990'lardaki McGregor'a benziyor; Trainspotting'deki Mark “Rent Boy? Renton gibi. Onun 
yüzü de Liam Gallagher, Damon Albarn veya Goldie gibi. O 
film bizim neslimizin geceleri “Lager lager lager lager!” diye 
bağırmasına neden olmuştu. McGregor bizim totemimizdi; 
hayat dolu ve yaşamayı seven o yakışıklı oğlan, mavi gözlerini ufka diker ve her şeyin mümkün olduğunu düşünürdü. Biz de öyle hissediyorduk — 1990'lı yıllarda 20'li yaşlarımızdaydık. Şimdi burada onunla otururken nostaljik hislere 
karşı koyamıyoruz, zira bu yaşlarda nostalji için yeterince 
kaynağı oluyor insanın. 

“Oasis belgeseli Supersonic'i seyrettin mi?” diyor, McGregor. “Kendi boğazımı kesmek istedim. Evet, gerçekten istedim bunu! Belgeselin sonunda çığlık atıyordum. Beni doksanlara geri götürün diye bağırıyordum. Çünkü ben olmak 
için çok iyi bir zamandı! Gerçekten de öyleydi! Muhteşemdi. 
Düşünürsen Trainspotting'deki ekip sinema dünyasının Oasis'iydi, öyle değil mi? Çok iyi bir histi. Gerçekten çok iyiydi. 
Bence bu Danny (Boyle) sayesinde oldu. Çünkü Britanya sinemasını değiştirdik, insanlar bizi seyredip “Evet yahu, biz 
de yapabiliriz!” dediler. O aralar bütün iyi şeyler ABD'den 
geliyordu. Biliyorsun değil mi?” 

Son birkaç aydır devam filmi olan ve belli bir yaşın üstündeki adamlar için görülmesi neredeyse zorunlu kabul edilen “T2:Trainspotting' için basınla görüşüyor. 20 yıl sonra 
aynı aktörlerin aynı rolleri oynamasıyla ve hepsinin eski hayatlarıyla yüzleşmesiyle görkemli bir film olmuş. Boyle, filmin “erkekliğin çağları hakkında veya erkeklerin nasıl yaşlandığı ile ilgili olduğunu söylüyor (Bunu hiç de kadınlar gibi 
ağırbaşlı biçimde karşılamıyorlar. Biz oğlanlar bunun gerçekleştiğimi kabul bile edemiyoruz, en iyi zamanımızı tekrar tekrar yaşamaya çalışıyoruz. En iyi zamanımız derken 
20'li yaşları kast ediyorum, yani sonsuz zamanımız olduğuna inandığımız için zamanı umursamadığımız çağlarımızı.). 
90'ların üzerinden bir o kadar daha zaman geçmişken şimdi 
Boyle'un dediği şeyin ne kadar doğru olduğunu keşfediyoruz: “Zaman seni umursamaz, denge işte tam da böyle sağlanıyor.” 

Ama McGregor, ikna olmuş gibi görünmüyor: “Danny haklı, erkekler havalı ve çekici ve komik olduklarına dair histen vazgeçmek istemiyor ama... (Omuzlarını silkiyor) 
Bunormal. Ben de vazgeçmek istemiyorum. Vazgeçmeyeceğim! Neden vazgeçeyim ki? Yaşlı olduğu halde seksi ve ha- 


valı olan bir sürü adam tanıyorum, ben de o adamlardan biri 
olacağım. Umarım olurum!” 

O yüzden dar jean'leri ve saçları boyatmayı dert etmiyor. 
Hatta dans etmek isterse dans da edebilir: “Evet, bunu yapabilirim. Yaptım da. Yaşlanma konusunda fazladüşünmüyorum. Nasıl davranmak istiyorsam öyle davranıyorum, nasıl 
davranmam gerektiğini düşünerek değil. Üstelik 20'li yaşlarımdan çok da farklı hissetmiyorum kendimi. Bir şeyler öğrenmedim değil, elbette öğrendim. Ama o zaman hayatı nasıl karşılıyorsam şimdi de öyle karşılıyorum. Hangi işi kabul 
edeceğime karar verirken içimdeki sesi dinliyorum ve ona 
uyuyorum, her zaman da böyle yaptım.” 

Ewan McGregor'dan öğrenilecek bir şey varsa - elbette ki 
var: Neticede o Ewan McGregor — o da tavrı. Ewan'ın Tao'su. 
Ewan'ın hayat yaklaşımı. İyimser, açık, iyi kalpli ve korkusuz. Kimse “Hayatı Seç'i onun kadar ciddiye almadı. O zamandan bu yana neler yaptığına, ne kadar dolu ve güzel bir 
hayat kurduğuna bakmanız yeter. Kocaman bir aile (bir eş ve 
dört kız çocuğu), görkemli bir kariyer (1993”teki başlangıcın- 
dan bu yana IMDb'ye bakılırsa 78 eserde oyunculuk yapmış, 
yani yılda ortalama dört çalışma), büyük ve global maceralar 
(iki, yakında üç olacak) ve halen devam eden Birleşik Krallık UNICEF Elçiliği. Arkadaşı yönetmen Rodrigo Garcia'nın 
dediği gibi “Bunlar ürkek birinin yapacağı seçimler değil.” 
Üstelik McGregor hiç de işi başından aşkın görülmüyor, sürekli gülümsüyor. “Evet, ben mutlu bir adamım,” diyor sırıtarak; “Umutluyum, insanları seviyorum, kendimi kötü hissetmem için bir neden yok. Niye hissedeyim ki? Bu hayata 
sahip olduğum için çok şanslıyım.” 

Burada McGregor'un annesinin de hakkını yememek lazım. Onu her zaman büyük düşünmeye yönlendirmiş. 16 yaşında okulu bırakıp drama eğitimi almak istediğinde annesi 
“Hadi bakalım, git.” demiş. İskoçya'da, Perth yakınında ufak 
bir kasaba olan Crieff'te büyümüş ve ne annesi ne de babası sanatla ilgileniyormuş (ikisi de öğretmendi). Ama amcası Denis Lawson bir aktördü (McGregor'un 1.000 defa seyrettiği Local Hero (1983) filminin yıldızıydı.). McGregor da 
onun gibi olmak istedi; bir aktör ve Kuzey Londra'da yaşayan bir bohem olacaktı. Başarılı bir başlangıç yaptı: İlk ciddirolü Denis Potter'ın TV dizisi “Lipstick on Your Collar'da 
bir başroldü. O sırada Homerton'da, Kingsmead Estate'te 
yasa dışı olarak kiralanmış bir belediye evinde yaşıyordu; 
ama şimdiki geliriyle amcasının hayal ettiği Primrose Hill'de 
oturmaya gücü yetiyor. Orada haftalık kirası 150 sterlin olan 
bir ev vardı: “Hayatta olmaz diye düşünmüştüm. Yani, ilk işi- 
mi almıştım, ama ne kadar sürecekti ki bu iş? Annem dedi ki 
“Tut o evi, parasını karşılayacak işler bulursun, göreceksin.” 

Otomobile atlayıp oraya nasıl gittiğini, kaldığı o sıkıcı evin 
uzaklaşmasını dikiz aynasından nasıl seyrettiğini, eşyalarını yeni evine yerleştirişini ve Londra manzarasını seyretmek 
için Primrose Hill'de gezişini hatırlıyor. “O anda kendime 
“Tamam, artık başka bir hayatım var, demiştim. Asla arkama bakmadım.” 

“Trainspotting” filminde Daniel “Spud” Murphy'yi oynayan Ewen Bremner, 

McGregor'un o ilk zamanlarını hatırlıyor. “Çok kesin fikirleri olan biriydi,” diyor. “Ona göre her şey ya siyah ya beyazdı: “Bu çok kötü, bu müthiş, herkes şunu yapmalı... Söylediği her şeye gerçekten inanıyor muydu bilmiyorum. Belki 
de güçlü görünmek istiyordu. Aslında hepimiz çocuktuk.” 

Ewan McGregor'u Bremner kadar iyi tanıyan pek az aktör 
vardır: Birlikte beş film yaptılar — Trainspotting, T2 Trainspotting, Black Hawk Down, Perfect Sense ve Jack the Giant 
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Slayer. 1990'lar boyunca, Jude Law ile birlikte yaşayıp Angelina Jolie ile partilere katılırken Bremner onun yanındaydı. Gecenin sonunda herkes onun evine gelirdi. Bir tür Brit 
Pack'in bir parçası olan McGregor; Jude Law, Sadie Frost ve 
diğerleriyle Natural Nylon adlı bir prodüksiyon şirketini yürütüyordu. McGregor, eşi Eve Mavrakis ilede o zaman tanıştı ve 24 yaşında evlendiler (Eve, ilk çocukları Clara'ya “Trainspotting” setinde hamile kaldı.). “Made in Scotland!” Ama 
işler nedeniyle “Trainspotting' çetesi çeşitli yönlere dağıldı 
ve Bremner arkadaşını “Black Hawk Down setinde yeniden 
gördüğünde onun başka bir adam olduğunu fark eti. “Daha 
sessiz ve daha sakindi,” diyor; “Tamamen değişmişti.” 

McGregor, şimdi buna gülüyor. “Evet, çünkü o ara ayılma- 
ya karar vermiştim. Alkolsüz bir hayat yürütmeye çalışıyordum.” (O günden beri bir damla bile içmedi.) Ama onu ayıltan faktörlerden biri de Danny Boyle'un ondan vazgeçmesi 
ve “The Beach filmi için bir başka bebek suratlıyla, Leonardo DiCaprio ile çalışmaya karar vermesiydi. McGregor o ana 
kadar Boyle ile üç film yapmıştı: “Shallow Grave”, “Trainspotting” ve 'A Life Less Ordinary”. Kendisini “Danny'nin aktörü 
olarak görüyordu. Ama bu sona erdiğinde kendini dümensiz, mutsuz biri olarak buldu ve sonraki neredeyse 10 yıl boyunca konuşmadılar. 

Ancak bu sürede McGregor “Evet. demeyi seven bir aktöre dönüştü: Daniel Day-Lewis'in antitezi gibiydi. Özgeçmişine her türden filmler ekledi, büyük ve küçük — drama, 
aksiyon-gerilim, romantik-komedi, sanat filmi, büyük ilgi 
görecek ve gişe rekorları kıracak filmler. Çoğunu hatırlayacaksınız; “Star Wars” ilk üç filmi, “Moulin Rouge, 'I Love You 
Phillip Morris, “The Ghost Writer”, Beginners”. Ama bazılarıyeterince ses getirmedi: “Incendiary”, Haywire, “Miss Potter” ve Son ofa Gum. McGregor bu ikinci grup filmi de hit 
filmleri sahiplendiği gibi kolayca sahipleniyor. Orta yaşlarda 


Üst sıra, soldan başlayarak: Ewan McGregor'un ilk ekran 
başrolü, TV dizisi 'Lipstick on Your Collar” (1993); McGregor 
kara komedi “Shallow Grave'de (1994) Kerry Fox ve 
Christopher Ecclestone'la; 'Velvet Goldmine' (1998) filminde 
kendini kaybetmiş rock yıldızı Curt Wild rolünde, Jonathan 
Rhys Meyers karışışında; Danny Boyle'un yönettiği ve 
McGregor'un yıldızının parladığı “Trainspotting'deki Mark 
“Rent Boy” Renton. 

İkinci sıra, soldan başlayarak: McGregor madendeki bir 
suçluyu oynadığı “Brassed Of'ta (1996); Yoshi Oida ile 
birlikte Peter Greenway'in “The Pillow Book' filminde (1996); 
“A Life Less Ordinary” (1997) filminde Cameron Diaz ile; Star 
Wars Episode | - The Phantom Menace' filminde genç 
Obi-Wan Kenobi rolünde. 

Üçüncüsira, soldan başlayarak: Nicole Kidman Moulin 
Rouge (2001) adlı müzikalde McGregor'un âşık olduğu 
kadını oynamıştı; gerçek bir hikâyeye dayanan “Black Hawk 
Down' (2001) filminde McGregor, Mogadişu'da kuşatılan bir 
Amerikan birliği askeriydi; Scarlett Johansson ile bilimkurgugerilim filmi “The Island'da (2001). 

Enaltsıra, soldan sağa: McGregor rol arkadaşı Jim Carry ile 
“I Love You Phillip Morris” (2009) filminde; Kim Cattrall ile 
Roman Polanski'nin yönettiği “Ghost Writer” (2010) filminde; 
“'T2' adlı devam filminde eski Trainspotting çetesini topluyor; 
McGregor, TV dizisi 'Fargo'da iki kardeşten biri olan Ray 
Stussy rolünde. 
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“Pişmanlığım yok,” demek kolay iş değil. 

“Bazı şeylerin farklı olmuş olmasını dilemek bana göre 
değil.” diyor, böyle düşünmüş olabileceğini ima etmemden 
biraz alınarak; “Senin hataların senin hatalarındır. Hepsi senin yolunun bir parçasıdır. Üstelik gişede en başarısız olan 
filmlerimden bazıları, insanların aklında en çok kalan filmler: Velvet Goldmine ve “Stay” gibi. Bazıları gerçekten iyi degildi ama bu da sorun değil. Ben çalışmayı sevdiğim için çalışıyorum, gişe başarısı için değil.” 

Burada insanı hayrete düşüren bir şey var. Bremner de kesinlikle öyle düşünüyor. “Başarılı olsan da olmasan da bu iş 
insanın dengesini bozuyor,” diyor. “Çocuk oyuncağı değil. 
Ama Ewan her zaman sakin ve sağlam duruyor, farkında mısın? Evinde ve set dışında bazı krizlerle uğraşırken de gördüm onu, tamamen profesyoneldi ve iyi huyluydu. Aslında 
onun hiçbir zaman hiçbir şey için kötü bir ruh haline girdiğini görmedim.” 

McGregor'un bu iyimser havası ilk yönetmenlik denemesi olan “American Pastoral ile de test edildi. Film geçen yıl gişede pek başarılı olamadı ve hem iyi hem kötü eleştiriler aldı. Bu durum yönetmenler için elbette daha zor, çünkü işin 
sanatsal yönünü de üstleniyorlar, ama McGregor yine de büyükresme bakıyor. Philip Roth'un karanlık ve zor romanını 
çekmenin zorlu olduğun biliyor. “Tam da insanların görmek 
için sinemaya gitmediği şeyler vardı filmde.” diye gülüyor. 
“Bir dönemi anlatıyor, dram, Pulitzer ödüllü bir kitap, yani 
bunu yapmaya değer gibi görünüyor. Evet, ama insanlar gidip bu filmi seyretmeyecek kadar hayal kırıklığına uğramış 
haldeydi, ABD seçimlerinden bir hafta önce çıktı ve kimse 
oruh halinde değildi. Herkes haberleri seyredip “Bu ne yahu? diyordu.” 

McGregor'un korkusuzluğu tam da böylesi zor bir meydan okumayı kabullenişi ile kendisini gösteriyor. Bir aktör 
olarak geçen yıllarda bir sürü yönetmen gördü; üstelik Rotivun eserleri sinemaya uyarlanması en zor eserler olarak 
biliniyor. Ama proje onun kucağına düştüğünde çalışmaya başladı. Geçmişte iki defa daha yönetmenlik yapma fırsatıeline geçmişti ama onları kendi deyimiyle “Pas geçti”, bu 
yüzden üçüncü ıskaya hiç niyeti yoktu. Roth'un kendisi de 
filmi sevdiğini söylemiş. 

Pas geçmek aslında pek McGregor'luk bir şey değil. Bir 
aktör olarak gerektiğinde soyundu. Ayıca birden çok defa 
gayrolü de oynadı; “Velvet Goldmine' ve 1 Love You Philip 
Morris'te. Jonathan Ross düşüncesinden bile hoşlanmazken 
McGregor onu dudaklarından öptü. Konfor alanının dışına çık, onun hayat düsturu bu. Uzun motosiklet maceralarına da bu yüzden çıkıyor. O ve Charlie Boorman Long Way 
Round için gittikleri Moğolistan'da onlara sıcak testis çorbasıikram edildiğinde ilk lokmayı almaya kimin cesaret ettiğini tahmin etmek zor değil. “Neticede et,” diyor McGregor. 
“Ama püskürtmemek için dikkat etmek lazım.” 

“Fargo” ise McGregor için yeni bir macera, ilk defa Amerikan televizyonlarında olacak. Doksanlı yıllarda “ER dizisinde konuk oyuncu olarak görünmüştü ve bir mağaza soyguncusunu canlandırmıştı, ama o sayılmaz. 2012'de de HBO için 
bir Jonathan Franzen romanından uyarlanan “The Corrections' dizisi için bir pilot bölüm çekmişti, ama HBO projeden 
vazgeçti — üstelik projede Rhys Ifans, Chris Cooper ve Maggie Gyllenhaal da oynayacaktı. “The Corrections”, McGregor 
için bir dönüm noktası oldu. TWye geçmeyi gözüne kestirdi; 
bir dizi için bir yılını ayırmayı taahhüt etmek, Los Angeles'ta 
çekilmesini ummak, filmlerde yaptığı gibi akşamları kiralık bir eve değil, her akşam kendi evine ve ailesine dönmek. 
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“Yaşlandıkça zorlaşıyor,” diyor; “Yalnız kalıyorsun.” 
Sonra bir gün Utah'da arkadaşı, oyuncu Sasha Alexander 
ile kayak yaparken FX kanal ağının yöneticilerinden olan 


Nick Grad ile karşılaşmış. Zirvenin yarı yolundaki bir restoranda konuşurlarken Grad McGregor'a “Fargo'nun ilk iki 
sezonunu seyredip seyretmediğini sormuş ama McGregor 
bu konuyu düşünmeyi bile reddetmiş: “Ben hemen “Bu berbat bir fikir, Başarılı bir filmden bir dizi yapmak! Seyretmiyorum bile, çünkü o filmi çok sevmiştim, dedim. Ama o da 
“Üçüncü sezon için kast hazırlıyoruz, iki kardeşi birden oynayacak bir aktör arıyoruz, dedi. Ben de “İkizler mi? diye 
sordum. O da “Değiller” dedi. O zaman “Bak bu ilginç... diye düşündüm.” Şimdi bu konuda konuşmadan duramıyor. 
“Fargo' için “Yıllardır film setlerinde yaptığım şeylerden daha keyifli!” diyor. Konsepti, karakterleri, “Fargo'yu bir ruh 
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hali olarak tanımlamayı, kendi kuralları olan bu evreni sevmiş. Ama her şeyden önce TV dizisi işinin hızını, iki rolü birden oynamanın getirdiği iş yükünü, ezberlemesi gereken 
onca repliği sevmiş. İşçi sınıfından olan Scott'u çekici buluyor ve ondaki “hayatı seç tavrını kendi işine olan yaklaşımına benzetiyor. 

Dizinin yaratıcısı Noah Hawley “Kendine göre bir ruhu 
var,” diyor onun için. “Somut bir gençlik ve heves. Üstelik 
bence, yakışıklılığı dışında çok da iyi oynuyor.” Howley bu 
yakışıklı aktörü alıp Ray Stussy'ye dönüştürmekten çok keyif almış; McGregor'un oynadığı bu şişman, kel şartlı tahli- 
ye memuru Nikki Swango'ya (Mary Elizabeth Winstead) sırılsıklam âşık. Üstelik bu durum MeGregor'un çekiciliğini 
de arttırıyor. 

“Bu, Ray'ı çok çekici hale getiriyor.” diyor Hawley; “Hayat tarafından iyice ezilmiş olsa da vazgeçmemiş. Bir kızla 
tanışıyor, hayatta hevesle beklediği bir şey oluyor. Onun pozitifliğini hissediyorsunuz. Ewan bunu gözleriyle anlatabiliyor, onun nasıl hissettiğini gözlerinden okuyorsunuz. Gerçek yıldızlar ortada hiçbir şey yokken bile sadece yüzleriyle 
hikâyeyi götürebiliyorlar. Sessiz kaldıklarında bile düşüncelerini okuyabiliyorsunuz.” 

“Fargo, McGregor'un aynı projede iki farklı rolü oynadığıilk yapım değil. Rodrigo Garcia'nın düşünmeye sevk eden, 
deneysel filmi “Last Days in the Desert'te (2015) de hem 
İsa'yı hem de Şeytan”ı oynadı. İşin ilginç yanı o işi de tatildeyken aldı. Görüntü yönetmeni bir arkadaşı birkaç dostunu Yucatan yarımadasındaki evine çağırmıştı ve evde boş bir 
oda daha vardı. McGregor da o odayı doldurmaya gitti, Garciaileilk defa orada tanıştı. Sonra birlikte çalışmaya karar 
verdiler. 

“Empati gücü yüksek, diğer insanlarla ilgilenen biri oldu- 
Şunu söyleyebilirim,” diyor, Garcia; “Meraklı biri, önyargısız 
çalışıyor, narsist de değil. Üstelik genç görünüyor.” 

Son kısmı çok önemli. İsa 30'lu yaşlarda olmalı, bu yüzden 
Garcia başta bu rol için McGregor'u düşünmemiş. Ama tatilsonunda fikirleri değişmiş. Bu da onu bir ikileme sokmuş. 
“Tatilde tanışıp, arkadaş olup sonra da “Filmimde oynar mısın” demek kadar patavatsızca bir hareket düşünemezdim.” 
Onun yerine soruyu yapımcı sormuş, McGregor da Avustralya yolunda bir yelkenli ile giderken o kendine özgü heyecanıyla ve hevesiyle kabul etmiş. Bu küçük, ezoterik, düşük 
bütçeli bağımsız film her açıdan büyük bir gişe başarısı yakaladı - ama McGregor filmi yaratıcılık açısından ilginç bulmuş aslında, bu da onun için yeterli olmuş: “Çok güzel, şiirsel bir açılışı vardı,” diyor; “Çölde yürüyen bir adam, kim 
olduğunu bilmiyoruz. Büyüleyici...” 

Bir ay kadar bir süre ufak proje ekibine dâhil olup Güney 
Kaliforniya'da gezerek çöl sahneleri çekmişler ve bazı anları 
filme almışlar. Buna bayılmış. “Filmin yaratıcı kısmına daldı gitti, özellikle de doğaçlamaya,” diyor Garcia; “Onun için 
bir karavan ayarladım, 20 dakika uzağa park ediyorduk. Bana geldi ve dedi ki “Bak, ben o karavanı kullanmayacağım, 
burada ekiple birlikte kalacağım, istersen o karavanı iade et. 
Düşük bir bütçemiz olduğunu biliyordu. Böylesi bir öneriylegelenilk aktördü.” 

Garcia ile McGregor yeniden tatile çıktılar. Diğer bir sürüinsan gibi oda McGregor'un ışıltılı tutumundan etkilendi. Noah Hawley onun hali için “Bir diva olmanın tam zıddı, başka insanları kendisinden daha çok düşünüyor.” diyor. 
Garcia ise “Herkes gibi onun da problemleri var, ama işine büyük bir hevesle sarılıyor. Çok pratik bir adam, iş bitirici bir tavrı var. Bazı aktörler İsa'yı ve Şeytanı aynı anda oynasa bir krize neden olabilirdi, ama Ewan ile çalışmak böyle 
değildi. Dürüst olmam gerekirse, Ewan ile çalışıyorsanız ve 
onunla anlaşamıyorsanız, neyi yanlış yaptığınızı düşünmeniz gerekir.” 

Ben de artık buna inanıyorum. O gider gitmez Deus'a geridöneceğim, hipsterlerin arasına karışacağım, çünkü Ewan 
McGregor gibi benim de işim bitmedi ve benim için de her- 
şey hâlâ mümkün. Hayatı seçmek gerek. Avokadolu tostu 
seçmek. Bu adamdan biraz olsun etkilenmemek, ilham almamak mümkün değil, hele de Bremner'in anlattığı şu hikâyeye benzer hikâyeler duyduktan sonra. 

“Bunu aslında anlatmamam gerekiyor, ama “Black Hawk 
Down'da aktörlerden biri insanları zıvanadan çıkarıyordu, 
anlıyor musun? Ewan da tüm ekibin önünde ayağa kalktı ve 
ona karşı çıktı. Bu çok hoş bir davranıştı. Bundan daha fazla- 


sını söyleyemem ama inanın, o bir prens. Bunu rahatça söyleyebilirim. Sözünü tutar, cömerttir ve bir şeyler yolunda 
gitmiyorsa doğru bildiğini korkmadan söyler. Bunu Twitter 
hesabında da görebilirsiniz. Konuşmaktan korkmuyor.” 

Ona kendi işine bakmasını söyleyen bir iç sesi yok gibi. 
Şimdi, diyor, sessiz kalma zamanı değil: “Olup bitenler hoşuma gitmiyor, bu sağa kayış, ırkçılıktaki bu artış!” 

Bir süre sesi ve öfkesi yükseliyor. Buna saatlerce devam 
edebileceğini hissediyorsunuz. UNICEF elçisi olarak sığınmacılar konusu onu özellikle öfkelendiriyor. “Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, insanları sığınmacıları reddetmek konusunda cesaretlendiriyor, oyüzden bence bir 
sorumluluğumuz var. Hepimiz dâhil olmalıyız. Bugün evinden ayrılmak zorunda kalmış 65 milyon insan var. “Boş ver 
yahu, diyemeyiz. Evet, diyemeyiz.” 

Yeşil kartı var, vergilerini ödüyor, “Trump hakkında istediğim kadar konuşabilirim.” diyor. Ayrıca uzun süredir Los 
Angeles'ta oturuyor. Buraya 2008'de taşındı ve çocukları 
okula gittiği için buradan ayrılmaya da niyeti yok. Burayı seviyor. Brentwood, ona bir yönüyle Crieff'i hatırlatıyor; mesela komşuların aniden kapıda belirmesiyle. Kanyon hayatı 
biraz daha kırsal ve uzak. Elbette Los Angeles tam bir motosiklet eyaleti. Ayrıca sahilde koşmayı da seviyor, bu da başka bir hobisi. Jonny Lee Miller ona ultra-maraton koşmayı, 
40 dakika yerine nasıl 90 dakika koşabileceğini de öğretmiş, 
şimdi haftada beş defa yaklaşık 10 km koşuyor. Birkaç günde bir boks antrenmanına gidiyor. “Herhangi bir salona da 
gidebilirdim ama biraz çekiniyorum. Yüzüme vurmamalarılazım!” diyor. Günün en sevdiği kısmı ise okula yetişmek, 
kızlarını atmışlı yıllardan kalma Rolls-Royce Silver Cloud TI 
ile okula götürüyor. “Bu, Johnny Depp'in “Mortdecai' filminde sürdüğü otomobil. Shepperton Stüdyoları'nda bu otomobilin içinde o kadar çok zaman geçirdim ki otomobile âşık 
oldum. O yüzden satın alıp eve getirdim. 

Bugünlerde McGregor'un hayatı böyle. Eksiksiz bir adam. 
Ailesi, başarıları, yaratıcılığı ile zengin bir hayatı var; arkadaşları ve iş arkadaşları ile tatile gidiyor, güneş arkasında batarken sahilde koşuyor. Dünya kötüye gidiyor ve o yaşlanıyor olabilir, hiçbirimiz gençleşmiyoruz neticede, ama o pek 
de yaşlanıyor gibi gözükmüyor. O devam ediyor, hep devam 
ediyor. 

Şimdi nereye Ewan? “Fargo'nun çekimleri yakında bitecek. Sonra Drake Doremus'un çektiği “Zoe adlı bir aşk filminde oynayacak. Ama bunun haricinde yeni fikirlere açık. 
Doğru projeyi bulursa yeniden yönetmenlik yapabilir. Oyunculuk da yapacak kesinlikle, o mavi gözlerini ufka dikmiş sürekli arıyor. Aslında istediği şey iyi insanlarla çalışmak. Ridley Scott, Woody Allen, Tim Burton ve Roman Polanski gibi 
insanlarla zaten çalıştı ve kendisini bu konuda şanslı hisse- 
diyor. Ama istekler listesinde bazı başka isimler de var. Örneğin HBO dizisi “The Young Pope'u yaratan İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino. “Sorun şu ki İtalyanca bilmiyorum. 
Belki dilsiz bir rol olur. Sorrentino, beni duyuyorsan...” 

Amalistesinin enüstünde Danny Boyle var, ilk ve favori 
yönetmeni. Birlikte bir geçmişleri var ve evet, bu isteğin nostaljik bir yanı da bulunuyor: “Bence yıllar önce beni o tanımladı. O filmler benim kimliğimin bir parçası olarak kalacak 
her zaman. Ayrıca o en iyisi... Kimse onun gibi benim tüm 
potansiyelimi ortaya çıkarmamı sağlayamıyor.” 

Uzun yıllar uzak kaldıktan sonra “Trainspotting” çetesi yeniden iletişime geçmiş; beş kişilik e-postalar dönüyor sürekli. Bundan da bir şeyler çıkacağından emin. Hiçbir şey olmazsa on sene sonra “T3'ü çekebilirler! 4 
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DÜNYA V 
NASIL BİR 


HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ, ET TÜKETİ 
PEKİ YA 'ETSİZ DÜNYA” İKLİMDEN E 
PEK ÇOK ŞEYİ ETKİLESEYDİ? Çi 


Yazı 
KAAN SANCAR 


BİR DÜNYA NASIL BİR YER OLURDU? 
E, İNSAN SAĞLIĞINDAN İŞGÜCÜNE 
VAR. ELBETTE, CEVAPLARI DA... 
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Vegan bir dünya kurgusuna girmeden önce 
vejetaryenlik ve veganlığın ne olduğundan biraz 
bahsetmek gerek. Hepimiz hayatımız boyunca 
enaz bir kez duymuşuzdur bu iki terimi. Basitçe açıklarsak; et tüketmeyen kişiler kendilerini vejetaryen, herhangi bir hayvansal ürünü tüketmeyen ve hayvanlardan elde edilen ürünleri 
kullanmayan kişiler ise kendilerini vegan olarak tanımlıyor. Her ne kadar günümüzde yeni 
bir yaşamtarzı olarak düşünülse de vejetaryenlik ve veganlık köklerini çok eski uygarlıklardan 
alan iki eski yaşam biçimi. 

Son zamanlarda daha sık karşımıza çıkan vegan yaşam biçimi, ettüketiminin dünyayı nasıl 
etkilediğine dair birçok araştırmanın yapılmasına da sebep oluyor. Etin insan sağlığına yararlı olduğunu savunan birçok araştırmacının 
aksine; yine yapılan birçok araştırma etin sofralarımıza gelmesini sağlayan hayvancılık sektörünün insanlığa yarardan çok zarar verdiği- 
ne dikkat çekiyor. 

Bulgular, küresel ısınmaya yol açan sera gazı 
salınımının üçte birine sadece hayvancılık sektörünün neden olduğunu ortaya koyuyor. İnsan 
sağlığı konusuna gelindiğinde ise araştırmacılarınbüyükbir kısmı ettüketiminin kalp ve damar hastalıklarına neden olduğunu belirtiyor. 
İşin bir de ekonomik tarafı var. Tüm bunlar konuşulurken bir grup araştırmacı çözüm önerisi 
niteliğinde yepyeni bir araştırma sorusu ile karşımıza çıkıyor: Vegan bir dünya neleri değiştirir? 

Oxford Üniversitesi Çevre Sürdürülebilirli- 
$i Programı'ndan Dr. Marco Springmann'in önderliğinde yürütülen bir araştırma bu sorunun 


VEJETARYENLİK TARİHİ 
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M.Ö.500 M.Ö.340 M.Ö.250 M.S.464 
Mauryan İmparatorlu- 


Yunan filozof Pisagor 


öğretilerinde et tüketimin- ğu'nun kurucusu Chand- hoka Budizm'i kabul etti ve vejetaryen Xiao Yan ölüle- 

den kaçınmanın ruh ve be- Maurya et tüketiminden sonrasında Budist vejetar- rinruhunu kutsamak için 
den için en iyi beslenme kaçınan Cainizm dinini ka- yenliğin dünyaya yayılma- hayvanların kurban edilşekli olduğuna yer verdi. bul etti. sına katkıda bulundu. 
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cevabını arıyor. Görüştüğümüz ve dünya üzerinde görüşleri önemsenen birçok önemli araştırmacının araştırması, vegan bir dünyanın iklim, ekonomi, insan sağlığı ve insan mutluluğu 
üzerinde ne gibi etkileri olabileceği hakkında 
çıkarımlarda bulunuyor. Küçük bir ipucu verelim: Vegan bir dünya, insanlık için pek çok açıdan olumlu. 

Şimdi gelin, beş soru eşliğinde et tüketilmeyen bir dünya kurgusu dâhilinde nelerin değişeceğine daha yakından bakalım. 


Etisofralardan kaldırmak iklimi değiştirmeye yeter mi? 
Et, süt ve yumurtanın besin olarak tüketilmediği, hayvan çiftliklerinin bulunmadığı bir dünyada ortaya çıkması beklenebilecekilk değişim 
iklim üzerinde. Hali hazırda hayvan çiftlikleri, 
dünyadaki sera gazı salınımının üçte birine sebep oluyor. Bu oran, dünyayı en çok tahrip ettigidüşünülen taşımacılık sektöründen bile fazla! Bir diğer deyişle; dört kişilik bir aile, akşam 
yemeğinde et yediğinde en azından iki otomobilin ürettiği kadar sera gazının atmosfere salınımına neden oluyor. Aynı soruyu şimdi tekrar 
soruyoruz: Dünyada herkes vegan olsa bu rakamlar nasıl olurdu? 

Hayvan çiftliklerin ortadan kalktığı,tüm dünyanın vegan olduğu bir senaryoda sera gazı salınımının 9670 oranında azalacağı tahmin ediliyor. 
Ya vejetaryen bir dünyada... Cevap 9063 daha 
az zehirli gaz salınımı... Tüm insanlığın Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan Önerilen 
Besin Tüketim Yönergesi'ne uyduğunu düşün- 


Mauryan İmparatoru As- 


Çin İmparatoru Budist- 


mesini yasakladı. 


i VEJETARYENLİK VE ETİĞİ 
İlk insanlardan bu yana varlığını sürdürdüğü düşünülen vejetaryenlik, ilk 
defa M.Ö. 500'lü yıllarda Pisagor tarafından yazılan kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Vejetaryenliğin resmen 
bir yaşam biçimi olarak kabul ediliş 
tarihi ise 1842. Antik Yunan ve Antik 
Hint gibi uygarlıklardan beri varlığını sürdürdüğü düşünülen veganlığın 
bir yaşam biçimi olarak kabul edilişi 
ise 1944 yılında Donald Watson'ın ilk 
defa 'vegan' terimini kullanması sonrası olmuş. Veganlık, üst düzey vejetaryenlik olarak da kabul ediliyor. 
Vejetaryen yaşam biçimi sadece bir beslenme şekli gibi görünse de akımın ortaya çıkmasına yol 
açan düşünce yapısı sağlıklı beslenme isteğinden çok daha farklı. Vejetaryenlik ve veganlık hayvan hakları çerçevesinde doğmuş birer yaşam 
biçimi. İki akım da hayvanların besin 
elde etmek üzere insanlar tarafından 
sömürülmesine karşı. Bu vejetaryenlikte hayvan bedenlerinin insanlara 
besin olmasına karşı olmakla sınırlı 
iken veganlıkta ise hayvan eti tüketmeyi reddetmenin yanı sıra hayvanlardan elde edilen diğer ürünlerin de 
tüketimine karşı olmayı gerektiriyor. 
Daha basit bir şekilde anlatırsak; vejetaryenler sadece et yemezken veganlar etin yanı sıra süt, yumurta gibi hayvansal ürünleri de tüketmiyor. 
Hayvan sömürüsü ile üretilen deri ve 
kürk gibi ürünleri de kullanmıyor. Veganlık bu nedenle çoğu hayvan hakları savunucusunun da yaşam biçimi 
niteliğinde. 


M.S.676 
Japon hükümdarı Ten- 


mu Budizm'i resmi din olarak kabul etti ve ülkede balık da dâhil olmak üzere et 


tüketimini yasakladı. 


DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN 
YETİŞKİNLER İÇİN ÖNERDİĞİ 
BESLENME YÖNERGESİ 

Dünya Sağlık Örgütü açıkladığı 
beslenme yönergesinde 
yetişkinlerin sağlıklı beslenmesi için 
günlük olarak aşağıdaki yiyecekleri 
tüketmesi gerektiğini belirtti. 


»* Meyve, sebze, baklagiller, 
yemişler ve işlenmemiş tahıllar. 


» Günlük, en az beş porsiyon 
(400gr) meyve ve sebze (Nişasta 
içeren patates, havuç, enginar gibi 
bitkiler dâhil değil.) 


» 10'dan daha az şeker (5Ogr) 


* 0930'dan daha az yağ. Kırmızı 

et, tereyağı, palm yağı ve Hindistan 
cevizi gibi doymuş yağ asidi 
barındıran yiyecekler yerine balık, 
avakado, kuruyemiş, çekirdek, 
kanola ve zeytinyağı gibi doymamış 
yağ asidi içeren yiyecekler tercih 
edilmeli. Abur cubur, dondurulmuş 
pizza, kızartılmış yiyecekler 

ve margarin gibi yiyeceklerde 
bulunan işlenmiş yağların 

sağlıklı beslenmenin bir parçası 
olamayacağı unutulmamalı. 


» Günlük, 5gr'dan daha az tuz. 


düğümüzde ise sera gazı salınımı 9629 oranında azalacağı tahmin ediliyor. 

Eti sofralardan kaldırmanın iklim ile birliktetoprak ve toprak kullanımında da değişikliklere yol açacağı öngörülüyor. Hatta bu konuda 
yapılmış birçok araştırma var. Helsinki Üniversitesi Besin Ekonomisi Bölümü'nden Profesör 
Bodo Steiner, bu noktada asıl dikkat edilmesi 
gerekenin hayvan çiftlikleri ve otlakların yeniden değerlendirilmesi süreci olduğunun altını 
çiziyor. Şu anda dünyadaki beş milyar hektar 
tarım arazisinin 9068 gibi büyük bir kısmı hayvancılık için geçici otlak ve yem üretim arazisi 
olarak kullanılıyor. 

Hayvancılık sektörünün ortadan kalktığı 
bir senaryoda bu arazinin en az 9680'inin yeniden ağaçlandırılması ve çayırlara dönüştürülmesine imkân tanınmış oluyor. Ağaçlandırma sonucu artacak orman arazilerinin de 
hava kirliliğini azaltmanın yanı sıra erozyo- 
nun azalmasını da sağlayabileceği öngörülüyor. Geri kalan 9620'lik arazi ise et tüketiminin 
ortadan kalkması ile oluşan besin ihtiyacını karşılayacak besin üretimi için yeterli görülüyor. 


Et tüketiminden kaçınmanın insan 
sağlığına ne gibi bir etkisi olacak? 

İnsanlığın bir anda vegan beslenme tarzına geçişinin etkilerinin gözlemlenebileceği alanlardan 
bir diğeri de yine kendi bedeni. Et ürünlerinin 
insan sağlığı üzerindeki etkileri uzun yıllardır 
tartışılan bir konu. Oxford Üniversitesi Çevre 
Sürdürülebilirliği Programı'ndan Dr. Marco 
Springmann etin insan sağlığına zararlı oldugunu savunan araştırmacılardan. Tasarladığı 
bilgisayar modelleme sistemi ile yaptığı hesaplamalaradayanarak 2050 yılına kadar tüm dünyanın vegan olduğu takdirde küresel ölüm oranının 966 ila 9610 arasında azalacağını belirtiyor. 
Olası bir etsiz dünya kurgusunda ölüm oranlarının düşeceğini söyledik. Peki detaylar? Ölüm 
oranında yaşanacağı düşünülen düşüşün arkasındaki neden özellikle kırmızı et tüketiminin 
ortadan kalkmasının yanı sıra, meyve ve sebze 
tüketiminin artacak olması. Springmann tasarladığı model ile vejetaryen bir dünyanın yılda 
yedi milyon, vegan bir dünyanın ise yılda sekiz 
milyon kişinin ölümünün önüne geçebileceğini 
ortaya koyuyor. Etsiz bir dünyanın aynı zamanda 
kanser,kalp rahatsızlığı, obezite ve kronik hastalıklarda azalmayı da beraberinde getirmesi 
bekleniyor. Bu bağlamda çoğu kişi ettüketerek 
aldığı protein, vitamin ve mineralleri nasıl ala- 


caklarını merak ediyor. Cevap ise aslında çok 
basit: Etile alınan protein, vitamin ve minerallerin tam olarak karşılığı doğadaki sebze, meyve ve baklagillerde bulunuyor. Tek sorun BIZ 
vitamine gelindiğinde ortaya çıkıyor. Onun da 
vitamin hapı, aşı yada dilaltı hapı şeklinde alınması mümkün. 


Hayvancılığın ortadan kalkması ekonomiyi çökertip, işsizliği arttırır mı? 
Dünyanın vegan beslenme tarzına geçmesinin 
etkileyeceği bir diğer unsur da ekonomi. Hayvancılığın dünya ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturduğu göz önünde bulundurulursa 
ortadan kalkmasının büyük değişimlere yol açacağı ön görülebilir. Bu konuda uzmanların hem 
olumlu hem de olumsuz görüşleri var. Edinburgh Üniversitesi Sosyoekonomik Sistemler Bölümü'nden Dr. Peter Alexander böyle bir akım 
olması durumunda hayvancılık sektörü çalışanlarının tarım sektörüne geçişinin sağlanabileceğini ve böylece oluşacak boşluğun doldurulacağını savunuyor. Cambridge Üniversitesi 
Zooloji Bölümü'nden Dr. Ben Phalan ise şu gerçeğe dikkat çekiyor: Dünya'nın üçte biri kurak 
ya da yarı kurak bölgelerden oluşuyor ve sadece hayvancılığa uygun bölgeler. Bu da veganlığa geçiş sırasında bu bölgelerde yaşayan kişiler 
için zorunlu göç anlamına geliyor. Yaşanabilecek zorunlu göçlerin ise işsizliği de beraberinde getireceği Phalan'ın vurgulanması gerektigini düşündüğü öngörülerden. 

Hayvansal ürün tüketiminin uzun vadede 
insana zarar verdiği son zamanlarda oldukça 
vurgulanıyor. Sağlıkta meydana gelen bu değişimler sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Springmann modelinde dünyanın vegan beslenme şekline geçmesi halinde yıllık 1 
milyar 636 milyon dolar daha az sağlık harcaması yapılacağını belirtiyor. Bu rakam vejetaryen bir dünyada ise 1 milyar 483 milyon dolara 
çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergeleri- 
ne uyulduğunda ise 968 milyon dolar tasarruf 
edilmesi kurgular dâhilinde. 


Hayvansal proteinler ortadan kalktığında herkes eşit miktarda proteinalabilecek mi? 
Olası bir kurguda göz önüne alınması gereken 
diğer bir önemli nokta da; kurgunun doğuracağı 
toplumsal sorunlar. Diğer bir deyişle, akım sonucu toplumsal olarak doğabilecek eşitsizlik. 
Helsinki Üniversitesi Besin Ekonomisi Bölü- 


1300 1460 1502 1781 1828 
Floransa'da Rönesans'ın Rönesans'ın önde gelen Avrupa'dan Hindistan'a Hindistan'da Hindu- Ünlü Rus düşünür ve ve- 


başlaması ile Pisagor yazı- isimlerinden biri olan L. Da giden gemiler yerlileri kö- izm dininin öncülerinden jetaryen Leo Tolstoy yazdıları keşfedildi. Vejetaryen- Vinci, vejetaryenliğin Av- le olarak kendi toprakları- Ghanshyam Pande veje- ğı yazılar ile birçok kişinin 
liğin İtalya'ya ve Avrupa'ya rupa genelinde de duyul- na sürükledi. Vejetaryen- taryenliğin yayılmasında vejetaryen olma sürecine 


yayılması başladı. masına yardımcı oldu. lik geriledi. önemli rol oynadı. katkıda bulundu. 
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VEJETARYENLİĞİN TÜRLERİ 

1) Pesketaryenlik: Bu tür 
beslenmeyi seçen vejetaryenler 
kırmızı et ve tavuk eti tüketmez fakat 
deniz ürünleri, süt, süt ürünleri ve 
yumurta tüketir. 


2) Semi-Vejetaryenler: Kırmızı et 
tüketmeyen vejetaryenler olarak da 
adlandırılan bu vejetaryenler süt, 
süt ürünleri, yumurta, tavuk ve deniz 
ürünlerini tüketebilir. 


3) Lakto-Vejetaryenler: Laktovejetaryenler kırmızı et, tavuk eti 

ya da balıketi tüketmez. Yaşamı 
sona erdirme kaygısı ile yumurta 
tüketiminden de kaçınırlar. Lakin süt 
ve süt ürünlerini tüketirler. 


4) Ovo Vejetaryenler: Bu tür 
beslenen vejetaryenler kırmızı 

et, tavuk eti, balık, süt ve süt 
ürünlerinin tüketmez. Fakat yumurta 
yiyebilirler. 


5) Lakto-ovo Vejetaryenler: Laktoovo vejetaryenler kırmızı et, tavuk 
eti ve balık tüketiminden kaçınıp süt, 
süt ürünleri ve yumurta yiyebilir. 


6) Pollo Vejetaryenler: Bu grup 
vejetaryenler, yalnızca kanatlı kümes 
hayvanlarını tüketir. Kırmızı et, balık, 
süt ve süt ürünlerini tüketmezler. 


7) Veganlar: Veganlık da aslında 
vejetaryenliğin bir alt kategorisir. 
Hayvan eti ve hayvan ürünlerinin 
tüketilmediği yaşam biçiminde 
ayrıca hayvan sömürüsü ile elde 
edilen giysiler, eşyalar ya da 
hayvanlar üzerinde test edildiği 
bilinen ilaç ve kozmetik ürünleri 
kullanılmaz. 


ge — 


VEJETARYENLİK TARİHİ 
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1922 
Gucerat, kendini vejetaryen olarak tanımlayan ilk 
eyalet oldu. 


1842 
Et tüketmeyen kişi anlamına sahip 'vejetaryen' 
sözcüğü sözlüğe girdi. 
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mü'nden Profesör Bodo Steiner vegan bir dünya 
konseptinin gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki uçurumu daha da arttıracağını savunuyor. Şu anda değerli olan hayvansal 
proteinin gelişmiş ülkeler tarafından daha fazlatüketildiğini göz önüne alırsak olası bir vegan 
dünya senaryosunda bitkisel proteine ulaşımın 
da öncelikli olarak gelişmiş ülkelere sunulacağı ön görülebilir. Ve gelişmekte olan ülkelerde 
protein yoksunu beslenme biçimleriiledaha da 
kötüsü yetersiz beslenmeyi beraberinde getireceği düşünülüyor. Peki, herkes bu durumdan 
memnun olacak mı? Vegan bir dünya konseptinin insan mutluluğuna etkisi ise tamamıyla 
ayrı bir tartışma konusu. Daha sağlıklı beslenmenin beraberinde mutluluğu getireceği düşünülse de azalan besin çeşitliliğine bağlı olarak 
insanların kendilerini daha mutsuz hissedecegide olası senaryolar arasında. Sonuç olarak dahafazla çeşitlilik daha fazla mutluluğu da beraberinde getirebilir. 


Vegan bir dünya gerçekten mümkün mü? 
Gelelim en önemli sorunun cevabına... Çoğu 
araştırmacının savunduğu üzere vegan beslenme biçimine ya da en azından daha az etin tüketildiği bir beslenme şekline geçiş bir gecede 
gerçekleşebilecek bir olgu değil. Fakat zaman 


1869 1871 
Cainizm, Hinduizm ve İngiltere'de yapılan 
Tolstoy'un düşüncelerin- nüfus sayımı; nüfusun 
den etkilenen Mahatma 31'inin vejetaryen oldu- 
Gandhi, vejetaryenliğin ğunu ortaya çıkardı. 
yayılmasını sağladı. 


Vegan burger / The Grassy Hopper 


içerisinde gerçekleşmesi imkânsız olan bir olgu 
dadeğil. Helsinki Üniversitesi Besin Ekonomisi 
Bölümü'nden Profesör Bodo Steiner, vegan beslenme biçiminin yaygınlaşması için devletlerin 
uygulayabileceği iki öneri sunuyor: Hayvansal 
protein vergisi ve et paketlerinin üzerinde bilinçlendirmeyi arttıracak karbon izi etiketleri. 
Oxford Üniversitesi Çevre Sürdürülebilirliği 
Programı'ndan Dr. Marco Springmann Springmann ise bunun hayvansal ürünlerin fiyatlarınınartırılması ve meyve- sebzenin daha uygun 
fiyata, dahataze raflara sunulması ile gerçekleşebileceğini savunuyor. Tüm bunları bir araya 
getirdiğimizde vegan bir dünyanın hayatımızı 
birçok alanda değiştirebileceği; daha doğrusu 
iyileştirebileceği olasılıklar arasında. Yapılan 
araştırmaların sonucuna göre; böyle bir dünya mümkün. 


DÜNYANIN 65'i VEJETARYEN 

Vejetaryen ve vegan dünya kurgusu mümkün 
mü, gerçekleşebilir mi ya da gerçekleşmesi imkânsız bir düş mü? Elbette bu konuya dair daha 
birçok soru sorabiliriz. Ancak gelin önce vejetaryen ve veganların dünyadaki durumuna bakalım. Rakam bazında konuşursak dünya üzerindeki veganların sayısı tam olarak bilinmese 
deşuanda 375 milyon kişinin vejetaryen olduğu 
tahmin ediliyor. Burakam yedi milyarlık dünya 


1944 
Donald Watson 'vegan' 
sözcüğünü türetti. 


nüfusunun 965'inin vejetaryen olduğu anlamına 
geliyor. İnternetin yaygınlaşması ile bilgiye ulaşımın kolaylaşması ve hayvan hakları konusundaartan bilinçlenme de bu rakamın gün geçtikçe yükselmesini sağlıyor. 

Vejetaryen nüfusun dünya üzerinde hızla artması, bu kişilere tanınan olanakların da çoğalmasını sağladı. Marketlerde vejetaryen beslenmeye uygun ürünler ve restoranlarda vejetaryen 
yemekler bulmak kolaylaştı. Bunların yanında 
sadece vegan yemekler sunan restoranların sayısıda hızlaarttı. Bu noktadadünyadaki destekçilerinin vegan yaşam biçimini daha kaliteli ve 
daha rahat yaşamasına olanak tanıyan birkaç 
mekândan bahsetmek gerek. 

Londra'da hizmet veren “The Gate isimli restoran zinciri dünyadaki en kaliteli vegan restoranlardan biri. 1989'dan beri vegan mutfağını 
müşterileri ile buluşturan restoran zinciri, geçenyıl bünyesine kattığı “The Gate Seymour Place' ile şube sayısını üçe çıkartmış. 28 yıllık bir 
geçmişe sahip olanrestoran zincirinin pazarlamamüdürü Jennifer Schmittlin, restoranın ilk 
açıldığı yıllar ile şu anı karşılaştırdığında hem 
İngiltere'de hem de restoranlarında çok şeyin 
değiştiğini söylüyor. Özellikle de hedef kitle konusunda... Mekân, çoğunlukla vejetaryen /ve- 
ganların uğrak noktası olarak görülse de sağlığını düşünen birçok et tüketicisini de ağırlıyor. 

Malta'ya vejetaryen yemek kültürünü getiren 
“The Grassy Hopper” ise, 2013 yılında mobil büfeolarak açılmış. Mekân, müşterilerinden beklediği ilgiyi bulduktan sonra 2014 yılında ikinci 
şubesini kafe konsepti ile açmış. Mekânın sahibi Yasmin de Giorgio, ilk açıldıklarında vejetaryenliğin ada için çok yeni bir konseptolduğunu 
fakatzamanla sadece veganların değil, ettüketen kişilerinde uğrak noktası haline geldiklerini belirtiyor. Giorgio, bu doğrultuda veganlığın 
yanı sıra vegan yiyeceklere olan ilginin de önümüzdeki yıllarda artacağını öngörüyor. 

1978 yılında açılan Paris'in ilk vejetaryen 
restoranı unvanını taşıyan “Le Grenier de Notre-Dame'dan da bahsetmeden olmaz. Açıldığı 
günden beri aynı şefile çalışan restoranın menüsünde deniz ürünleri ve süt içeren yemek ve 
tatlılar da bulunuyor. Restoran, vejetaryen olsun olmasın pek çok Fransız ve şehre gelen turistin ilgisini çekiyor. Zira mekân, lezzetli tatları sağlıklı çözümler ile birleştirmiş. 

Sadece bu üç restoranın zaman içerisinde 
değişen hedef kitlesine bakarak bile şunu söyleyebiliriz: Dünya genelindeki vegan ve vegan 


yiyecek tüketenlerin sayısı artıyor. Vegan menü sunan mekânların sayısı da aynı doğrultuda 
hızlaartıyor. Peki ya, Türkiye'deki durum nasıl? 
Ülkemizde yaşayan veganlar yemek konusunda 
günlük hayatlarında zorluk çekiyor mu? Bu konuda çeşitli görüşler var. Kimisi çok zorlandığınısöylüyor kimisi ise Türkiye'de vegan olmanın 
diğer ülkelere oranla çok daha kolay olduğunu. 

Veganlık hakkında yayımlanan ilk Türkçe 
kitap olan “Veganizm: Ahlakı, Siyaseti ve Mücadelesi'nin yazarlarından Zülal Kalkandelen, 
Türkiye'de vejetaryen /veganların yiyecek bulamadığı görüşüne tamamen karşı olanlardan. 
2Oyıldır vegan olan gazeteci ve müzik eleştirmeni Kalkandelen, Türk mutfağında sebzeli yemekalternatiflerinin bolluğundan bahsedip bir 
esnaflokantası menüsünde bile hayvansal ürün 
barındırmayan zeytinyağlı yemek bulunabileceğini anlatıyor. Kalkandelen, İstanbul'da birçok vegan restoranın bulunduğunu da belirtiyor. 
Bugün sadece vegan ürünler satan marketlerin 
yanı sıra, zincir marketlerde de vegan ürünlerin satıldığını söylüyor. 

Vejetaryenlik ve veganlık deneyimlerini dinlediğimiz; altı aydır vegan olan Çağlar Çetin (31, 
Araştırma Görevlisi), üç yıldır vegan olan Göz- 
de Düzer (35, Müzisyen) ve dört yılı aşkın süredir pesketeryan olan Batı Gider (37, Dansçı) 
Türkiye'de vegan olmanın epey zorlayıcı bir yaşam biçimi olduğunu savunuyor. Onlara göre, 
restoranlarda vejetaryen /vegan yemekler bulmak, marketlerde vegan ürünlerle karşılaşmak 
eskiye oranla daha kolay olsa da diğer ülkelere oranla Türkiye, vegan bir kişinin yaşaması 
için gerekli koşulları tam anlamı ile sunmuyor. 

Ülkemizde yaşayan vejetaryenlerin bir konuda ortak görüşleri de var: Yakın zamanda pek 
olası görülmese de vejetaryen bir dünya geleceği 
şekillendirecek bir akım. Kalkandelen, veganlığın hayvan haklarını koruyan bir yaşam biçimi 
yerine sadece bir beslenme şekli olarak görülmesini “veganlığın içinin boşaltılması” olarak görüyor ve vegan bir dünya oluşturmanın ancak 
veganlığın içinin boşaltılmasının önüne geçmek 
ilesağlanacağını savunuyor. Mezbahalarda hayvanlara yapılanın saf şiddet olduğunu belirten 
Kalkandelen, köleliğin de zamanında çok normal bir olaymış gibi görüldüğünü, hayvanlara 
yapılan eziyetlerin de kölelik gibi ortadan kalkması için herkesin elinden gelenin yapması gerektiğini belirtiyor. Kalkandelen Tolstoy'un şu 
sözü ile bitiyor sözlerini: “Mezbahalar olduğu 
sürece bu mücadele devam edecek.” H 


VEGANLARIN İSTANBUL'DA 
UĞRAMASI GEREKEN MEKANLAR 
1) Plus Kitchen (Nişantaşı) 

Çeşitli menüsü, günün her 

saatinde taze sunulan yemekleri 
velezzetli tarifleri ile Plus Kitchen 
vegan olsun olmasın pek çok kişinin 
uğrak noktası niteliğinde. 


2)Bi Nevi Deli (Etiler) 

Bitki bazlı yemekleri sevenleri 

ile buluşturan Bi Nevi Deli, birçok 
beslenme tarzında seçenekler 
sunan zengin bir menüye sahip. 


3) Mahatma Kafe (Kadıköy) 
Rasimpaşa'da yer alan Mahatma 
Kafe, sağlık ve lezzeti harmanlayan 
yemek çeşitlerini sıcak ve samimi bir 
mekân konsepti ile buluşturuyor. 


4) Pisiklet (Beşiktaş) 

Lezzetli yemekleri sadelik ile 
birleştiren mekân, vegan yemek 
tutkunlarının uğraması gereken 
Beşiktaş'ın göbeğinde gizli bir 
bahçe konumunda. 


5) Community Kitchen (Beyoğlu) 
Beyoğlu'ndaki mekân baklava, 
İskender, Cevabi köfte gibi Türk 
mutfağındaki lezzetleri vegan 
çözümler ile buluşturuyor. 
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1971 1980 1986 2006 2007 
ABD'de Frances Moore Sundarapor, et üretimi Kaliforniya'daki Huichin- Hindistan et yemeyi ya- Tayvan et yemeyi yasak- 
Lappe'in Küçük Bir Geze- ve tüketimini yasaklayan Chochenyo şehri, et satı- saklayan ikinci ülke oldu. layarak üçüncü vejetaryen 
genin Beslenmesi adlı kita- ilk ülke oldu. şı ve hayvan öldürülerek ülke olarak tarihe geçti. 
bının yayınlandı. Vejetar- et üretimini yasaklayan 
yenliğin kıtada tanındı. ABD'deki ilk bölge oldu. 
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“Karadayı'da kötülüklerin hamisi, kabadayı 
Necdet, 'Zenne'nin eşcinsel karakteri Ahmet ve 
son olarak 'Cesur ve Güzel'deki Korludağ'ların 
örselenmiş çocuğu Korhan... Bu yalnızca Erkan 
Avcı'nın hafızamıza kazınan son üç rolü. 
Oynanmayan; adeta yaşatılan karakterler... 
Erkan Avcı'da farklı bir şey var. Ruh kazandırdığı 
karakterlerde de. Neden onlara sırtımızı 
dönemiyoruz? 


Geçen ay, İstanbul'un yağmura teslim olacağı günün bir öncesindeyiz. Bulutlar tepemizde, deniz hırçın. Yağmazsa güzel bir gün olabilir. Shangri-La Bosphorus, Istanbul'dayız. Balkon kapıları sonuna 
kadar açık; içeride gri bir İstanbul havası... Beşiktaş- Kadıköy Vapur İskelesi'nin yanı başındaki; bugün artık mazide kalan, cebinde sadece çay ve simide yetecek kadar parası olan öğrencileri, sırtın- 
da İstanbul'un yükünü taşıyan yorgunları ve telaşsız gelip geçenleri 
ağırlayan; rahatsız taburelerinde tüm günü geçirebildiğiniz o eski, 
küçük çay bahçesi hakkında konuşuyoruz. Herkesin anlatacak bir 
şeyi var. Erkan Avcı o yıllarda, Diyarbakır'dan İstanbul'un yolunu 
tutan, hevesli, öğrenmeye aç ve bir an önce “yola çıkmak isteyen bir 
üniversiteliymiş. 

Günün sonunda başıma geleceklerden habersizim. Gerçek şu ki, 
Erkan Avcı, her gün karşılaşabileceğim kişilerden biri değil. Seçtiğiniz bir mekânda hemen çekime başlayabileceğiniz; uzattığınız her 
kıyafeti hemen üzerine geçirecek ve her köşe başında size poz verebilecek biri hiç değil. Önce onu ikna etmeniz gerekiyor. Ya da şöyle söyleyeyim: Seçtiğiniz kıyafetin iyi olması gerekiyor, çünkü kıyafetten anlıyor, bedenini tanıyor ve neyin nasıl taşınması gerektiğini 
biliyor. Ya da bir mekâna girdiğinde fotoğrafçının orada neler yaratabileceğini kestirebiliyor. Siz yarım saat düşünüp ortamı hazırlarken o saniyeler içerisinde küçük bir hareketle ittirdiği sandalye ile 
bana göre çekimin en güzel karesi için yeni bir fon yaratabiliyor. Röportaj diye başladığımız konuşma ise “Birbirine sonsuz uzaklıktaki iki noktanın ortası yoktur.” gibi cümlelerle devam edebiliyor. Işık 
saçan bu masmavi gözlerde, “En iyisini yapmalıyım.” bakışı var. Ancak belirtmeliyim; hayır dediği durumlarda da mesafeyi koruyor. Bir 
profesyonel olarak hayır dedikten beş dakika sonra, iyi insanlarda 
gördüğümüz bir tavırla herkesin gönlünü kazanabiliyor. Erkan Avcı, demli bir çay ve Diyarbakır'ın burma kadayıfı (Erkan Avcı'nın en 
sevdiği tatlı,) eşliğinde koyu bir sohbete dalmak isteyebileceğiniz biri. Halden anlıyor ve etrafıyla ilgili. Yanı başımızda bekleyen garsona dönüp “Saatlerdir konuşuyoruz. Kafanı şişirmedik değil mi?” diyebiliyor ya da bindiğimiz vapurda onu tanıdığını hatta onu severek 
izlediğini belli eden bir tebessümle kendisine bakan kişiye “Merhaba, nasılsınız?” diye sorabiliyor. 

Peki, bu genç adam nasıl oluyor da oynadığı her karaktere farklı bir ruh katabiliyor? Eşcinsel bir karaktere hayat verdikten sonra nasıl oluyor da sırtına geçirdiği bir ceketle bir kabadayıya bu kadar kolay dönüşebiliyor? Düşünüyorum: Ne Necdet'in Ahmet'le, Ne 
Ahmet'in Korhan'la alakası var. Hiçbir kültürel ortamda buluşturamayacağımız karakterler. 

Aslında her şey o kadar kolay olmamış. Erkan Avcı'nın setine adım 
attığı ilk dizi “Olmuş'la çalışmak yerine benim gibi inandıkları ancak tecrübeye ihtiyacı olan biriyle çalıştılar. Minnettarım,” dediği Pana Film'in yapımcılığını yaptığı “Ayrılık olur. İşin abecesini bu 
sette öğrenir. Zübeyir Şaşmaz ile hâlâ sıkı dostmuş. Sonra yolu “Gerçek bir okuldur,” dediği Osman Sınav'la çakışır. Üç yıl süren “Sakarya Fırat'ta pişmeye ve daha iyi bir oyuncu olmanın yollarını aramaya 
başlar. “Sakarya Fırat” gibi bir asker dizisinde oynarken ise oldukça cesur bir karar alır ve pek çok oyuncunun tereddüt edeceği ya da 
reddedeceği bir rolü oynamaya karar verir. “İlk eşcinsel töre cinayet? olarak kayıtlara geçen Ahmet Yıldız'ın yürek burkan hikâyesin- 
den hareketle yazılan “Zenne'de oynar. Hepimizi ağlatmadan önce 
role hazırlanırken önce kendisi ağlar. “Hep şuna inanırım: Başladığım role en uygun hale gelebilmek için ne yapabilirim. Ve bunun için 
nasıl bir çaba sarf edebilirim. Spor mu yapmam gerekiyor? Yaparım. 
Ahmet'i oynayabilmek için 10 kilo aldım. Benim fizik ölçülerimde 
biri için 10 kilo büyük bir değişiklik. Ama yine de Ahmet olabilmek 
için o kiloları aldım.” Avcı, role hazırlanırken Ahmet'in videolarını 
izlemiş. “Tabii ağladım,” diyor. “Çünkü bir halet-i ruhiyeye bürünüyorsunuz. Sorumluluğunuz var. Bir ruhu giyinmeye çalışıyorsunuz. 
Bunun için de bir etüt yapmak zorundasınız.” Zenne'nin çekildiği 2011 yılında, “Onur Haftasr büyük organizasyonlarla kutlanmıyor, 
her şey daha kısık sesle konuşuluyordu. Avcı, bu durum için “Evet, 
bir bilinmezle karşı karşıyaydık,” diyor. Avcı'ya “Peki tereddüt etmediniz mi?” diye soruyorum. “Ahmet gibi bir karakterin olması, onun 
yaşadıkları, senaryonun çok güzel olması, her şeyin çok insani bir 
noktadan anlatılması... Ben oraya baktığımda cinsiyet sahibi bir insan görmedim. Ben oraya baktığımda babası tarafından yedi kurşun- 
la öldürülmüş bir insan gördüm.” oluyor. “Zenne” hepimizi etkiledi. 
Bu topraklarda yaşanan bir acı, 49 salonda 110 bin seyirciyi bir araya topladı. Ahmet rolü, Avcı'ya “Altın Portakal getirdi. Ve diliyoruz 
kidevamı gelecek. 

Avcı'nın sinema kariyeri Raşit Çelikezer'in “Can'ıyla devam etti. 
Tolga Karaçelik'in “Gişe Memuru'nda ise onu kısa bir sahnede görebildik. Sonra şaşırtıcı bir şey oldu. Erkan Avcı, bir asker dizisinde üç 
sezon oynayıp bir sinema filminde eşcinsel bir karaktere hayat verdikten sonra, bir akşam kabadayı Necdet olarak evlerimize konuk 
oldu. Necdet, “Karadayı'nın kabadayısıydı; Kenan İmirzalıoğlu'nun 
hayat verdiği Mahir'in başına bin bir türlü kötülüğü saran; herkesin 
hayatını karartan kişiydi. Kötüydü, vuruyordu, kırıyordu ama seviyordu da. Bir kişinin boğazını keserken ona merhamet edip affedebiliyordu ya da ona sırtını dönen kardeşinin arkasından gözyaşı dökebiliyordu. Hep kazanmayıp, arada kaybediyordu. Salt kötü değildi. 
Kötüyle iyinin iç içe geçmiş haliydi. Yani hayat gibiydi. Onu her haliyle görebiliyorduk. Belki de bu yüzden bu kadar gerçekti. Erkan 
Avcı, “Necdet çok güzel yazılmış bir karakterdi.” diyor. Ona göre bazı karakterlerin başarısı, yazar, yönetmen ve oyuncunun sacın üç 
sağlam ayağı olarak bir araya gelmesinde yatıyor. Necdet belki de bu 
yüzden bu kadar gerçekti. 

“Bir karakter oyuncusu olmak gibi bir muradım var,” diyor Erkan Avcı. Bu yüzden oynadığı hiçbir rolün birbirine benzemesini istemiyor. Senaryo okurken ince eleyip sık dokuyormuş. Ancak başlığa çıkardığım şu ifade onun asıl mahareti: Her seferinde başladığı 
noktaya dönebilmek. Ve her seferinde aynı heyecanı duymak. “Her 
başladığınız işte kendinizi sıfırlıyorsunuz aslında. Çok sevdiğim bir 
aşk tanımı vardır: Aşk tecrübe ettikçe biriken cahilliktir, diye. Oyunculuk da biraz öyle. Tecrübe ettikçe cahilleşiyorsun, çünkü sıfırlanmalı ve en başadönmelisin. Aynı bilinmezlik noktasından başlaman 
ve doğrularını, yanlışlarını tekrar kontrol etmen gerekiyor. Bana kalırsa oyunculukta kat ettiğin mesafe, seni daha ileriye götürmekten 
ziyade daha doğru bir başlama noktasına götürüyor. Gelen her karakterle birlikte doğru bir yol kat ettiysen daha doğru bir başlama 
noktasından başlayabiliyorsun.” 
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Erkan Avcı ile yaptığımız konuşmanın bazı başlıkları var. Yol, tasavvuf, kimlikler ve hayat bunlardan birkaçı. Bu kelimeler Avcı'nın 
özellikle son beş yılına ışık tutmuş. Bir şeyleri kişiselleştirmek taraftarı değil. Bazı durumların kişinin kimliğinden bağımsız olduğunu 
düşünüyor. Durumun kendisinden memnun olmadığında bunu ifade edip durumun kaynağı olan kişiyle arasındaki iletişimi tekrar yumuşatabiliyor. Bütün gün suratını asmıyor. “Çünkü,” diyor, “Kimliksiz davranmaya çalışıyorum. Beni tanımlayan şey, oyunculuk değil. 
Ben oğulum, ağabeyim, kardeşim, amcayım, insanım, dostum, sevgiliyim ve de bireyim. Beni tanımlayan bir sürü kimliğim var. Ve doğal 
olarak her kimlik insana bir davranış biçimi kazandırıyor. Baba olduğunuz gibi kardeş olamazsınız, kardeş olduğunuz gibi de oyuncu 
olamazsınız. Oyuncu olduğunuz gibi de sevgili olamazsınız. Bir kimliğe saplanıp kalırsanız kendi hayatınız çok zorlaşır.” 

Koca bir günü birlikte geçirdiğimiz, daha sonra aynı vapura yetişmek için koştuğumuz, yanımızdan geçenlerin selamını alan bu adam 
kibirli biri değil. En azından benim tüm gün gördüğüm Erkan Avcıdeğildi. Hemen her konuya olgunlukla yaklaşabiliyor. Konuşmaları tutarlı. Mesela bizimki gibi “köşeli bir toplumu bile yumuşatacak cümleleri var. Zamanında hemen herkesin dilinde olan bir konu 
için, “Hadi çıkar balığı ağaca da bak bakalım ne kadar zeki,” diyebiliyor. Yada “Lütfen kendinin de saçmaladığı zamanları hatırla. Benim 
o kadar çok var ki, sadece kameralar çekmedi. Eğri oturup doğru konuşalım,” diyor. Veya şöyle devam ediyor: “Çok kötü bir sahne mesela. Tamam da Marlon Brando'nun da her oynadığı sahne muhteşem 
değil. Annenin yaptığı her yemek de çok güzel değildi. Bütün sevgililerini de çok sevmedin. Hayat biraz böyle bir şey.” 

Bu anlayışlı ve ılımlı ruh hali Erkan Avcı'nın karakterinin şifreleri. 
Yeri geliyor bana Çehov'dan bir pasaj anlatıyor yeri geliyor İzafiyet 
Teorisi'nden bahsediyor ya da annesiyle babasının ve özellikle son 
yıllarda kendisinin de gönül verdiği tasavvuf öğretisiyle hayata dair cümleler kuruyor. Paslarını alabiliyorsanız derin bir sohbete dalabiliyorsunuz. Pası aldığınızda tek gözünü kırpıp kafasını hafıf yana 
eğerek “Anlaştık.” der gibi gülümsüyor. 
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Erkan Avcı, bugün ekranların iyi karakter oyuncularından biri. Ve 
anlattıklarına bakılırsa bunu hayatının ilk dönemecine Diyarbakır 
yıllarına borçlu. Hikayesi, Diyarbakır'ın orta sınıf, bol kardeşli bir ailesinde başlıyor. Ailenin altı çocuğundan biri. Ve daha da önemlisi 
Avcı soyadını devam ettireceği düşünülen ilk erkek çocuk. Doğduğu 
yıl, kurbanlar kesilir. Avcı, el bebek gül bebek büyütülür. Hep haylaz bir çocuk olur. Ancak evdeki konuşmalara hiç kulak tıkamaz. Babası tasavvuf hakkında okurken, annesi ona güzel bir öğüt verirken 
hep dinler. Günün birinde kapısından girdiği, “Kebikeç isimli kafeise onu kendisini bekleyen yeni bir hayata hazırlar. 12 bin kitaplık 
bir kütüphanesi olan, kültür, sanat ve felsefe tartışmalarının yapıldığı bu kafe, 1990'ların başında tüm Diyarbakırlılar için çöldeki bir vaha gibidir. İlk gençlik yılları, bu kafenin kültürel ortamıyla birlikte 
şekillenir. Esirgeyen Gökyüzü'nden Dava'ya kadar pek çok güzel kitabı bu yıllarda okur. 

Aynı yıllar, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun da altın yıllarıdır. 
Doluluk oranı 9698 olan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun oyuncuları arasında kimler yoktur ki... O yıllarda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Işıl Kasapoğlu yönetmen, Bülent Emin Yarar ya da Erdal 
Beşikçioğlu da aynı sahnede oyuncudur. 

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun yolunu ezberleyenlerden biri de 
Erkan Avcı olur. Kebikeç'e gidip kitap okumak ve sohbetleri dinlemek dışında yaptığı şeylerden biri de tiyatroda aynı oyunları defalarcaizlemektir. Orhan Asena'nın yönettiği “Korku”, Işıl Kasapoğlu'nun 
yönettiği “On İkinci Gece, Erkan Avcı'nın belki en az 15 defa seyrettiği oyunlar olur. Erkan Avcı, lisedeki tiyatro hocası ünlü oyuncu Nazan Kesal olsa da tiyatroya dair hissettiklerini adlandıramaz. O yıllar için “Sadece gidiyordum.” diyor Avcı. Ama bir gün bambaşka bir 


“Başladığım role en uygun hale 
gelebilmek için ne yapabilirim? Ve 
bunun için nasıl bir çaba sarf 
edebilirim? Spor mu yapmam 
gerekiyor? Yaparım. Ahmet'i 
oynayabilmek için 10 kilo aldım. Benim 
fizik ölçülerimde biri için 10 kilo major 
bir değişiklik. Ama yine de Ahmet 
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şey olur. Yine “Korku'yu seyreder. Bu sefer sahneye çıkıp oyunculara çiçek vermeyi aklına koyar. Sahneye çıkar, çiçeği verir ve sahnede, 
baktığı yerden 400 seyirci görür. Beyninden vurulmuşa döner. Avcr'yı “Peki bu ilk sahne tozu yutma deneyimi mi?” diye soruyorum. 
Cevabı, “Belki de,” oluyor. Yine bir gün bir oyunu izlemeye gittiğin- 
de daha sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun müdürü olacak olan 
Nermin Uğur izlediği oyun için ona “Sen bu oyunu kaç defa izledin?” diye sorar. “16,” yanıtını alınca ise “Bu kadar çok seviyorsan gel 
burada figürasyon yap.” der ve Avcı'nın tiyatro macerası başlar. 

Avcı'ya “Bu sizin çıkış noktanız mı? diye soruyorum. Ve Avcı ile 
sohbetimiz boyunca etrafında dolaştığımız yol kavramından tekrar 
bahsediyoruz. Avcı, bir çıkış noktası ile başlamadığını, kararlar ile 
değil de yolun onu götürdüğü yere gittiğini anlatıyor. Erkan Avcr'nın 
ilkrolü Semih Sergen'in yönettiği “Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası'nda, “mızrak tutan adam” rolü olur. Bir süre figüranlık yapmaya 
devam eder ve kazandığı paralarla Ankara'nın yolunu tutup Ankara 
Sanat Tiyatrosu'nda yeni oyunlar izler. Artık yolun onu götüreceği 
yer hakkında fikirleri vardır. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı iki kez kazanır. Birincisinde liseden mezun olamadığı için 
okula başlayamaz. İkincisinde ise uzaktaki İstanbul hayalleri için 
okulu bırakır. Ve bir arkadaşının çok övdüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümü'nü kazanarak İstanbul'da yeni bir hayata başlar. 

Avcı, Mimar Sinan'a ikinci sınıftan başlar. Okulun tarihinde bunu gerçekleştiren iki öğrenciden biri olduğunu söylüyor. Çalışır, çabalar ve Diyarbakır şivesinden dolayı başlarda zorlansa da Türkçe'yi 
artık daha güzel konuşmaya başlar. Bol bol oyun izler ve sahneden 
hiç inmez. Günün birinde okulun sahnesinde onu izleyen biri yanına yaklaşır ve “Paraya ihtiyacın var mı?” diye sorar. Bu kişiye “Hangi öğrencinin yok ki,” der para sıkıntısı olmamasına rağmen. Bu kişi ona destek olmak için öğrenciliği boyunca harcını ödeyecek olan 
Okan Bayülgen'dir. Okuldan sonra Kenter Tiyatrosu dönemi başlar. 
Onu ise yüksek reytingli diziler takip eder. 

Erkan Avcı, hayatının birinci döneminin Diyarbakır yılları oldugunu söylüyor. Bu yıllara çok şey borçlu olduğunu düşünüyor. Özellikle son yıllarda kökleriyle olan 
bağını sağlamlaştırmış. Yirmili 
yaşlarının başında geldiği İstanbul da onun için iki dönemden 
oluşuyor. İstanbul'u anlamak ve 
anladığını yaşamaya başlamak. 
(Avcı'nın felsefeyi sevdiğini söylemiş miydim?) Avcr'ya “Anladığını yaşamaya başladıktan sonra 
hayat kolaylaşıyor mu?” diye soruyorum. Ona göne bu dönemden sonra sorumluluk artıyor. 
Ancak özellikle son beş yıldır tasavvufile ilgilenmeye başladıktan sonra hayatında yeni bir evreye geçmiş. Bu sürecin nasıl 
başladığını soruyorum. Meselaçok mutsuz hissettiği bir dönemin sonunda mı başlamış her 
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şey? “Mutsuzluktan çok mutsuz olan biri değilim, mutsuzluğun da 
hayata dair olduğunu bilen biriyim.” diyor Avcı. Ona göre ararken, 
sorarken, nereden gelip nereye gittiğini düşünürken yol onu buraya getirmiş. (Yine “yol'dayız.) “Nereye gittiğini bilirsen hayatında- 

ki her şey ona uygun olmaya başlıyor.” Avcı, son yıllarda bazı özelliklerini de törpülemiş. Eskiden daha huysuz ve agresifken artık daha 
ılımlı biri haline dönüşmüş. (Bence huysuz değil!) Erkan Avcr'ya soruyorum: “40'larınıza yaklaşıyorsunuz. Hayattan neler öğrendiniz?” 
Avcı, kafasını eğip gülümsemeden ve göz kırpmadan önce şu cümleyi kuruyor: “Dervişe sormuşlar: “40 yaşına geldin, ne öğrendin”'diye. 
O da demiş ki, “Haddimi.” 

Bulutlar dağılmadı, ama yağmur da yağmadı. Erkan Avcr'ya sohbetin başında, “Siz şanslı birisiniz galiba...” dediğimde, “Evet, galiba...” demişti. Bence gerçekten şanslı biri. Bu güzel sohbeti bitireceğim. Ama önce Avcı hakkında birkaç küçük sırrı paylaşma vakti. 
Avcı, iflah olmaz bir günlük yazarı. 1988 yılından beri günlük tutuyormuş. Yazıyla hemhal olunca bu uğraşı günlükler dışına da taşmış. 
Düz yazılar ve bilinç akışı tekniğiyle yazdığı metinler de yazma uğraşısına dâhil olmuş. Yazdığı bir de senaryo var. Bir ihanet hikâyesi... 
Metnin kilit cümlesi şu: “Bir gün başım dönmeye başladı. Duracak 
sandım, durmadı.” Bir çeşit döngü hikâyesi... Şu sıralar senaryonun 
finali hakkında düşünüyormuş. Hayali senaryosunu film yapmak ve 
düz yazılarını kitaplaştırmak. 

Birazdan herkes kendi “yoluna gidecek. Erkan Avcı'nın yolunu 
kestirebiliyorum. Belki şu sıralar okuduğu senaryolardan biri içine işleyecek ve Avcı, kolayca tekrar başladığı noktaya geri dönecek. 
Belki de, senaryosunun finalini yazıp bambaşka bir yola çıkacak. R 

“Bana kalırsa oyunculukta kat ettiğin 
mesafe, seni daha ileriye götürmekten 
ziyade daha doğru bir başlama noktasına 
götürüyor. Gelen her karakterle birlikte 
doğru bir yol kat ettiysen daha doğru bir 


başlama noktasından başlayabiliyorsun.” 
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Tolga Pamir'le görüşmeden önce bir denizciyle sohbet 
etmiş, tavsiye ettiği makaleleri okumuştum. Ama beni Pamir'le görüşmeye hazırlayan şey, yine doğanın kendisi oldu. O gün İstanbul son 32 
yılın en yoğun yağışını aldı. Dizlerime kadar gelen vahşi sulardan zorlukla geçtim, yolda bir türlü ilerleyemedim, bir türlü kuruyamadım. Bu 
koşullarda röportajın ertelenebileceğini umuyordum. Ama karşımdaki 
doğanın en çetin şartlarını görmüş profesyonel bir sporcuydu, yani “iptal elbette söz konusu olmayacaktı. Ben Kalamış Yelken Kulübü'nün 
kafeteryasında titreyerek otururken Tolga Pamir geldi; hiçbir şey olmamışçasına rahattı. Bense onun anlatacağı zorlu şartları anlamaya artık hazırdım. 

Tolga Pamir, dünyanın en büyük 100 açık solo deniz yarışçısından 
biri; hatta 37'si. Mini-Transat, The Solitaire du Figaro gibi yarışlara defalarca katılmış biri, bir yarışta kayaya çarpıp ölümden döndü; onu 
Fransız Hava Kuvvetleri kurtardı, bir diğerinde dev bir şilebe çarptı, 
ucuz kurtuldu. Şu haliyle bile bunları yapan ilk Türk, ama o iddiasını 
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artırıp 2020'de Vendge Globe'a katılmaya hazırlanıyor. Yani kazananların sayısının ona göre “dünyanın yörüngesinden çıkmış astronot sayısının üçte bir? kadar olduğu, dünyanın en tehlikeli yelken yarışına. Ben 
de onunla denizleri, yelkenciliği ve Vendee Globe hazırlıklarını konuşmak istiyorum. Ama karşımdaki kişi, her şeye sıfırdan başlayan biri 
olunca denizdeki zorlukları konuşmak, işin en hafif kısmı oluyor; Tolga Pamir'in denize çıkana kadarki hikâyesi daha da zorlu. 

Pamir'in kitaplaştıracağı maceraları, hem gerçek hem kurgu gibi. 
Kurgu olsa büyük bir zevkle okunur, gerçek olması ise hayretlere düşürüyor. Ne de olsa “Gerçek, kurgudan daha tuhaftır.” Hikâye Tuzla'da 
başlıyor: Pamir, Tuzla'da ailesinin yaşadığı sitede, çocukların bir şeyler öğrenmesi için kurulan yelken kulübünde denizciliği keşfediyor. 
Emeklilik günlerini sitenin çocuklarıyla geçiren denizci Mehmet Hoca'dan midye toplamayı, pişirip yemeyi, bağ atmayı, denizle kaynaşmayı öğreniyor. “Kulağıma su kaçtı, diyebileceğim yer orasıydı galiba.” diyor Pamir. Sonra rüzgâr sörfü, bir dönem basketbol derken yelken, iş 


Yarış fotoğrafları Tolga Pamir'in arşivine aittir. 


dünyasında da hafta sonu uğraştığı bir spor haline geliyor. 

30'lu yaşlarına kadar çok bilindik reklam ajansları Onuncu Köy ve 
Altıncı Duyu'da müşteri ilişkileri yöneticiliği yapan, iyi para kazanan 
ve Anadolu Hisarı'nda güzel bir evde oturan Pamir, bir gün bir makale 
okuyor. Makalenin konusu Vend&e Globe. Çok dikkatini çekiyor. Üç ay 
süren yarışın haberlerini takip edip yarışçıları araştırırken bir gün şöylediyor: “Ben de Vend&e Globe'a katılmak istiyorum.” 

Bu karar, bütün hayatını alabora etmek demek. O da bunun farkında 
ama arzu galip geliyor: “Suya kolay atlayan biriyim. Bir de galiba erkeklerde 30 yaş sendromu gibi bir şey var. Ona da rast gelmiş olabilir. Yelkeni seviyordum ve belki de bununla ilgili bir şey ispat etmeye ihtiyacım vardı.” 

Kasım ayı. Eşine gideceğini söylüyor, “Olmazsa,” diyor, “Altı ay sonra 
dönerim.” Otomobilini, eşyasını satıyor. 13 Ocak'a biletini alıp patronuna istifasını veriyor. “Deli olduğunu biliyordum da,” diyor patronu, “bu 
kadar olduğunu bilmiyordum.” 
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Sıfır noktasında. Ne Fransızca biliyor ne de hangi şehre gitmesi gerektiğini. Arkadaşının Fransız olan eski eşi La Rochelle'e gitmesi gerektiğini söylüyor ve 15 gün ona evlerini açabileceğini iletiyor. Hop rotayı değiştiriyor, âdeta rüzgârda uçuşan polen gibi. 

Tarih, 13 Ocak'a geldiğinde cebinde altı ay geçinmesi gereken 6.000 
avroyla La Rochelle'e doğru yola çıkıyor. Bu paranın 800 avro'sunu, gitmeden yabancı dil fakültesine yatırmış bile. Ama her şeyi geride bırakmak başlangıçta o kadar kolay mı: “13 Ocak'ta La Rochelle'e vardım, arkadaşımın evini buldum. Yağmur, kemiklere işleyen bir soğuk. Sokakta 
kimse yok. Gece yarısı karşıda far çakıyor. Ben ne yapıyorum burada, 
dedim. Dil bilmiyorum, kimseyi tanımıyorum.” 

Amacı Fransızcayı hemen öğrenmek ve denize inmek olduğu için 
sabahları okula gidiyor, sonrasında datüm gününü Fransızca dinleyerek geçiriyor. Birkaç ay sonra eğitmenine açık solo deniz yarışçılığı 
yapmak istediğini söylüyor, “Ee,” diyor hocası, “Denizcilerin gittiği bir 
bar var, sen de gitsene.” İlk ampul orada yanıyor. 

Moby DicWte Ismael'in gittiği Fışkırtı Hanı'nı hatırlar mısınız? Ha- 
nın balina avcılarının gittiği bir barı vardı. Bu fevkalade romanın belkide en hoş sayfaları orada geçiyordu. Görünen o ki Tolga Pamir de Ismael'le tanışmış. 

O bara gidip gelmeye başlıyor. Yarıştan gelen denizcilerle zaman geçiriyor, durmadan onlara kulak veriyor. “13. Savaşçı'daki Antonio Banderas gibi birden her kelimeyi anlar hale geleceği güne dek. Bu arada 
üniversitede yelken kulübüne gidiyor, yarışlara ekipten biri olarak çıkıyor, Fransızca eğitimine devam ediyor, akşamları da söz konusu bara gidiyor. Ve altı ay sonra parası tükeniyor: “Param bitti. İstanbul'da iyi 
para kazanan ben, cebimdeki kuruşları sayıyordum. Ekmek, makarna 
hangi markette daha ucuz, bilir hale gelmiştim. Her kuruşun hesabını yapıyordum.” 

Barda parasının bittiğinden dert yanarken denizcilerin dert ortağı 
barmen, altı aylık bir Antarktika tekne yolculuğuna çıkacağını, kendisinin onun yerine geçebileceğini söylüyor. (Denizci barında barmenin 
de denizci olması kimi şaşırtır ki?) Bar sahibi de kabul edince bu kez 
barın arkasına geçiyor ve bir buçuk yıl boyunca saat 19.00'dan 03.00'e 
dek denizcilere servis yapıyor. 

Denize çıkmak o kadar da kolay değil. Yelkenciliğin İngiltere ve 
Fransa kadar gelişmediği bir yerden gelen Tolga Pamir'in çekeceği daha çok çile var. Fransa'da belli bir yaştan sonra meslek değiştirmek isteyenler için kurulmuş programda tekne üretimi eğitimini buluyor, 
ona başvuruyor. Ancak 15 kişilik kontenjan dolmuş ve bir sonraki kayıt 
iki sene sonra. Gerisini şöyle anlatıyor Pamir: “Üniversite seviyesinde 
eğitim veren bir programdı, sonrasında oradaki en büyük şantiyeler- 
de işe girebiliyordunuz. Hem para kazanacak hem de tekne üretimini öğrenecektim; benim için çok önemliydi. Yer doluydu, her pazartesi 
okulu arıyordum. Hep aynı cevap: “Maalesef mösyö Pamir, doluyuz. 9 
Ocak'ta eğitim başlıyor, umudumu kaybetmişim, 10 Ocak'ta telefonum 
çaldı. Meğer biri gelmemiş, onun yerine gelebileceğimi söylediler.” 

Fransızcası hâlâ yeterli değilse de sorun değil, çünkü zaten Fransızların bile bilmediği terimleri öğrenecekler. Altı ay gerçekten zorlu geçiyor; en az denizdeki zamanlar kadar zorlu: “Gece saat 03.00'te bar- 
dan çıkıp sabah saat 06.00'da trene binip eğitime gidiyordum. Ahşapla, 
makinelerle ağır bir çalışmadan geçiyorduk, sonra akşam yine bara gidiyordum. Haftanın dört beş günü böyleydi. Altı ayda gerçekten öldüm.” Bu sırada, artık dönmeyeceğini anlayan eşi İstanbul'dan yanına 
geliyor ve daha büyük bir eve taşınıyorlar. Eğitim bitiyor, yalnızca altı 
kişi eğitimi tamamlayabilmiş. 

En büyük markalardan Nautitech Catamarans”ta işe girmeyi başarıyor. İşi, tekne parçası imal etmek. Tornado sınıfının dünya şampiyonası La Rochelle'de yapılacağı için ondan destek istiyorlar, böylece ek 
gelir de elde edebilmeye başlıyor. 80 bin kişilik sahil kenti, Sartre'ın 
Bulantı'sını yazdığı La Rochelle, görünen o ki artık ona kucağını açma- 
ya başlıyor. 
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Bankayı ikna etmeyi başarınca ilk kredisini çekiyor ve bir tekne satın alıyor. Açık deniz 
yarışçılarına tahsis edilen hangarda teknesini kendisine uygun hale getiriyor. 


Sonra beklenen gün geliyor: Teknesini suya indirip ilk yarışına başlıyor. Yarışın sonucu önemli değil, o çoktan başarmış. 

İlk katıldığı yarışa beşinci kez katılım gösterdiğinde başta da bahsettiğim deniz kazasını geçiriyor. Tekne, kayalara çarpmış. “İlk yarışa “ateşler içinde vaftiz töreni” derler,” diye 
anlatıyor. “Çünkü ilk solo yarış, unutulmaz bir tecrübedir. Ben de o yarışta enerjiyle ilgili problem yaşadım; üç buçuk gün sularda olmak çok 
acayip bir tecrübeydi. Kayaya çarptığımda da hatalıydım, uyku yönte- 
mi hatası yapmıştım. Beş sefer yaptım bu yarışı, ilk kez bu kadar hızlıyarışıyordum. yedi deniz mili, yani buradan Büyükada kadar mesafe 
kala uyuyakaldım. Uykusuz olunca refleksiniz, karar verme yeteneğiniz azalıyor. O anda yaptığım hata, kendimi uyuyakalma pozisyonuna 
almam ve dönen rüzgâra karşı pilotu doğru şekilde yönlendirmemem 
oldu. Kayaya çarptım, öyle uyandım. Ölebilirdim. Aynı gece başka biriölmüştü mesela.” 

Ölümü çok doğal anlatıyor. “Bu olağan bir şey, sürekli yaşanıyor,” diyor. “Telsizden sürekli acil yardım talebi duyuyorsunuz. İnsanlar kimi 
zaman çok hoş vakit geçiriyor, ders alıyor, ama sudalar sonuçta.” Ölüm, 
doğal elbette, yalnızca ona doğru bu kadar korkusuzca koşmak bizi ürkütüyor. Kazadan nasıl kurtulabildiğini soruyorum, şöyle yanıtlıyor: 
“Telsizden sadece iki saniye bağırma imkânım oldu, duyan başka bir 
yarışçı yardım çağırdı benim için. Fransız Hava Kuvvetleri 40 dakika- 
da helikopterle gelip beni kurtardı.” Yarışçı onu duymasa ne olacağını 
isetahmin edersiniz. 

Kargo gemisiyle çarpışması da içeri girip üstünü değiştireceği kadar 
kısa bir sürede gerçekleşmiş. “Gemiler çok hızlı gidiyor,” diyor. “Siz 
de belli bir hızda gidiyorsunuz ve gemilerin görüş mesafesi beş milin 
üzerinde değil.” Bu kaza, yarış hayatında en korktuğu anları oluşturuyor: “Kendimi sivrisinek gibi hissettim. Ölüme çok yaklaştığım bir andı.” Başka bir sorun yaşadı mı diye soruyorum, her seferinde mutlaka 
zorluklar yaşıyormuş, Mini-Trasat yarışında anteni kopmuş, hiçbir yerigörememiş mesela. Ama bütün denizciler gibi, yarışırken aynı anda 
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tamirat yapabilecek yetkinliğe sahip: “Hepimiz mekanikçiyiz, hepimiz yelken tamirci- 


siyiz, halat ustasıyız, iletişimciyiz. Bunların 
hepsi olmazsa yapamazsınız.” 

Tek başına okyanus geçtiğini düşünürseniz uyku ciddi bir problem. Bir denizci, çok 
kısa uyuduklarını söylemişti de şaşırmıştım. Tolga Pamir'e nasıl uyuduğunu soruyorum, ilginç bir cevap veriyor: “Uyku, insanoğlunun en büyük zaafı. Biz de teknede 30, 
maksimum 45 dakika uyku kestirmeleri yapıyoruz; günde yaklaşık altı kez. Çünkü insanoğluna gerekli uyku süresi minimum üç dört saat. Bunu gün içine bölüp uykudan maksimum enerjiyi alabilmeniz lazım. Kimi zaman deniz 
buna imkân tanımasa da fırsat yaratmak zorundasınız. Bu da kendinizi 
çokiyi tanımaktan geçiyor.” 

Uyku düzenini oturtabilmek için milli kayak takımı ve onun gibi iki 
solo yarışçıyla birlikte 10 ay sofroloji (telkinbilim) eğitimi almış. “Problem, uykusuzluk değil aslında,” diyor, “Herhangi bir zamanda uyumayı 
becerebilmek. Beni şu an bıraksanız 15 dakika içinde ikinci faz denen 
uykuya geçebilirim. Bunun için önce hangi saatlerde uykuyla ilgili sinyalleri vermeye başladığınızı belirliyorsunuz. Mesela benimki saat üç, 
yedi ve dokuzda. Uykumu bu saatlere denk getiriyorum.” 

Peki yetiyor mu? “Normalde insanın uyku düzeni de böyledir aslında,” diye cevaplıyor. “Bütün gece uyuduğumuzu düşünsek de her bir 
buçuk saatte bir uyanıyoruz. Bu bir döngü. Ben de bu bir buçuk saati 45 
dakikaya sığdırıyorum.” 

Neler yediğini soruyorum, çünkü yarışçı Armel Le Clöac'h'ın 2016 
Vendee Globe'da dünya turunu 74 günde tamamlayarak rekor kırdığıdüşünüldüğünde Pamir'in de en az 74 gün karaya çıkmaması gerekecek. Yemekte üç gün ve üç gün üzeri diye iki format olduğunu anlatıyor. Üç güne kadar konserve ve ısıtabileceği yemekler yiyormuş. Üç 
günün üzerinde ise dağcılar gibi kaynar su koyup karıştırdığı kuru mama ve pudra yemekler yiyormuş. “Çünkü,” diyor, “Bir günde basketbolcunun maçta harcadığı kadar kalori harcıyoruz, yaklaşık 4.600 kalori. Hafif ve çok kalorili yiyeceklerle günümüzü geçirmek zorundayız. 
Tadını soracak olursanız çöp. Ağzıma zorla tıkıyorum.” 

Denizciliğin merkezi İngiltere ve özellikle de Fransa. Meteoroloji 
sistemleri, navigasyon, yemek, malzemeler ve tekneler günbegün gelişiyor. Yarışçıların yemekleri koca bir sektör örneğin: Bezelyeli körili tavuk tadında mama bile bulunabiliyor. 

Pamir'e bu kez giysilerinin bir özelliği var mı diye soruyorum. Üç kat 
giydiğini, iki tip kıyafeti olduğunu anlatıyor: Denizin daha kabullenilebilir olduğu zamanlarda giydikleri ve gerçekten su geçirmeyen kıyafetler. Yağmurdan gözünüzü açamadığında kullandığı maske, denizden 
yansıma yapan güneşe karşı güneş gözlüğü. Gece görüşü ise Ay'la sağlanıyor. “Ayışığı en güzel yardımcımız. Ay olduğu zamanlarda mutluyuz, yoksa kapkaranlık.” 

Sponsorlarından Gill, kıyafetleri onun üzerinde test ediyormuş. Diyelim yarış sonunda dizlerde çok sürtünme var, o kısma ağırlık vermeye başlıyormuş. 

Denizde olmak onun için bir tutku, buna hepimiz şahidiz, ama evren kadar güçlü 'deniz'den bahsediyoruz. Denize çıkmak bunca tecrübeye rağmen onu korkutuyor mu diye soruyorum. “Her zaman” diyor. 
“Deniz 10 milyar yıldır var, gerçekten çok büyük ve güçlü bir eleman. 
Gözünüzün yaşına bile bakmaz. Ben denizcilik yapıyorum, ama bakmayın; genelde yaptığım ona adapte olmak. Teknemi ilerletmek ve hayatta kalmak. Denizcilik bu. 

Her denizin bir karakteri, kendince bir zorluğu var. Bir yeri açık bıraktınız diyelim; en çok ıslatan dalga, ilk giren dalgadır. İlk kırılma, en 
çok zarar verenidir. Teknede bir şeyin öngörülememesinin cevabı çok 
nettir. Deniz sorgulamasız soru sorar, cevabınız yoksa onu cevaplandırır. Affetmez.” 

Deniz, ona insanla ilgili ne öğretti diye merak ediyorum. “Hiçbir şey 
olduğumuzu” diyor. “Karınca gerçekten çok büyük, ben size öyle söyleyeyim.” Onu daha sabırlı kılmış denizler. “Denizin kayayı yumuşatması gibi bence bizleri de yumuşatıyor. Her seferinde bunu düşünüyorum. Pürüzlerimi dalgalarla yumuşattığını görüyorum.” Tıpkı Moby 
Dick'in denizcisinin dediği gibi: “Çünkü benim Yale Kolejim, benim 
Harvard Üniversitem bir gemi oldu.” Denizci, bir yandan dünyanın en 
özgür insanı bir yandan da en azılı mahkümu ona göre. “Teknemi alıp 
çıkarsam bütün okyanuslar benim. Ama bu özgürlüğün içinde üç metrekarede mahpusum aslında. Çok büyük bir çelişki bu. Çünkü inebileceğim en yakın liman, gitmek istediğim liman. O limana varana dek 
yolda sizi bekleyen her şeyi kabullenmek zorundasınız.” 

Zaman kavramı da çok değişmiş onun için. “10 dakika sonra varacagınızı düşünürsünüz, ama üç günü de bulabilir.” Denizcilerin ruh durumu da iki aşırı uç arasındaymış: “Beş dakika önce ağlarken sonra 
müzikle dans ediyor olabilirim. Bazen çok güzel bir yerde olduğunuzu düşünürsünüz, bazen kahrolursunuz. Bazen nostalji güzel gelir, bazen yalnızlık; tek gerçek, hislerin çok hızlı değiştiği ve çok uçlara gidebildiği.” 

Zorluk anlarında, denizin üzerinde mahpusken kendisini motive etmesinin zorluğunu konuşuyoruz. “Yarışa çıkarken birbirimize söylediğimiz tatlı bir söz var,” diyor. “Fais-toi plaisir et accroche tol.” Yani “Keyifal ve kendini bağla.” Çünkü önemli olan, keyif almak. Çok zor 
anların geleceğini biliyoruz, onu bir keyfe dönüştürmek, döndüğünde ondan bahsedip gülebilmek, onu hafızada tutmak güzel bir motivasyon. Ya kendinizi suya atacak ya da savaşacaksınız; başka çare yok. 
Ama hayatta kalma güdüsü, zaten genetiğin özünde var.” 

Tolga Pamir'i dinlerken bir yandan da anlam veremediğim bir nokta 
var: Sonucu ölüm olabilecek, çok zorlu bir sürece neden her seferinde 
dahil olmak istiyor, onu buna iten nedir? “Başta kendi sınırımı görmekti,” diye yanıtlıyor. “Ama o noktayı geçtim, artık limitimi biliyorum. Şu 
an hedefimin gerçekleşmesi için çalışıyorum. Arkamda iki Atlantik geçişi, üç yıl The Solitaire du Figaro'ya katılıp bütün o büyük sporcuların 
karşısında durma tecrübesi var. Şimdi ben başka bir noktadayım.” 

Yelken Kulübü kafeteryasında (dışarıda!) titremeye devam ederken Pamir havaya bakıyor. Her denizci, bir meteoroloji uzmanı aynı zamanda, biliyorsunuz. Doğayı okumak onların işinin bir parçası. “Hava 
nasıl olacak?” diye soruyorum. 


“Yüksek basınç hava durumu, hava yavaş yavaş düzelecek,” diyor. 
“Ama parça parça bulut grupları gelecek ve her geçtiğinde bir yağmur 
düşecek. Sonra da açacak.” Haklı çıkmasını çok isterim. 

Denizcilik, hemen herkesin ilgi duyduğu, bazısının ise tutkuyla bağlandığı bir umman. Herman Melville, “Herkes denize mutlaka bir dönem ilgi duymuştur.” derken haklı. Büyük bir kültürü, literatürü, ticaridünyası var. Kolomb'un, Macellan'ın keşifleriyle yeni ticaret yolları 
açıldı; birçok teknoloji denizlerden çıktı geldi. Bilim insanları gelecektede enerji problemi için denizlerden yararlanmak istiyor. Dalgalar- 
dan nasıl elektrik üretileceği araştırılıyor, bu konuda bilgi alınabilecek 
kişiler ise şüphesiz denizciler. 

42 yaşındaki Tolga Pamir'e de ruhsal katkıları yanında fiziksel çok 
katkısı da olmuş denizlerin. Birincisi çok sağlıklı olmasını sağlamış. 
İkincisi, denizde teknenin her tamiratını yapan biri olarak evde de daha becerikli biri haline gelmiş. “Çok hızlı karar veriyorum artık,” diyor. 
“Benim için önemli olan kelimeler var: Adaptasyon, öngörü, karar vermek ve verdiğiniz kararın sonucu yanlış olsa da onu kabul etmek. Bunların hepsi çok güçlü kelimeler ve deniz bana bunları kattığı için çok 
mutluyum.” 


“Denizlerin Everest”i denen Vendee Globe'da denizciler, dışarıdan hiç yardım almadan, Les Sables dOlonne (Fransa)-Afrika-Antarktika-Amerika-Fransa güzergâhında tek başına dünya tu- 
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Desteklerinden ötürü Kalamış Yelken Kulübü'ne ve Kaan Yelker'e teşekkür ederiz. 


Profil 


#VG2016 


imani 


ANTARCTICA 


Denizcinin teknesiyle tek başına ve yardım almadan dünya 
turu yaptığı, dünyanın en tehlikeli yarışı Vendee Globe'da 
Tolga Pamir'in de izleyeceği 23 bin deniz millik rota. 


ru yapıyor ve limana en kısa zamanda gelmeye çalışıyor. Bu mesafe ise 
yaklaşık 23 bin deniz mili (40 bin km). İlk kez 1989'da yapılan ve dört 
senede bir gerçekleşen yarışa bu zamana dek 138 yelkenci katılmış ve 
ancak 7'i tamamlayabilmiş. İki kişi de hayatını kaybetmiş. Yarışın çok 
net kuralları var: Tekneniz 18m olacak, yarış boyunca kimse size yardım etmeyecek. İsteyen herkes de katılamıyor; tıpkı diğer büyük deniz yarışları gibi teknenizle en az 1.000 deniz mili kalifikasyon parkuru 
yapmak zorundasınız. Ancak tabii ki Tolga Pamir düzeyindeki bir denizciden bu talep edilmiyor, çünkü Fransa'da bu işle ilgilenen herkes 
onun CVsini ayaküstü anlatabilir. 

“Benden talep etmezler, ama ben talep edebilirim,” diyor Pamir. 
“Çünkü tekneyi test etmek hayati önem taşıyor. Eksikleri ise en az beş 
altı günlük seyirde anlıyorsunuz.” Bazı denizciler, yarıştan önce deniz 
tutmasını engellemek, denize adapte olmak için başka bir tekneyle denize çıkıyormuş. Çünkü hiçbir denizci, deniz tutmasından kaçamıyor. 
Hastalandıkları zaman kullanabilecekleri ilaçlar teknede var, ama denize adapte olmak için iki gün geçmesi gerekiyor. 

Mini-Transat, The Solitaire du Figaro gibi yarışlar Vendee Globe için 
birer prova niteliğinde. Bir yarışın nasıl başladığını, nasıl bittiğini öğrenmek istiyorum. İnternetten bulabileceğimiz bilgiyi değil, Tolga Pamir'in bizzat yaşadığını. Nedense o an canım denizde olmak istiyor. 

“Yarıştan bir hafta önce o yarış yerinde olmanız gerekir,” diye anlatmaya başlıyor. “Teknede çok güvenlik malzemesi var. Bunlar kontrol 
ediliyor. Bazılarının yer değiştirilmesi yasak mesela, çünkü yer değiştirildiğinde yaşanmış kazalar var. Kurallar her sene güncelleniyor, daha 
güvenli hale getiriliyor. Son gün teknenizi temizleyip numaranızı yapıştırıyorsunuz. Hafta içi belli saatlerde Fransız Hava Kuvvetleri'nin, 
meteoroloji biriminin, organizasyonun uyarılarını dinliyorsunuz. Bir 
gösteri yarışı yapıp sonra da start alıyorsunuz işte.” 

Motorun, yakıtın olmadığı ve rüzgâr gücüyle giden teknede rüzgâr 
olmadığı durumlarda ne yaptığını soruyorum. “Teknenin ağırlık noktalarını değiştirmek gibi yöntemler var. Ama bazen yapacak hiçbir şey 
yoktur. Doğa karşısında çaresizsiniz. O zaman en azından geri gitmemek için çapa atıp duruyorum.” 
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Katıldığı Açık Solo 
Deniz Yarışı Sayısı 
40'ın üzerinde. 


BU ZAMANA KADAR 
KAT ETTİĞİ MESAFE 
Yaklaşık 30 bin deniz 
mili... 15 dünya turu 
yapar. 
DENİZCİLİKLE İLGİLİ 
KILAVUZ KİTABI 
Birçok kitap var. 
Denizler kadar engin. 
Ellen MacArthur, 
Bernard Moitessier 
gibi denizcilerin 
yaşamlarını anlattıkları 
kitaplardan çok ders 
almak mümkün. 
DENİZCİLİKLE İLGİLİ 
EN SEVDİĞİ SÖZ 

“La vie est faites 
d'esperance.” - Eric 
Tabarly. (Hayat, 
umutlardan yaratılır.) 


İDOLÜ 

Saymakla bitmez. 

Her denizcinin tarihe 
çaktığı çiviler çok 
değerli. Ancak Fransız 
denizcilik bakış 
açısını değiştiren Eric 
Tabarly, takdir ettiğim 
ve saygı duyduğum 
isimlerden. Türklerden 
ise saygıyla anacağım, 
Sadun Boro. 


dailküç para ödülü alıyor. 


Hayati bir konu olduğunda telsizden 
yardım çağrısı yapabiliyorlar, ama aslında yasak. Diğer yarışçılar bu çağrıya itiraz 
edebilir. Yalnızca can hususunun söz konusu olduğu noktalarda ses edilmiyor. 

En merak ettiğim soruyu soruyorum: 
Denizdeki en güzel anınız hangisi? “Limana vardığım an,” diye cevaplıyor. “Bilmediğiniz bir yola çıktınız, heyecan duydunuz, zorlandınız; hepsi geçti.” 

Denizci Pamir, zorlu bir yarıştan sonra 
limana vardığında sıcak bir yemek yiyor, 
soğuk bir bira içiyormuş. Organizasyoncular da, günün hangi saatinde limana varırsanız varın, bunu sağlıyormuş. Pamir'in 
kutlama ritüeli ise şöyle: “Her seferinde 
tekneme teşekkür ederim, bravo der vururum ve bir yudum bira da ona dökerim.” 

Yarışlarda kilo veriyormuş, örneğin Mini-Transat”ta 25 günde 11 kilo vermiş. Ama 
döndükten hemen sonra da sürekli yediği 
için hızlıca kilo alıyormuş. Eve döndükten 
sonra adaptasyon sorunu yaşayıp yaşamadığını merak ediyorum. Bir de sporcu olmayan biriyle birlikte olup olamayacağını. 

Çektiği zorluklardan biri de bu. Denizin 
çok özveri istemesi, şartlar ilk eşine çok ağır 
geldiği için ayrılmışlar. Yeni eşi de yelkenci, oğlunun ismi de hayranlık duyduğu güce ait: Doğa. “Sporcu olması gerekiyor, çünkü sudan geldiğimizde gerçekten yıpranmış 
oluyoruz. Bazen evin ritmine adapte olma 
süreciniz uzayabiliyor. Uyku düzeniniz yok, 
ufacık sese tepki veriyorsunuz. Figaro yarışından döndüğümde eve adapte olmam 11 
gün sürmüştü.” 

Bu işle ilgilenmeyen insanlarla iletişiminiz değişti mi diyorum, çünkü teknede 
tek başına yaşadığı deneyimleri aktarması bir anlamda imkânsız: “Evet,” diyor. “Ço- 
Şu zaman ne yaptığımdan habersiz oluyorlar.” Karaya bakışı da yıllar içinde değişmiş. 
Hep deniz olan bir yerde yaşamayı önemsemiş, ama şimdi deniz olmayan bir yerde oturamayacağını söylüyor. Bir de ortak yanları 
çok olduğu için dağcılığa ilgisi artmış. Yeşil 
bir yere gitmek onun için çok değerli olmaya başlamış. 

Nasıl geçiniyorsunuz, diyorum. Yarışıntüm seneyi içeren antrenman ve tekne hazırlığı gerektiğini söylüyor. Bu sebeple sponsorluk çok önemli. Tekne satışı ve 
danışmanlık hizmeti de verdiğini anlatıyor; 
çünkü Mini-Transat'ta ödül yok. Figaro'da 


Kaç yaşına kadar denizlerde yarışabileceği soruma “Ömür boyu,” diyor. “Çünkü bir yaşı yok. Fiziksel ve maddi imkânlar fırsat verdikçe deniz ve yelkenle yaşayacağım.” Peki ya bu kadar tehlikeli bir sporu oğlunuz yapmak istese? Yanımdaki Doğa düşüyor gibi olsa sıçrayan bir 
baba ama kendisi tutkulu biri olduğu için izin vermemesi mümkün degil. “Aklı başındaysa yapmaz.” derken gülüyor. 

Pamir, Vendee Globe'un 2020 ayağına katılabilmek için ciddi şekilde 


Profil 


uğraşıyor. Les Sables dOlonne'dan New York'a, oradan Barcelona'ya 
gidip dönüyor. Her biri 5000 millik yarışlara katılıyor. Mesafeyi şöyle 
hesaplayın: İstanbul'dan Antalya arası beş yüz mil. 

Senede 100 gün antrenman yapıyor. Spor salonunda 15 dakika ısındıktan sonra, kürek ve yelkenle uğraşıyor. Asıl hazırlığa 2018 ortasın- 
dan itibaren başlayacak. Şu anda sponsor bulma aşamasında. Pamir'in 
ilk dönemindeki sponsorlukları hariç bütün sponsorları Fransız firmaları olmuş. Orada bu önemli bir kültür olduğu ve markalar, bu yarışın 
getirilerinin farkında olduğu için işler daha hızlı ilerliyormuş. Görüştüğü büyük Türk markalarının konuyla hiç ilgilenmediğini anlatıyor, 
önde gelen isimlerle çok gönül kırıcı görüşmeler yaşamış ama böyle büyük bir başarıyı bir Türk markasının desteğiyle kazanmayı çok istiyor. En kritik nokta da bu: Sponsor bulamazsa yarışa katılamayacak. 
Tıpkı yola çıkışı gibi, yapamama durumu da söz konusu. 

“Çok büyük bir bütçe gerekli,” diye anlatıyor. “Yıllık 600 bin avroyla5,5 milyon arası bütçe gerekiyor.” Neden bu kadar para gerekiyor, diyorum. Teknenin ve ekipmanın pahalı olduğunu, beş kişilik ekibin maaşlarının ödenmesi gerektiğini, bir yelken yırtılsa en az 100 bin avro 
ödendiğini anlatıyor. Vendee Globe'da bu trafiği en iyi yöneten denizci, 
yola en avantajlı şekilde çıkıyor. 

Tolga Pamir, Vendee Globe'u bırakın kazanmayı, katılmakla kalsada 
adı Türk ve Fransız denizcilik tarihine geçecek. Şu ana kadar yaptıklarıyla zaten pek çok konuda ilk oldu, ancak işin zirvesinde de adı anılacak. Şimdiden bazı araştırmacılar, vücudunun 24 saatlik değerlendirmesini almak üzere ona başvurur olmuş. 

Çok özveri var, diyorum. “Yelken, özünde de özveri ister, ama Türkiye'de bu iş sıfır noktasında olmasa yolculukta bu kadar zorlanmazdım,” diye cevaplıyor. Geçen yıl onun çabalarıyla TRT Spor'da ilk kez 
yelken canlı yayını yapılmış, o da üç dakika. “Belki 20 sene sonra benim gibi beş altı kişiden daha bahsedebiliriz,” diyor. Bunun Türkiye'de 
bir aristokrat sporu gibi tutulmaya çalışıldığını, kendisinin bunu kırmakistediğini anlatıyor. Ona sürekli yazıyorlarmış, ben de soruyorum. 
Onun yolunu izlemek isteyen birisi nereden başlamalı? “Bunu yapmayı 


çokistemeli, sonraki aşamada da yelken kulüplerine gidip bir yarış ekibine katılmak istediğini anons ettirmeli.” diyor. 

Bir gün katılmak istediği Vendee Globe'da okyanusun ona neler sunacağını ise çok merak ediyor. Gerisini bize ancak yarışa katıldıktan 
sonra anlatabilir. 

Biz Yelken Kulübü'nün sportif direktörü Özgür'le ayarlamaları yapar ve Tolga Pamir'i fotoğraflarken saatine bakıyorum: Suunto. Çünkü 
en çok kullandığı barometre ve kronometre özelliklerine sahip bir saat. 
Tekneye inip çıkarken Pamir'in kendisini evinde hissettiği çok belli. 

Denizciliğin çok tatlı yanları var. Mesela Denizcilik Müzik Festivalleri. Bazıları denizci olan müzisyenler, denizcileri motive etmek için 
birkaç gün bir araya gelip deniz şarkıları söylüyorlar. Sualtı Müzik Festivalleri, Denizcilik Film Festivalleri... Tolga Pamir, Türkçe bir denizcilik şarkısı bulup bunu literatüre katmak istiyor. Babaannesi eskiden 
“Çek küreği kürekçi...” diye başlayan bir şarkı söylermiş, benim yanım- 
dan ayrıldıktan sonra gidip onun sözlerini öğrenecek. 


Artık katıksız bir denizci; 30'larında terk ettiği reklamcılık 
mesleği, eski hayatı, evi, şehri çok uzakta. Yeni hayatından mutlu oldugu çok belli, ama belki bazen geçmişi düşünüyordur. Pişmanlık yaşadıgı oluyor mu diye soruyorum, değerlendirme yaparken hem eski hem 
de baştan aşağı farklı olan yeni hayatının bir değerlendirmesini sunuyor sanki: “İlk geldiğimde çok iyi bir konumdan en aşağıya inmiştim. 
Neden geldim, diye kendime sorduğum da oldu. Ama zamanla öğreniyorsunuz, yelken bir özveri sporu. Zaman, enerji, para; bunların hepsi 
özveri. Yelken sporu uğruna birçok şeyi öteledim, terk ettim. 

Bana bu enerjiyi nasıl bulduğumu, kendimi nasıl motive ettiğimi soruyorlar. Ekstrem duygular yaşamak enerji depolamanıza yardımcı oluyor sanırım. En dipteki duyguyu yukarıya çekiyorsunuz. Belki de 
rutin hayatta duygular sabitlendiği için zamanla enerji kaybı yaşanıyor. 

Reklamcı olarak kalsaydım ne olurdu bilmiyorum, maceramın tehlikeli göründüğünü biliyorum. Ama sevdiğim bir laf var: “Eğer macera- 
nın tehlikeli olduğunu düşünüyorsan rutini dene; ölümcül olabilir.” 8 
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SEBASTIAN 1060 ABREL 


e ME EY Kk ER MA KS AE Ga NR KERR ST EREN GERÇEK FUTBOL HİKÂYELERİ 


10 yaşına henüz basan 
Sebastiân Loco Abreu, 23 
yıllık kariyerinde tam 10 
ülke gezdi. Şili Primera B ligi 
ekiplerinden Puerto Montt 
ise, Abreu'nun kariyerinde 
oynayacağı 30'uncu takım 
oldu. Bu, aynı zamanda bir 
rekoru egale etmek demek. 
Anlayacağınız, rekora bir adım 
kaldı. Ha gayret! 


“El Loco lakabını çok seven Sebas- 


tiân Abreu, formalarına genelde soyadı yerine 
lakabını yazdırıyor. Spor basınımızın çok takım 
değiştiren futbolculara taktığı “Evliya Çelebi lakabını dünya üzerinde en çok hak eden futbolculardan biri olan Abreu'yu, Güney Amerika'da 
tanımayan yok gibi. O, her şeyden önce “deli” ama 
oldukça sağlam ve ilginç goller atmayı becerebilen bir santrafor. 

Abreu, 1976'da, Uruguay'ın güneyinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı, yeşillikler içindeki 
küçük futbol sahalarıyla bilinen Minas'ta doğdu. Ailesinin durumu çok iyi değildi. Mezarlık 
kenarında bir evde yaşıyorlardı. Başkent Montevideo'ya 130, Atlas Okyanusu'na yaklaşık 70 
kilometre uzaklıktaki Minas, hayalleri için çok 
küçük kalıyordu. 

Ailesi, ondaki yeteneği çabuk fark etti. Bu 
uzun boylu ve bilekleri kıvrak çocuğun başka bir 
havası vardı. Hemen başkent Montevideo'nun 
kalburüstü kulüplerinden Defensor Sporting'in 
altyapısına gidildi. Burada beğenilince, ailesi evlerini Montevideo'ya taşıdı. Defensor'un antrenörleri, zamanla 1,93cm'lik bir dev haline gelen 
Sebastiân Abreu'yu ellerindetutamayacaklarını 
iyi biliyordu. Zira 1994'te daha 18 yaşındayken 
kulüp, Uruguay 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen Abreuile profesyonel sözleşme imzaladı. Üçyıl geçirdiği Defensor'da 30 maçta forma giyip 19 gol attı. 

Bu performansı, onu Uruguay A Mili Takımr'na taşıdı. Arjantin'de Boca Juniors ve River 
Plate hegemonyasını yıkmak isteyen San Lorenzo'nun transfer komitesi aradıkları adamı 
Montevioda bulmuştu. Hemen Defensor Sporting kulübü ile masaya oturan San Lorenzo yöneticileri, Abreu'yu ilk uçakla Arjantin'e götürdü. İki yılda oynadığı 43 maçta 26 golattı. Ancak 
San Lorenzo, Abrew'lu kadrosuyla daşampiyon 
olamadı. Abreu'nun kaderi seyahatten yana açılmıştı. 1998'de kıta değiştirerek Avrupa'ya uçtu: 
İspanya'da ayak seslerini iyiden iyiye hissettiren 
Deportivo La Coruhaiçin oynayacaktı. Deportivoiletoplamdaaltıyıllık sözleşme yapmıştı. Ancak 18 maçta attığı dörtgol onutakımda tutmaya 
yetmedi. Deportivo, çareyi “Loco'yu kiralık listesine koymakta buldu. “Loco'nun alıcısı çoktu. 

Bir sonraki adresi Brezilya oldu. Grâmio'ya 


kiralandı. 1998'de sadece yedi maç oynayabildiği Brezilya'da bir gol, bir asistlik performansı 
yeterli değildi. Evet, gidiyordu ama bir gün Brezilya'yadönüşüm muhteşem olacak diye mırıldanarak uçağa biniyordu. Sonraki durağı Meksika'ydı. Tecos F.C., takımı üstsıralarda tutması 
için Abreu'nun elini sıktı. 23 yaşına giren Abreu 
akıllanmıştı. Kendini göstermesi gerektiğini biliyordu. Tecos şansını oldukça iyi değerlendirdi. 
34 maçta attığı 29 gol ve yaptığı dört asist onu 
ligin gol kralı yaptı. 

Meksika'daki istatistikleri onu tekrar San Lorenzo'nun gözdesi yaptı. Arjantinli yöneticiler, 
Abreu'yu Meksika'dan apar topar Buenos Aires'e getirip imzayı attırdı. Sebastian, artık *Loco (Deli) seviyesine çıkmıştı. Oynadığı 25 maçta 10 gol attı. Ancak attığından daha çok rakip 
defansları yıpratması sayesinde takıma büyük 
katkı sağladı. Her maç 1,93cm'lik becerikli dev 
enaz iki defans oyuncusunu oyundan düşürüyordu. 2000/01 sezonunun sonunda Clausura 
Kupası ellerinde yükseliyordu. İlk kez şampiyonluğu tadıyordu. San Lorenzo'ya ilk gelişin- 
de yapamadığını ikinci kez geldiğinde başardı. 
Görevinitamamlayan kahramanımızın yeni maceralara açılmasının vakti gelmişti. 

2001'de, doğduğu topraklara, Uruguay'adöndü. Yine Montevideo'ya gelmişti. Ancak bu kez 
ülke futbolunun en büyük iki kulübünden biri olan Nacionalle anlaşmıştı. Aralıklarla tam 
dört kez farklı dönemlerde formasını giyeceği Nacional kapısından geçtiğinde kendini oldukça iyi hissediyordu. 18 maçta attığı 17 golle 
Apertura'nın gol kralı oldu. Takımı Nacional ise 
şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Ama 
durmak kaderinde yoktu. Hemen soluğu Meksika'da aldı. Bu kez Meksika'nın dev ekiplerinden Cruz Azul'a transfer olmuştu. Yarım sezonda çıktığı 20 maçta attığı 21 golle yine gol kralı 
oldu. Ertesi sezon 23 maçta 16 gol attı. 2003'te 
sezonun yarısında Meksika'nın bir başka büyügü olan America'ya geçti. Şansı pek yaver gitmedi.16 maçta attığı üç gol ve yaptığı bir asistin ardından tekrar Uruguay'a döndü. 

Uruguay'dayine Nacional'e dönmüştü. 2,5 sezonforma giydiği Nacional'de toplamda 24 gol 
attı. Amatamıtamına üç şampiyonluk kazandı. 
Ortalama 9-10 gol attığı sezonlarda skora asist 
anlamında yardımcı olduğu gibi üncü bölge- 
de yaptığı baskı ve agresif futboluyla takım arkadaşlarını da oldukça rahatlatıyordu. 2005'te 
tekrar Meksika'ya döndü. Dorados de Sinao- 
la formasıyla attığı 22 gol onu tekrar Meksika 
gol kralı yaptı. Ardından Meksika'da Monterrey, San Luis ve Tigres formalarını giydi. Meksika'da farklı formalarla oynamaya ve gol atma- 
ya devam ediyordu. 

Ancak Arjantin, bir kez daha onu çağırıyordu. 
Buenos Aires'ten gelen bu çağrıyatepkisiz kalamadı ve bu kez River Plate ile anlaştı. Artık zirvedeydi. Ligde 19 maçta sadece iki gol atabildi 
ancak Latin Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olan 
Copa Libertadores'te müthiş bir performans 
sergiledi. Çeyrek final bile göremeyen takımıylaçıktığı sekiz maçta yedi gol atıp iki asist yaptı. 
Yedi gollük performansı Loco Abreu'yu Copa Libertadores'in en golcü üç isminden biri hhaline 
getirdi. Arjantin'de sıkılmıştı. Biraz değişikliğe 
ihtiyacı vardı. Ailesi ve arkadaşlarına oldukça 
radikal gelen bir karar alarak yola çıktı. Soluğu 
çatışmaların gölgesindeki İsrail'de aldı. Yeni takımı, yarım sezonluğuna Beitar Jerusalem oldu. Sadece 2 UEFA Avrupa Ligi maçında oynayıp Akdeniz üzerinden İspanya'ya geçti. İkinci 
lige düşen Real Sociedad'ın yükselmesine ağlarısarstığı 11 golle omuz verdi. Akdeniz'in sıcaklığından sıkılınca kendini Yunanistan'a, Kuzey 
Ege'nin serin sularına attı. Selanik ekibi Aris'in 
futbolcusu olmuştu. Yarım sezonda beş gol attı. 

Avrupa turunu kafasındatamamlamıştı. Tekrar Latin Amerika'ya döndü. Brezilya ekibi Botafogo ile anlaştı. Tam bir “kazan-kazan anlaşmasıydı. Üç sezonda oynadığı 105 maçta, 62 gol, 
yedi asistyaparak hatırı sayılır bir Brezilyalı hayran kitlesi edindi. Yaşadığı gol krallığı hikâyeleride cabası. Tam durdu artık derken Brezilya'da 
kısa bir Figueirense macerası yaşadı. Hemen ardından yarım sezonluğuna Uruguay'a geçip Nacional adınaforma giydi. Kulağına çalınan tango 
nağmeleri onu tekrar Arjantin'e döndürdü. Rosario Central'de geçirdiği 1,5 sezonun ardından 
dördüncü kez Nacional formasını giydi. 38 yaşına merdiven dayamışken yedi maçta üç gol, bir 
asistile görevini yaparak Nacional'e veda etti. 

İçindeki futbol ateşi sönmemişti. Ozaman ver 
elini Ekvador diyerek 2015'i SD Aucas'tatamamladı. Hemen ardından bir diğer çıkar ilişkisi ya- 
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Abreu'yu, Güney Amerika'da tanımayan yok 
gibi. 0, her şeyden önce 'deli' ama oldukça 
sağlam ve ilginç goller atmayı becerebilen 
bir santrafor. 


şadığı Paraguay ekibi Sol de America'ya geçti. 
Tipik bir kahraman gibi ihtiyaç dönemlerinde 
ortaya çıkıp gollerini atıyor ve sonra kayboluyordu. Sözleşmesinin bittiği gece yatarken aklına dünyanın en güvensiz ülkesi sayılan El Salva- 


dor'da futbol oynamadığı ve bu ülkeyle ilgili bir 
deneyimi olmadığı gelince, kafasında yeni rotasını çizmişti bile. Santa Tecla'ya transfer oldu. 
39 yaşında çıktığı 21 maçta attığı 13 gol sonrası 
Santa Tecla ile kariyerinin şimdilik son şampiyonluğunu yaşadı. 

Bu yıla gelince... 2017'ye ilk olarak Brezilya 
dördüncü ligindeki Bangu'da başladı. 10 maçta 
dört gol attıktan sonra, Uruguay ikinci liginden 
Central Espaüol'a geçti. Burada da 40 yaşında 
biradam olarak yedi maçta dört kez ağları sarstı. Durmuyordu, hâlâ futbola açtı. Sonra geçtigimiz günlerde bir haber geldi: “Sebastian Loco 
Abreu, kariyerinin 30'uncu takımıyla anlaştı,” 
diye. Evet, gerçekti; 40 yaşında Şili ikinci liginden Deportes Puerto Montt ile 75 bin avroya 
anlaşmıştı. 

Loco Abreu aynızamanda 16 yıl (1996-2012) 
formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'nın da 
en golcü isimlerinden biri olarak biliniyor. 70 
kez giydiği milli forma altında 26 golü bulunuyor. Abreu attığı 26 golle Uruguay tarihinin en 
golcü yedinci futbolcusu olarak tarihe geçti. Aynı zamanda 2017'de Copa America'yı kazanan 
Uruguay Milli Takımı'nın da önemli bir üyesiydi. Loco'yu dünyaya tanıtan önemli olay ise 


2010 Dünya Kupası'nda attığı penaltıydı. Çeyrek finalde 1-1 devam eden Gana-Uruguay maçının son dakikasında Luis Suârez'in topu çizgi 
üzerinde eliyle müdahale etmesi üzerine Gana 
penaltı kazandı. Asamoah Gyan topu kale yerine direğe nişanlayınca maç berabere sona erdi. Uzatmalar da geçildiğinde atılan her penaltıda kaleci antrenörüne Ganalı kaleci Richard 
Kingson'un erken atlayıp atlamadığını sordu. 
Hocasının cevabı “Evet, olunca Uruguay'a kupayı kazandıracak son penaltıyı muhteşem bir 
“Panenka' vuruşuyla ağlara yolladı. Takımını yarıfinale çıkaran Abreu için Dünya Kupası'ndan 
sonra Uruguay'da şarkı bile yapıldı. 

Sebastiân Loco Abreu'nun Uruguaylı en yakın arkadaşı olarak, bir dönem Fenerbahçe'de 
deforma giyen milli takım kaptanı Diego Lugano biliniyor. Türk basını Fenerbahçe'den ayrılan Lugano'nun PSG'de çok pişman olduğunu 
Loco'dan öğrendi. Sert futboluyla tanınan Lugano'ya her zaman takılan “çılgın Abreu, 2011 
Copa Americaturnuvasında Fair-Play ödülüne 
layık görülen Diego Lugano için yaptığı yorumlatüm dünyayıtebessüm ettirmişti: “Diego Lugano'ya Fair-Play ödülü vermek Usame Bin Ladim'e barış ödülü vermeye benziyor.” 4 


GERÇEK FUTBOL HİKÂYELERİ 


6 KITA GEZDİ, 3 KERE ÖLDÜ! 


“ElLoco' kadar gezen, hatta efsane 
mertebesine çıkan bir isim daha var; Alman 
kaleci Lutz Pfannenstiel. Kariyerine 1991 yılında 
FC Bad Kötzting'te başlayan Pfannenstiel, altı 
kıtada forma giyen tek profesyonel futbolcu. 
20 yaşında Malezya Ligi'nde forma giymek 

için ilk kez Almanya dışına çıkan Pfannenstiel, 
kariyeri boyunca 25 farklı takımda forma 

giydi. Almanya, İngiltere, Yeni Zelanda, 
Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, 
Güney Afrika, Finlandiya, Malezya, Kanada, 
Namibya, Norveç, Ermenistan ve Arnavutluk 
liglerinde oynayan Pfannenstiel, geçtiğimiz 
günlerde Durdurulamaz Kaleci adıyla inanılmaz 
öyküsünü kitap olarak yayımladı. 

İngiltere'de Wimbledon forması giydiği 
dönemde rakip oyuncunun diziyle göğsüne 
basması sonucu ciğerleri çöken Alman 
kalecinin yapılan tüm müdahalelere rağmen 
üç kez kalbi durdu. Ancak Pfannenstiel 
hayata dönerek doktorları bile şaşırttı. Kalbi 
durduğunda rivayetlerin aksine soğukluk 
hissetmediğini, ılık bir duygu olduğunu 
söyleyen Pfannenstiel, yaşadıklarının korkutucu 
olduğunu belirtiyor. Singapur'da forma giydiği 
ve Armani için mankenlik yaptığı dönemdeyse 
bahis için şike yaptığı gerekçesiyle 
tutuklanarak 101 günlüğüne cezaevine girdi. 
24 yaşındayken katiller, tecavüzcüler ve 
uyuşturucu baronlarıyla aynı koğuşta kalan 
Pfannenstiel hapishaneyi şöyle anlatıyor: 
“Sabah günaydın sesi yerine suratınıza yumruk 
yiyerek uyandığınız bir yer. Yatak, tuvalet filan 
yoktu. Yerde uyudum; insanlar ölmek için sıra 
bekliyordu. 101 gün sanki 25 yıl gibi geldi.” 

Almanya genç milli takımlarında oynamasına 


ve bir ara Bayern Münih tarafından istenmesine 
rağmen Pfannenstiel, dünya devini gezebilmek 
için reddetmiş: “Orada hayatımın nasıl olacağı 
belliydi. Kahn'ın arkasında ikinci kaleci olarak 
bekleyecek, 5-6 yıl iyi para kazanacaktım, 
sonra da üçüncüligde kariyerim bitecekti. 
Almanya'da bir evde, Alman bir kadınla 
yaşayacaktım ve antrenör olacaktım.” 
Pfannenstiel şimdi Özbek eşiyle gayet 

mutlu ve dünyayı gezmeye devam ediyor. 
Bundesliga'nın flaş takımı Hoffenheim'da 

scout (oyuncu avcısı) ve uluslararası ilişkiler 
sorumlusu olarak çalışıyor. Aynı zamanda 

ZDF, BBC, Eurosport, CNN gibi kanallarda 
yorumculuk yapıyor. 

Sosyal sorumluk projelerinin önde gelen 
isimlerinden olan ve bir dönem banyosundaki 
küvette penguen besleyen Pfannenstiel, 
iklim değişikliği olmak üzere çevreyle ilgili 
birçok konuda çalışan Global United Futbol 
Takımı'nda da görev yapıyor. Ünlü futbol 
adamlarıyla Antarktika'da futbol oynamak 
dahil ilginç etkinlikler düzenlediği gibi, küresel 
ısınmaya karşı bir hafta boyunca Eskimo evinde 
kalıp canlı yayın yapıyor. Afrika'yı gezerek 
çocuklara AlDS üzerine eğitimler veriyor ve 
açlık sorununa karşı çalışıyor. Pfannenstiel 
futbol hayatında oynamak isteyip gidemediği 
tek ülkenin İran olduğunu söylüyor: “İranlıların 
yanında Millwall tribünleri doğum günü partisi 
gibi kalır. Kadınların olması yasak ve tribündeki 
110 bin bıyıklı adam, orada kazanırsanız sanki 
çıkamayacakmışsınız gibi gözünüzün içine 
bakıyor. Farklı bir rejim devleti olabilirler ama 
futbolla yatıyor futbolla kalkıyorlar. Canlarını 
bile verebilirler.” 
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Hava sıcak olunca, 
insan ne kadar uykusuz 
olursa olsun sabahın 
köründe uyanıveriyor. 
Bütün gece kitaplara 
gömülmüş, kafa 
patlatmış, sabahı 
sabah etmiş ve 
kendimi yatağa ancak 
gün aydınlanınca 
atıvermiştim. Fakat 

ne yazık ki birkaç saat 
geçmeden uyandım. 
Gözlerimi açmamla 
yanımda yatan Sezai'yi 
farketmem bir oldu. 
“Oğlum kaç kere 
dedim, yatma yanımda 
diye... Zaten terden 
çarşafa yapışmışım, 
birdekilli kıllı seni 
çekemem Sezai!” diye 
bağırdım. Bağırmamla, 
Sezai'nin çevik bir 
şekilde yataktan 
kalkması bir oldu. 
Uzun kollarıyla önce 
kapı kirişine, oradan 
da gardırobumun 
kenarına tutunarak 
masanın üzerine 
sıçradı. Muhteşem 
fizyonomisinin 

hakkını veriyordu 
Sezai. Zira kendisi bir 
şempanzeydi. 


Sezai'yle nasıl tanıştım, beraber yaşamaya nasıl başladık? Bunların hepsine sonra geleceğim. Önce kendimi tanıtayım. Ben, Veli Rahman. 24 yaşındayım. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Mühendisliği Bölümü'ne birincilikle girdim. 
Fakülteye girdiğim yıllarda, gazetelerin haftasonu eklerinin dönemsel olarak hazırladı- 
$ı “Geleceğin Meslekleri” listelerinde genetik mühendisliği her zaman zirveye oynardı. 
Onun gazıyla, aldığım çok yüksek puanı, bu 
bölümü seçerek değerlendirmeye karar verdim. Pişman olmam, uzun sürmedi. 

Genetik mühendisi olmak için yanlış coğrafyada doğmuştum belki de... Bayram zamanları, sülalenin büyükleri “Sen şimdi ne 
okuyordun Veli?” dediklerinde “Genetik.” cevabını vermem hiçbir zaman yeterli olmuyordu. “Tıp gibi bir şey mi?” rastladığım en masum soruydu, öyle söyleyeyim. “Veliciğim 
akşamları turşuyu fazla kaçırınca midemde 
bir yanma oluyor.” gibi, doktor görünce sorulan kilit soruların hepsini “Benim bölümüm 
daha teorik.” diye geçiştirmeye çalışıyordum. 
Kimse ne yaptığımı anlayamazken ailenin Ve- 
Isi olarak, çok yüksek puanını yakmış bir deli 
muamelesi görüyordum. Yine de genetik okumanın havalı bir eylem olarak yorumlandıgı ortamlarda da bulundum. Zor olsa da, o ortamları aradım ve buldum. Sezai'nin hayatıma 
girmesinin sebebi olan Aylin'le de böyle tanış- 


tım. Son sınıfta, hayatın acımasız şartlarıylayüzleşmeme ramak kala kılıç bileylerken, 
Twitter'da güzelce bir kız karşıma çıktı. “Genetik, insanın hapishanesidir. Hangimiz genlerimizin mahkumu değiliz ki?” yazmıştı, bu 
güzel kız. Derhal takip ettim. Aylarca, hatta 
yıllarca küçücük fotoğrafına bakıp, doğru bir 
zamanlamayla ilk mesajı atacak anı kolladım. 
Sonunda bu fırsatı, hiç ummadığım bir şekilde binlerce kilometre uzaktaki bir üstat sayesinde yakaladım. O üstadın adı Aziz Sancar'dı. 
Sayın Sancar, DNA'nın onarılması ve bu süreç 
içerisinde genetik bilgiyi nasıl muhafaza ettigiyle ilgili bilim dünyalarını sarsan bir araştırma yapmıştı. Bu araştırma, Sancar'a “2015 Nobel Kimya Ödülü'nü, bana da Aylin'imi getirdi. 

Herkes Sancar'ın muhteşem başarısıyla gururlanırken Aylin “Aziz Sancar'ın çalışmalarıniçin bu kadar önemli? Keşke çevremde bu 
konularda bilgili birileri olsaydı. Anlamasam 
da tebrikler #AzizSancar” diye bir tweet atmıştı. Bunu görünce, ilk uçağa atlayıp Texas'a 
gitmeyi ve Aziz Hoca'nın ellerinden öpmeyi 
düşündüm. Sonra hemen cevabı yapıştırdım; 
“Gaylinella 00 Sancar'ın bütün çalışmalarını 
okudum. Dilersen bir kahve eşliğinde üzerine 
konuşabiliriz. DM bekliyorum. :Y” 

Aylimle kısa süre sonra sevgili olduk. Hayatımın en umutsuz dönemine bir güneş gibi doğdu Aylin. Arkadaşlarımın çoğu yurt dışına gitmişti. Bir kısmı, özel sektörde genetik 
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mühendisliğiyle zerre alakası olmayan işlere 
girmiş, bir kısmı da girmemek için dirense de 
benim gibi biçare haldeydi. Aylin, ilk Sevgililer Günü'nde hayatımı altüst edecek hamleyi yapacaktı. 

Millet, sevgilisine Golden Retriever alır, 
chinchilla alır, ne bileyim hiçbirisini bulamazsagider hamster alır. Aylin, attığı saçma sapan 
tweet'lerden de anlayacağınız üzere enteresan bir tipti, gitti şempanze aldı. Sevgililer Günü gecesi, o yağmurlu 14 Şubat akşamı kapıyı 
açtığımda karşımda Aylin'in elinden çocuk gibi tutmuş Sezai'yi gördüğüm anı hiç unutamıyorum. Sırılsıklamdı Sezai. Tüyleri, tiftik tiftik 
olmuş, yaşaması gerektiği coğrafyadan binlerce kilometre uzakta, aynı benim gibi kaybolmuştu. Aylin'i ve Sezai'yi içeriye buyur ettim. 
Aylin, “Düşündüm, taşındım ve genetik olarak 
bize 9099 yakın olduğu için sana şempanze almaya karar verdim. Yalnız tek bir şartım var, 
Sezai'yi nereden bulduğumu bana asla sormayacaksın.” dedi. Aylin'i düzeltmek zorundaydım. Pan troglodytes yani şempanze türünün, homo sapiensile benzerliğinin 9686 ila 
9698 arasında değiştiğini, genom haritası çıkarılmış türlerin genom büyüklüğünün yani 
toplam gen sayısının farklılık gösterebildiğini, 
nükleotit karşılaştırmaları yapıldıktan sonra 
farklı yorumlar yapıldığı için benzerlik yüzdeleri noktasında farklı sonuçlar çıkabildiğini uzun uzun anlattım. Sezai de, Aylin gibi beni dinledi. 


“Millet, sevgilisine Golden 
Retriever alır, chinchilla alır, ne 
bileyim hiçbirisini bulamazsa 
gider hamster alır. Aylin, attığı 
saçma sapan twit'lerden de 
anlayacağınız üzere enteresan 
bir tipti, gitti şempanze aldı. 
Sevgililer Günü gecesi, o 
yağmurlu 14 Şubat akşamı kapıyı 
açtığımda karşımda Aylin'in 
elinden çocuk gibi tutmuş Sezai'yi 
gördüğüm anı hiç unutamıyorum. 
Sırılsıklamdı Sezai. Tüyleri, 

tiftik tiftik olmuş, yaşaması 
gerektiği coğrafyadan binlerce 
kilometre uzakta, aynı benim gibi 
kaybolmuştu.” 


Ankara'daki bekâr evimde, beş yıldır yalnız yaşıyordum. Artık yabancı bir ev arkadaşım vardı. İlk gece, Sezai huzursuzlanmasın 
diye yatak odasının kapısını kapatmadık. Ancak o, salondaki kanepeye kıvrılmayı tercih 
etti. O kadar sakin, o kadar muhlis bir canlıydı ki Sezai, her şeyin farkında gibiydi. Sabah 
uyandığımızda, gözleri açık şekilde kanepe- 
de yatarken bulduk Sezai'yi. Bir kez bile yatılı misafirlikte salonda uyumuşsanız, Sezai'yi 
anlayabilirsiniz. İnsan, ev ahalisi uyanmadık- 
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ORİJİNAL ESER: 'MAYMUNLAR CEHENNEMİ: 
BAŞLANGIÇ' (2011) 

San Francisco'da yaşayan genetik mühendisi Will 
Rodman, babası ve diğer Alzheimer hastalarının 
derdine çare bulabilmek için çalışmalar 
yapmaktadır. Bulduğu ilaçla, beyin aktivitelerini 
geliştirmeyi başarır. İlaç, bir maymunun üzerinde 
denenince bazı olumlu etkiler dışında kötü olaylar 
da yaşanır ve araştırma süreci sekteye uğrar. 
Denek maymunun yavrusu Sezar ise, gelişen 
zekâsıyla insanlarla bu canlılar arasında yepyeni bir 
dönemi başlatacaktır, maymunların isyan ettiği bir 
dönemi... 


ça o yataktan kalkmak istemez. Boş boş, yabancı duvarları, yabancı eşyaları, yabancı halıları falan izleyerek öylece bekler. Sezai de bu 
bilince erişmişti daha ilk gecesinden. 

İlk zamanlar, bir şempanzeyle yaşamak 
sandığımdan daha zor oldu. Genetik olarak 
birbirimize çok yakın iki tür olduğumuz için 
özellikle hijyenik koşullara çok önem veriyordum. Her an, Sezai'den bir hastalık kapabilirdim. İşsizlik ve gelecek kaygısıyla mücadele 
ederken, bir yandan da adı sanı duyulmamış 
milyonda bir rastlanan bir hastalıkla cebelleşmek istemiyordum. Ne mutlu ki, Sezai kendisine çizilen sınırları zorlamıyordu. Eğer susadıysa, benim bardağımdaki suyu içmez, 
mutfağa gidip çeşitli hareketlerle susadığını 
belli etmeye çalışırdı. 

Tuvaleti geldiyse, aynı şekilde tuvalet kapısının önünde belirirdi Sezai. Klozete oturmayı, sifonu çekmeyi ve hatta küçük tuvaletini yaparken klozetin kapağını kaldırmayı bile 
öğrenmişti tüylü dostum. Sadece, buzdolabındaki yiyeceklerle ilgili sorun yaşıyorduk. 
Buzdolabında kalan son çikolatayı, son elmayı 
veya son salam dilimini yediğini görünce çıldırıyordum. Buna da çözüm bulduk. Her şeydeniki tane alıyor, üzerine ismimizi yazıyorduk. Sezai'nin okuma yazması olmadığı için, 
Sezai yazmak yerine ozalitçide bastırdığım 
şempanze sticker'larını kullanıyordum. Benim yemeklerime bulaşmıyordu böylece. 

Özel hayatıma da saygı gösteriyordu Sezai. 
Artık Aylin geldiğinde geceleri yatak odasının 
kapısını kapatabiliyorduk. Hatta üçümüz beraber film izlerken, gözleri kapanıveriyordu 
bazen Sezai'nin. Eğer uyuklayan ben veya Aylin'den biriyse Sezai bizi dürtükleyip uyandırıyor, yatak odasının kapısında zıplamaya başlıyordu. Sanırım bu, onun lisanınca “Kalk da 
yerine yat.” demekti. 


“Özel hayatıma da saygı 
gösteriyordu Sezai. Artık 
Aylin geldiğinde geceleri 
yatak odasının kapısını 
kapatabiliyorduk. Hatta 
üçümüz beraber film izlerken, 
gözleri kapanıveriyordu bazen 
Sezai'nin. Eğer uyuklayan ben 
veya Aylin'den biriyse, Sezai bizi 
dürtükleyip uyandırıyor, yatak 
odasının kapısında zıplamaya 
başlıyordu. Sanırım bu, onun 
lisanınca “Kalk da yerine yat. 
demekti.” 


Tabii zorlandığımız zamanlar da oldu. Parasız kaldığım dönemlerde - ki işsiz olduğum 
için hayatımızın çoğu böyle geçiyordu — eve 
muz girmiyordu. Muzlu puding, muzlu süt 
hatta muzlu gofret gibi suni, katkı maddeli gıdalarla Sezai'yi zehirlediğim için içim içimi 
yiyordu. Elimde bir salkım muzla eve girdigimde, yüzümde muzaffer ve gururlu bir baba 
ifadesi oluyordu. Sezai, hem dostum hem arkadaşım hem de çocuğum gibiydi artık. 

Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Bir sabah, telefon sesiyle uyandım. 
Arayan babamdı. İşlerinin kötü gittiğini, bir 
yıllık kirayı denkleştirip ev sahibine yolladığınıancak önümüzdeki sene için umutsuz oldu- 


gunu söylüyordu. Sezai, durgun halimden bir 
şeylerin kötü gittiğini anlamıştı. Muzlu sütü- 
ne pipeti geçirip derin bir fırt çekti. Bir açıklama beklercesine yüzüme baktı. Sonra yatağın 
üzerine basıp hışımla masanın üzerine fırladı. 
Ehliyetimin üzerinde tepindi. “Otomobile mi 
binelim? Sezai bizim otomobilimiz yok ki?” 
dedim. Sinirlendi. Bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Sandalyenin üzerine astığım pantolonumu tutup havaya kaldırdı. “Ne oldu para 
mıistiyorsun Sezai? Napacaksın parayı?” diye sorduysam da, elbette bir yanıt alamadım. 
Pantolonu sallayıp arka cebimdeki nüfus kağıdımı düşürdü. “Ehliyet? Nüfus kağıdı? Resmi 
evraklarla senin ne işin var Sezo? Delirdin iyice.” dedim. Tam kafamı çeviriyordum ki, Sezai ilk sözlerini söyledi: “Kapesese”. 


“Pantolonu sallayıp arka 
cebimdeki nüfus kağıdımı 
düşürdü. 'Ehliyet? Nüfus kağıdı? 
Resmi evraklarla senin ne işin var 
Sezo? Delirdin iyice. dedim. Tam 
kafamı çeviriyordum ki, Sezai 

ilk sözlerini söyledi: 'Kapesese. 
Doğanın mucizesine tanık 
oluyordum. Şu parasızlık insana, 
afedersiniz hayvana bile neler 
yaptırıyordu.” 


“Kapesese mi? Sen konuşabiliyor musun?” 
Betim benzim attı. Sezai, önce ehliyeti sonra 
nüfus kağıdını göstererek “Devlet dairesinde 
çalışmak, memuriyet, garanti iş, salla başını 
al maaşını vb.” gibi ifadeleri kullanmadan beni KPSS'ye yönlendirmeye çalışmıştı. Ben anlamayınca, hayvan bilinçlenmiş, dillenmişti. 
Doğanın mucizesine tanık oluyordum. Şu parasızlık insana, afedersiniz hayvana bile neler 
yaptırıyordu. 

Ayline Whatsapp'tan “Aylin çabuk bana 
gel.” diye mesaj attım. Arkasından da ağzını 
kapatan ve açan maymun emojileri gönderdim. Anlamadı ama “Geliyorum cnm.” yazdı. Aylin gelene kadar, ne kadar zorladıysam 
da Sezai'nin ağzından KPSS dışında başka bir 
kelime çıkmadı. Ancak mesajı almıştım. Aylin 
gelince Sezai'yi de alıp kitabevine gittik, KPSS 
hazırlık kitapları aldık. Genetik mühendisli- 
$i belki de geleceğin mesleği değildi ama memurluk her çağın mesleğiydi. Şansımı deneyecektim. 

İşte yazının başında bahsettiğim o sabahın gecesi, harıl harıl KPSS'ye çalışmıştım. 
Ancak ne kadar çalışırsam çalışayım, genetik mühendisliği gibi girmesi zor bir bölüme 
giren “ben'den bir eser bulamamıştım. Artık 
buişler benden geçmişti, sınavlara hükme- 
den Veli'nin vadesi dolmuş, velisi çağrılıp kulağı çekilecek Veli gelmişti yerine. Ter için- 


de uyandığım o sabah, Sezai'ye patladım. “Sen 
bulaştırdın beni bu işlere!” dedim. “Kiralar 
uçmuş, muzun kilosu 10 lira olmuş, , sen hala 
beni başka bir sınava teşvik ediyorsun Sezai.” 
Haksızlık ettiğimin farkındaydım ama insan 
bazen sinirini birisinden çıkarmak istiyor. 


“Veli, insanlar, “kendileri 
olabilmek' ya da “farklı olabilmek” 
için önce isimler üretti. Ancak, 
kaç tane farklı isim üretilebilirdi 
ki? Ayrıca isim aptalca bir 
şeydi, herkes her ismi alabilirdi. 
İsimler kadar aptalca bir başka 
şey de kıyafettir. Çıplakken 
zaten birbirimizden yeterince 
farklıyken neden renk renk 
kıyafetlerle daha da benzer 
olmaya çalışırız ki? Kıyafetler 
bizifarklılaştırmaz, sadece 
birbirimize benzer kılar.” 


Sezai, duyduklarına çok kırılmıştı. Aylardır 
ağzından sadece “KPSS.” sözü çıkan Sezai, bir 
anda dile geldi. Mağrur bir şekilde başını kaldırdı, gözlerimin içine bakarak: “Siz orman- 
da böyle mi gördünüz? Siz de bir zamanlar ormandaydınız Veli! Ne kıyafetleriniz vardı, ne 
marketleriniz, ne de kira derdiniz... Bana 'Neden buradasın” diye sorma Sezai, bana “Git. 
dedeme. Ancak neden buradayız Veli? Doğamızdan uzakta, yaşanması imkânsız bir hayatın ortasındayız. Veli, insanlar, kendileriolabilmek' ya da “farklı olabilmek için önce 
isimler üretti. Ancak, kaç tane farklı isim üretilebilirdi ki? Ayrıca isim aptalca bir şeydi, 
herkes her ismi alabilirdi. Bundan sonra bana “Tuf diyeceksiniz desem, başka şansınız 
kalmaz ki! En fazla arkamdan Sezai diye konuşup yüzüme karşı mecburen Tufi dersiniz. 
İsimler kadar aptalca bir başka şey de kıyafettir. Çıplakken zaten birbirimizden yeterince 
farklıyken neden renk renk kıyafetlerle daha 
da benzer olmaya çalışırız ki? Kıyafetler bizi 
farklılaştırmaz, sadece birbirimize benzer kılar. En fazla kendine özel bir kıyafet yaparsın 
ki, terzilik çok arzuladığım bir meslek olmadı 
hiç Veli. İsimler seçtik, farklı olamadık. Kıyafetler seçtik, farklı olamadık. Rumuzlar, zaten 
prova edilmiş isim seçme hezimetinin zayıfbir tekrarıydı. Teknolojik aletler aldık, daha çok sosyalleştik ama hep aynı kaldık. Şimdi 
geriye tek bir çare kalıyor Veli.” 

Sezai'nin cümleleri birer tokat gibi yüzüme 
çarpıyordu. Mutsuzluğum azalmaya başlamış, şaşkınlık vücudumdaki tüm sinirleri kaplayıp başka bir duygu yaşamamı engelliyordu. 
“Tek bir çare mi? Neden bahsediyorsun Sezai?” diye tutuk bir şekilde sordum. 

Yüzüme baktı. Maymunca bir hareketle kafasını kaşıdı ve “İnsanlar cehenneminden kaçış.” dedi, “Ormana dönüyoruz!”.H 
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Dikkat Çekici Sakinlik 


GÜNÜMÜZDE ŞIKLIK; ARTIK SADECE SEZON TRENDLERİNİ 
TAKİP EDEREK DEĞİL AYNI ZAMANDA FARKLI STİL VE KULLANIM 
ŞEKİLLERİNİ DE DENEYEREK SAĞLANIYOR. DOLAYISIYLA 
FARKLI RENK VE DESENLERİ BÜTÜNLEŞTİRMEYİ, TEKNOLOJİK 
KUMAŞLARLA ÜRETİLEN TASARIMLARI TAŞIMAYI VE EN 
ÖNEMLİSİ DE İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ ORTAMLARDA DİKKAT 
ÇEKECEK KADAR 'FARKLI' OLMAYI GÖZE ALMALISINIZ. 


Moda Editörü Duygu Altıparmak rotoğrar Ömer Faruk Gökalp 


takım elbise RAMSEY 799 TL 
DER McOUEEN 
(HARVEY NICHOLS) 1166 TL 


| Vi 


triko EMPORIO ARMANI 901TL 
pantolon EMPORIO ARMANI 443 TL 
fular EMPORIO ARMANI 238 TL 
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yelek KIP 149 TL 
pantolon RAMSEY 249 TL 
fular EMPORIO ARMANI 249 TL 


TAS (BEYMEN) 349 TL 
E179TL 


çağ 
ef e KM ir, / Eg AY 4 ll 
YA 7 74 2 ii liğe) İİ a A 
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ceket OUTKASTPEOPLE 420 TL 
şort OUTKASTPEOPLE 340 TL 


tALEXANDER McOUEEN 
VEY NICHOLS) 1.890 TL 

ALEXANDER McOUEEN 

EY NICHOLS) 1166 TL 
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ceket JOHN VARVATOS 
(HARVEY NICHOLS) 2.590 TL 
tişört COS 175 TL 

pantolon FABRİKA 390 TL 


eşofman üstü Z ZEGNA 
(BEYMEN) 2.270 TL 
şort ge 175TL 
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| 


Saç ve Makyaj ONUR MARANGOZ Fotoğraf Asistanı TANER YAMAN Model MATEJA (BRAVE MODEL MGMT) 


ceket COS 290 TL, tişört COS 175 TL, şort COS 175 TL 
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Bu sayfada: takım elbise 
CANALI 2.295 dolar, 
hırka MISSONI 1.870 

dolar, gömlek EMPORIO 

ARMANI 425 dolar, kol 
saati TUDOR 'Black Bay” 
5.050 dolar. Yan sayfada: 
ceket DRIES VAN NOTEN 
1.510 dolar, kazak GUCCI 
1.690 dolar, pantolon 
GUCCI 1.100 dolar, bot 
LOU!S VUITTON. 


FOTOĞRAF 
CHRISTOPHE | 
MEIMOON 


MODA EDİTÖRÜ 
MATTHEW 
MARDEN 


41 


/ 
/ 
/ 


pa ani ir 


W 


SANATINI 


? 


ANATINI YAPMAYI, BUGÜNE KADAR ADINI DAHİ 
DUYMAMIŞ OLABİLECEĞİNİZİ KABUL EDİYORUZ. ANCAK TAKIM ELBİSE 
VE ŞIKLIK KONUSUNDA BİR GLEN PLAID GERÇEĞİ OLDUĞUNU DA BELİRTMEMİZ 
GEREK. SİZDE,BU © NrnunrETiili ERKEĞİ OYNAMAK İSTİYORSANIZ; 
BU 5. VESENLER İLEBİRAN ÖNCE TANIŞMAYA BAKIN. 
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Daha derin ve etkili bir görüni lesenleri konusunda 'küçük' düşünmeye çalışın. 
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al 
rad 


a A 


” gi 
Mi ELE 


Ke a 
bez e AR a İN 
a a 


pe Sli ayg 


Hi MİNEL m . 
hrrrreşiie ii 2 P PT, e 
, 77 5 7? > 


Bu sayfada: palto 1.430 
MHL by MARGARET 
HOWELL 1.430 dolar, 
takım elbise RALPH 
LAUREN 8.895 dolar, 
kazak VERSACE 1.350 
dolar, ayakkabı O'KEEFFE 
595 dolar. Yan sayfada: 
ceket KITON 7.430 
dolar, kazak 920 dolar 
ve gömlek 640 dolar 
PRADA. 


or: Toprak tonları ve yeşiller... 
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Bu sayfada: ceket 1.795 
dolar, gömlek 1.275 dolar, 
pantolon 895 dolar, bot 
1.395 dolar CALVIN KLEİN 
205W39NYC. Yan sayfada, 
soldan sağa: takım elbise 
RICHARD JAMES 1.570 
dolar, gömlek ETON 250 
dolar, kravat JUPE by 
JACKIE 124 dolar, takım 
elbise EIDOS NAPOLI 1.595 
dolar, gömlek SALVATORE 
FERRAGAMO 420 dolar, 
kravat ETON 150 dolar. 


Saç ve Makyaj LEE 
MACHIN (Caren Agency, 
R*Co ürünleri ile.) 


Leş 


Keieşiir e e eriği ei pay 
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Göz Hapsi 


İTALYAN 
,. , RUHUNU 
ÜZERİNİZDE 
HİSSEDİN 


Yaz mevsimini uğurladığımız aya girsek de, tekstilden kozmetiğe uzanan 
her sektöre ait markalar yazı göndermeye pek de niyetli değil. Tıpkı Tom 
Ford gibi... Gerek kokusuyla gerek şişesinin rengiyle insanı âdeta İtalya'nın tatil cenneti Amalf'ye ışınlayan marka yeni kokusuyla bu aralar oldukça dikkat 
çekiyor. “Mandarino di Amalfi Acgua' 


içeriğindeki otsu tarhun, kıvırcık nane, 
frenküzümü tomurcuğu, kişniş tohumu, 
vetiver, portakal yağı, turunçgiller, misk, 
kehribar ve laden ile sürüldüğü andan 
itibaren çekici ve büyüleyici bir hava katıyor. Siz de Amalfi kayalıklarının huzurunu üzerinizde hissetmek istiyorsanız; 
bu koku tam size göre! 
www.tomford.com 


Zem 
” Hayalindeki 
otomobili tasarla 


Tasarımlar 
— yarışıyor 


ç ve dış asarım alan üzere iki ayrı 
dalda düzenlenen yarışmada 
nalk oylaması E haluk” 


di , nü ve 
iL N 
a a 


www.otohaber.com.tr/hayalindeki- aa ya 
tıkla, oyunu ver, kazananı belirle! 
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